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KUR'AN'IN Kur'an'ın temel amacı, insanın 


ANLAM DÜNYASI Allah'ı tanıyıp O'na kulluk 


etmesi, ilahi buyruklar istikametinde yaşayarak dünya ve ahirette saadete ermesidir. 
Bahsedilen bu ana gayenin gerçekleşebilmesi için, Kur'an'ın ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde insanın bir hayat boyu ilkeli bir yaşam tarzına sahip olması gerekir. Zaman zaman yanlışlara sapsa da onun temel amacı ve hayat felsefesi, Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. İnsan, hem Rabbine karşı olan kulluk görevlerinde hem de diğer insanlarla olan ilişkilerinde doğru yoldan sapmaması için Kur'an'ın irşat ve uyarıları ile daima yüz yüze bulunmalıdır. 
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Cenab-ı Hak, insanoğlunu yaratmış, onu yeryüzünü imar etmekle mükellef kılmış, bu mükellefiyete binaen çeşitli nimetlerle donatmıştır. Akıl ve irade, bu nimetlerin başında gelir. Gerçekten de irade, kulluğun öncelikli şartlarındandır. İslam hukukuna göre irade sahibi olmayan insandan pek çok mükellefiyet düşer. Kişiyi iki cihan- da saadete ulaştıracak yol, irade sahibi bir insanın vahye muhatap olduğu andan itibaren aklını doğru kullanmasından geçer. 


İnsanoğlu kimi melekelerini aileden, kimini sosyal çevreden kimini de kendi çabalarıyla öğrenir. Bu açıdan kişinin kendini ve kişiliğini inşası, beşikten mezara kadar süren kesintisiz bir süreçtir. Kişi nefsinin arzu ve heveslerine uymak noktasında biraz sorumsuz davranacak olsa kötülüğün ve şerrin o ihmal kapısından yavaş yavaş girdiğini, zamanla kişiyi ve davranışlarını ele geçirdiğini görürüz. Çünkü hayat boşluk kaldırmaz. İyiliğin olmadığı yeri kötülük istila eder. İnsanın, bu dikkati hayatı boyunca muhafaza etmesi gerekir. 


İrade bireyseldir. Devredilmesi imkânsız sorumluluklara kapı aralar. Öte yandan diyebiliriz ki irade bize bahşedilen sınırlı ve sorumlu bir nimettir. Onun sınırlarını ve sorumluluklarını ahlak kuralları belirler. Ahiretin, irademizden hesaba çekileceğimiz yerin adı olduğunu unutmamalıyız. Evde, işte, okulda, ticarette, sosyal ve gündelik hayatın pek çok evresinde farkında olarak ya da olmayarak irademizi kullanır, tercihlerde bulunuruz. Yine aynı şekilde bireysel hayatımızla ve manevi dünyamızla ilgili kararlarda da irademizi kullanırız. Buradan anlıyoruz ki bizim için irade asla başıboş bırakılmaması gereken, daima eğitilmesi gereken, terbiye edilmesi, olgunlaştırılması gereken bir mahiyete sahip. 








Diyanet Dergisi olarak 2021 yılının son ayında “İrade Eğitimi” konusunu gündem konusu yaparak siz değerli okurlarımızla buluşturduk. Bu ayki dosyamıza Prof. Dr. 
Halis Aydemir, “İrade Sahibi Bir Varlık Olarak İnsan”; Prof. Dr. Asım Yapıcı, “Gündelik Hayatta ve Dini Yaşayışta “Gönül”lü İrade”, Prof. Dr. Ömer Yılmaz, “İradeye Hâkim Olmak ve Nefsi Terbiye Etmek”; Doç. Dr. Esma Sayın, “İrade Terbiyesi Açısından Nefsin Terbiyesi” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundu. Söyleşi konuğumuz ise Prof. Dr. Kemal Sayar hocamız. 





Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. 


İyi okumalar. 


Doç. Dr. Fatih KURT 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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


Yaşanılan çağın belki de en temel sorunu, derin bir “anlam ve değer” krizinin hayatı kuşatmış olmasıdır. Maalesef modern dönemde insan, varoluşunu madde, mana, irade, özgürlük, yetenek, sorumluluk gibi açılaryolculuğunda düşünsel ve aktüel anlamda her an şiddetli akıntılara ve sarsıntılara maruz kalma ihtimali, aynı zamanda onun sistematik bir mücadele zemininde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Olumsuz duygu 





dan gerçekçi ve dengeli şekilde ortaya koyamamanın ıstırabını çekmektedir. Başta Yüce Yaradan olmak üzere, kendisiyle, varlıkla ve tüm evrenle olan ilişkisi ve uyumu bozulan bu çağın insanının en belirgin yanlarından biri, değerlerinden ve asli bağlarından kopmuş görüntüsüdür. Bu savrulma, geçmişi kararttığı gibi bugünü parçalamakta ve geleceği daha da belirsizliğe dönüştürmektedir. 
Aynı şekilde hızın her yönüyle hayatı kuşattığı bu çağda insan, bir yandan baş döndürücü degişimlere ayak uydurmaya çalışırken diğer yandan da büyük bir tedirginliğe doğru sürüklenmektedir. Bu karmaşa ve yarış hâli, doğal olarak insanları yormakta, onları huzursuz ve mutsuz hâle getirmektedir. 


Düşüncelerinin yönünü tayin etme kabiliyetine sahip olarak yaratılan insanın yeryüzü 


ve düşüncelerin davetine karşı insan olmanın temelini oluşturan değerler ekseninde bir istikamet ve mücadele için en temel faktör ise iradedir. Bir amaca yönelik çalışmada bulunurken ancak kararlılıkla, güçlü bir irade gösterilerek sonuca ulaşılabilmektedir. Düşünce ve duyguların aynı hedefe doğru gösterdikleri birliktelikle elde edilen başarı ise azmin ve irade gücünün tabii sonucudur. 
İradeli olmak, sadece başarının değil aynı zamanda huzurlu olmanın da temel şartıdır. 


İstek, umut veya beklentiden müteşekkil bir kuvvet olan irade, söz ve davranışların gerçekleşmesinde öncelikle yer alan etkendir. Başka bir ifade ile insanın irade sahibi olması, ona davranışlarını özgürce gerçekleştirme imkânı sağlamaktadır. İnsan, dilediğini yapmakta özgürdür (Fussilet, 41/40.) ancak, 





özgürlük, herhangi bir bağlılığın ve yükümlülüğün olmaması değil, tercihleri için insanın sorumluluk duygusuyla hareket etmesidir. İnsanın tercihleri ya kendi yararına ya da zararınadır. 
(Bakara, 2/286.) İradenin düşünce tarihindeki devasa yeri de buradan, özgürlüğün sorumluluk ile olan zorunlu bağından kaynaklanmaktadır. 





Kur'an-ı Kerim'de iradeden bahseden ayet-i kerimelerde sorumluluk, insanın davranışları bakımından dikkat çekici bir şekilde ön plandadır. Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Hiç kimse bir başkasının günahından sorumlu değildir. (Enam, 6/164.) 
İnsanın sorumluluğu sınırlı bir özgürlük alanı olarak kendi iradesine dayalıdır. Şüphesiz ki yüce Allah, insana doğru yolu göstermiştir, insanın şükredenlerden ya da nankörlerden olması ise kendi tercihidir. (İnsan, 76/3.) Kim doğru yolu izlemeyi seçerse bunu kendi lehine seçmiş olacaktır, kim saparsa yine bunu kendi aleyhine seçmiş olacaktır. (Yunus, 10/108.) Nihayetinde dünya hayatının sona ermesiyle insan, iradesiyle gerçekleştirdiği davranışların karşılığını görecektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre 











kadar) zulmedici değildir.” (Fusdirayeti kazanmak, bu zorlu sü- 





silet, 41/46.) buyurmak suretiyle insanın kendi varlık alanı içinde özgür bir iradeye sahip olduğunu belirtmekte ve bundan dolayı yapıp ettiklerinden sorumlu tutulacağına işaret etmektedir. 
İnsanın bu mükellefiyeti aynı zamanda onun en güçlü yanını; bir şeyi yapıp yapmama iradesini de ortaya koymaktadır. 
Bu belirleyiş ise gerek sosyal gerekse dini hayatta muvaffakiyetin ön şartı olan iradeyi yönetmekle, eğitmekle sağlanabilmektedir. Zira eğitim, öteden beri kişisel ve toplumsal sorunların çözümünde rol oynayan etkili bir amil olmuştur. 





Eğitimin en belirgin yanı, duyguları kullanmak suretiyle insanda düşünme alışkanlığı kazandırmak, fikirlerle eylemler arasında kuwetli bir bağ kurarak düşüncenin harekete geçmesini temin etmektir. Düşünme, seçme ve bağlanma, insanın sorumluluklarını kabul ettiği iradeli davranışların başlıca dayanaklarıdır. İrade, hayatın hemen her alanına doğrudan veya dolaylı olarak temas ettiğinden “irade eğitimi” özel bir süreci gerektirmektedir. İrade eğitimini bir hayat tarzı hâline getirerek, amaçlar ve hedefler için zamanı doğru kullanmayı öğrenmek, söz ve hareket, inanç ve davranış ikilemi yaşamadan hazlara ve 


recin en can alıcı aşamalarıdır. 
Sağlam bir irade, insanın temel özelliklerini ortaya koyan iyi bir eğitimle mümkün olabildiğinden, irade eğitiminde insanın ruhu ve bedeniyle bir bütün oluşu muhakkak ön planda tutulmalıdır. Bununla beraber şuurlu bir varlık olarak yaratılan insanın kendi hayatı üzerindeki kontrolünü giderek kaybetmesine neden olan; anlamsız uğraşlar, sınırsız ihtiraslar, atalet, kaygı, şiddet gibi ruh hâlleriyle tezahür eden irade zayıflığı, insanoğlunun başarısızlığının en temel müsebbibi olmuştur. 





İnsanı, hayatın anlam ve gayesini izah eden değerlerden ayrı düşünmemek gerekmektedir. 
Bu sebeple İslam'ın evrensel değerlerinin kılavuzluğunda eğitilmiş bir iradeye duyulan ihtiyaç göz ardı edilmemelidir. 
Sağlam bir iradeyle, İslam ümmetine ve insanlığa hizmet etmek için her zaman zinde olunmalıdır. Hayatın karmaşasına karşı yol alırken akıp giden zamanın muhasebesi iyi yapılmalıdır. Önemli ve öncelikli işler ertelenmemeli, hayatı verimsizliğe mahküm eden unsurlara karşı irade eğitimi ile mukavemet edilmelidir. 





Güçlü bir irade vasıtasıyla süreklilik gösteren ve sabırla mücadele edilerek başarıya ulaşan bütün çalışmalar, bize iyi bir ge- 





arzulara direnç gösterebilme 


lecek armağan edecektir. m 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İradeyi ancak Allah bahşeder 


Küçükken irade sahibi bir oyuncağım olsun isterdim. Benimle konuşacak, bana arkadaşlık edecek, bana sadık kalacak. 
Büyüyünce anladım ki bir oyuncak şeklen ne kadar insana benzerse benzesin özünde hiçbir zaman irade sahibi bir insan gibi olamaz. Çünkü biz ona kusursuz insani bir görünüm verebilsek de hiçbir zaman bir ruh kazandıramayız. Nasıl davranacağına dair onu sanal zekâ ile donatıp programlayabiliriz belki ama neticede o bizim programladığımız gibi davranacak, veri madenlerinden elde ettiği en muhtemel seçeneği kullanacaktır, dolayısıyla hiçbir zaman gerçek bir irade sahibi özgün bir kişi olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında bir varlığa müstakil bir kişilik ve özgün bir irade bahşetmek ancak Yüce Yaradan”a mahsus bir kudret olarak önümüze çıkmaktadır. 





Biz insanlar bazı şeyleri bir araya getirip belli biçimler verebilsek de yoktan bir nesne yaratamıyoruz. Aynı şekilde biçimlendirdiğimiz bir nesneye iradeli bir kişilik kazandıramıyoruz. Onlar birer makineden ibaret kalıyor. Şu halde yoktan bir varlığı yaratmak da o varlığa özgün ve irade sahibi bir kişilik kazandırmak da ancak Yüce Allah'ın (c.c.) kudretinde ve yetkisindedir. Kaldı ki biz insanlar kendi ruhsal varlığımızı ve iradi yanımızı anbean hissetsek ve yaşasak da onun vücudumuzun neresinde bulunduğuna ve nasıl bir cevher olduğuna dair hiçbir fikrimiz bulunmamaktadır. 


Bu açıdan bakıldığında insan, en çok da kendi öz varlığının mahiyeti konusunda cahildir. 
Hz. Peygamber'e (s.a.s.) ruh hakkında soru sorulduğunda Cenab-ı Hak şöyle cevap vermiştir: “Size ilimden yana az bir bilgi verilmiştir!” (İsra, 17/58.) 
Belli ki biz insanlar açısından bu konu gizemini kıyamete kadar koruyacaktır. Mahiyetini bilmesek de iradi yanımız varlığımızın en çok emin olduğumuz, en belirgin tezahürüdür. O kadar ki insan denince akla irade, sahibi bir varlık gelmektedir. 


İrade sınırlı ve sorumlu bir özgürlük alanıdır 


Bize verilen imkönlarla ne yapmak istediğimize karar verdiğimiz yerde “irademizi” hisseder ve kullanırız. Önümüze açılan farklı seçeneklerden herhangi birini serbestçe tercih edebileceğimiz duygusu bir özgürlük hissidir. Serbest irade ile eş güdüm halinde içimizde hemencecik beliriveren ve adeta bu özgürlük duygusuyla atbaşı yarışan bir başka duygu ise “sorumluluk” duygusudur. Yaptığımız tercihin bizim açımızdan iyi ya da kötü illaki bir neticesi olacağı düşüncesi bizi tereddü- de sevk eder. Bu yüzden insan, sınırlı ve sorumlu bir özgürlüğü değil; mutlak bir özgürlüğü tercih etmekte ve arzulamaktadır. 
Halbuki bu arayışın önü içimizde beliriveren bu sorumluk duygusuyla âdeta kapatılmış durumdadır. 





Fıtratımızdan gelen bu sorumluluk duygusu serbest irademizi dengelemeye yaramakta- 


GÜNDEM e—— 


dır. İradesini sınırsız yaşamak varken sorumlu davranmak ve onu kontrol altına almaya çalışmaktan çoğu insan hoşlanmaz. 
Çünkü büyüklenmek ve her istediğini sorumsuzca yapabilmek arzusu kulağa/nefse hoş gelmektedir. Ne var ki akleden insanlar serbest iradenin bir süreliğine ve emaneten Allah tarafından verildiğini ve bu süre sonunda bunun bir muhasebesinin yapılacağını aklederek kestirir ve görürler. Nitekim vahiy ile gelen bilgiler insanın fitratıyla akıl edebildiği bu sonucu doğrudan ifade etmektedir. 
Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik ancak onlar bunu yüklenmekten kaçındılar; bundan ürktüler ancak insan onu yüklendi; ne var ki insan çokça zalim ve cahil oluverdi.” (Ahzap, 33/72.) Ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere Cenab-ı Hak bu emaneti bütün varlıklara arz ettiğini haber vermektedir. Serbest bir iradeye kavuşarak Cenab-ı Hakk'ı gönüllü bir şekilde tanımak, isteyerek sevmek ve içtenlikle saygı duymak imkânı ancak bu özgürlük ortamında mümkündür. Ne var ki çoğunlukla insan bu serbestliği Cenab-ı Hakk'a zulmetmek, O'nun büyüklüğünü tanımamak ve gerçeği göz ardı ederek cahilce davranmak yönünde kullanmıştır. Bu durum ayetin sonunda açıkça ifade edilmektedir. 











İradenin nihai muhasebesi ahirettedir 


İradenin sorumlulukla eşlenik olduğunu dolayısıyla da irademizi yaşarken sonuçlarının bir 


diyanet Aylık Dergi | Aralık 2021 7 


— — e GÜNDEM 


kısmını daha bu dünyadayken göreceğimizi ve esas karşılığının ise din günü Yaradan'ın huzurunda verileceğine dair akleden yürekler ve vicdanlar tam ve net bir bilinç içerisindedir. Allah (c.c.) gönderdiği peygamberler ile bu gerçeği (ahiret inancı) insanlara hep hatırlatmış ve onları uyarmıştır. Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Yoksa sizi abes olsun diye yarattığımızı mı sandınız?” (Müminun, 23/115.) Yüce Allah yaşadığımız bu hayatın ve hayatta elde ettiğimiz imkanların bir hiç uğruna sebepsiz ve anlamsız olmadığını hatırlatmaktadır. Bunları iyi yönde kullananlarla kötü yönde kullananların akıbetlerinin aynı olmayacağını bize ikaz etmektedir. Hak Teala buyuruyor ki: “Yoksa kötülükleri işleyenler bizim onları hayatların- da ve ölümlerinde iman eden ve salih amelleri yapanlarla bir mi tutacağımızı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlarl” (Casiye, 45/21.) Bir başka ayette ise: “Yoksa iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız, yoksa biz muttakileri azgınlar gibi mi sayacağız?” (Sad, 38/28.) 
buyurmaktadır. 





İrade ne olmak istediğimize karar verdiğimiz bir süreçtir 


Dünyada insanlar farklı farklı üstünlüklerle yaratılmışlardır. 
Öte yandan sahip oldukları imkanlar da çeşit çeşittir. Bunların hiçbirine başlangıçta kendimiz karar vermiş değiliz. Dolayısıyla dünyadaki geçici koşullarımız Yaradan tarafından sınav amaçlı olarak belirlenmiştir. Hâlbuki 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ahiretteki durumumuz bu dünyadaki iradeli davranışlarımızla elde edeceğimiz sonuca göre şekillendirilecektir. Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor: “Bak! Biz onları nasıl farklı farklı üstünlükler içerisinde kıldık; hâlbuki ahiretteki üstünlükler daha büyük ve daha değerlidir.” (İsra, 17/21) Dolayısıyla dünyadaki farklılıklarımız ve üstünlüklerimiz bu geçici süreçte Cenab-ı Hakk”ın takdiri iken ahiretteki 


? Yüce Allah yaşadığımız 

bu hayatın 

ve hayatta 

elde ettiğimiz imkânların 

bir hiç uğruna sebepsiz ve anlamsız olmadığını hatırlatmaktadır. 
Bunları iyi yönde kullananlarla kötü yönde kullananların akıbetlerinin aynı olmayacağını bize ikaz etmektedir. 





derecelerimiz ise bizim kendi irademizle ve tercihlerimizle karşılığını bulacağımız neticeler olacaktır. Bu açıdan bakıldığında kelimenin tam manasıyla bir heykeltıraş gibi kendi gelecek varlığımızı kendi ellerimizle şekillendiriyoruz. Bakınız Cenab-ı Hak ne buyuruyor: “Her kişi kendi kazandığı karşılığında rehindir.” (Tur, 52/21) 








Zorla güzellik olmaz, sevgi ancak gönüllü olur 


Gönüllü irade gerçek bir sevginin ortaya çıkabilmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. 
İnsan, Cenab-ı Hak ile gönüllü bir kulluk ilişkisi kurabilmesi için yaratılmıştır. Zira sevgi zorla olacak bir şey değildir. Gayb ortamı dediğimiz ve içerisinde bizi cebredecek herhangi bir görünür etkenin bulunmadığı steril/arınık bir dünyaya inanıyoruz. Söz gelimi Allah”ı (c.c.) 
ve meleklerini göremiyoruz. 
Etrafta Cenab-ı Hakk”ın orduları bizi O”na iman etmeye zorlamiyor. Bu özgür ortam, iradenin serbestçe gerçekleşebilmesi ve sevginin ortaya çıkabilmesi için vazgeçilmez ve hayati bir önem taşır. Aksi takdirde gerçek anlamda bir sevgiden söz etmek mümkün olmaz. Sevgi olmayınca gerçek manada bir kulluk da olmaz. Çünkü Allah (c.c.) resule tabi olup dine adım atmayı sevgi koşuluna bağlamıştır: “De ki: “Şayet Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana uyun ki Allah da sizi sevsin!” (Âl-i İmran, 3/31.) 








Cenab-ı Hak Hz. Musa (a.s.) 
ile konuşurken ona buyurdu ki: “Muhakkak ki kıyamet saati 


gelmekte ancak ben, her kişi çabaladığının karşılığını bulsun diye onu gizlemekteyim.” 
(Taha, 20/15.) Kıyamet saati gibi kişiyi iman etmeye zorlayacak dolayısıyla kişide serbest herhangi bir irade bırakmayacak etkenlerin tamamının bu hayatta gizlenmiş olmasının temel esprisi budur. Allah'ın (c.c.) yarattığı dünya ortamı böylesine steril bir ortamdır. Bu ortamda dileyen iradesini kullanarak var eden kudreti tanımaya yönelebilir ve elde ettiği bilgiler ile akledip Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkça sevebilir. Öte yandan bir başkası da büyüklenmek suretiyle var eden kudreti tanımaya ve sevmeye götüren tüm süreçlere sırtını dönebilir. Ona göre varlık, yönetilmeyen kör ve karanlık bir süreçte rastlantısal oluşmuş olmalıdır. Böylece bu kişi varlığı sahipsiz belleyerek/ addederek sorumluluk duygusundan sıyrılmaya ve kendisini mutlak anlamda özgür kılmaya yönelir; işte dini ıstılahta iradenin böylesi kötü kullanımına “istikbar” denilmektedir. Böyle bir kul kendi iradesiyle yaratıcısının sevgisinden bilerek ve inatla uzaklaşarak sonunda ilahi gazaba müstahak olur. Görüldüğü üzere bu hayatta insanın önünde her iki yol da açıktır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. “Biz insana yolu açtık; ya şükreden olur yahut nankörlük eden!” (insan, 76/3.) 








Yaratmak, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir eseri olduğu gibi yarattığı varlıkları yok etmek de Cenab-ı Hakk'ın hükmüne bağlıdır. Yaratılan varlıkların 





artık yok olmama arzusu ve sürekli hayatta kalma beklentisi yani ebediyet tutkusu Cenab-ı Hak tarafından kulların iradeli kazanımlarına bağlanmıştır. 
Bu durum, Yüce Allah'ın (c.c.) 
adaletinin ve hikmetinin bir gereğidir. Dolayısıyla Allah (c.c.) 
sonsuzluk arzusu içerisindeki biz varlıklara bu güzel akıbeti kendisiyle kuracağımız gönüllü bir “sevgi” ilişkisi üzerinden vadetmiş bulunmaktadır. Özgür bir iradeye kavuştuğu hâlde Rabbini saymaya devam eden iyi kimselerin, sonsuz gelecekte Allah'ı (c.c.) seven ve Allah tarafından sevilen olmaları akleden kalplerin değerlendirebileceği bir güzelliktir. Nitekim Allah (c.c.) buyuruyor ki: “Yuhibbuhum ve yuhibbunehul” (O, onları seviyor onlar da O”nu seviyorlar!) (Maide, 5/54.) 





Dünya öncesinde henüz iradesi yokken “Elbette Rabbimizsin.” 
(Kalu Belal) demiş kimselerin özgür bir iradeye ve serbest bir ortama kavuştuklarında Rablerini tanıyıp tanımamalarına bağlanmış bir akıbetten söz 


GÜNDEM e— 


Kudreti ile kendisinden ayrı özgür ve irade sahibi şahsiyetler yaratabilen Cenab-ı Hak bu kimselerin iyi biri olmak ya da kötü biri olmak bakımından tercihlerini bizatihi kendilerine bırakmıştır; işte bu Yüce Allah'ın adil bir hikmetidir. 


ediyoruz. İyiler Cenab-ı Hakk'a saygı göstermeyi dünyada da sürdürürken kötülerin serbest bir ortama kavuşur kavuşmaz hareket eden aracın arka penceresinden etraftakilere garip hareketler yapan yaramaz çocuklar gibi Cenab-ı Hakk'ı artık tanımamaya ve saymamaya yönelmeleri onları sonsuz bir gelecek bahtiyarlığından mahrum eder. Dünya hayatı öncesi henüz iradesine kavuşmamışken Rabbini tanıyıp ikrar eden ancak iradesine kavuştuğunda Cenab-ı Hakk”a karşı büyüklenerek onu tanımamayı direten ve artık kendisinin müstakil ve bağımsız olduğunu sanan çoğu insanın durumu Allah”a karşı tam bir nankörlüktür. İşte bu vefasızlık iradesinin ortaya çıkabilmesi için de dünya gibi özel hazırlanmış steril/arınık bir ortama ihtiyaç vardır. 


Bizi biz yapan irademizdir 


Kudreti ile kendisinden ayrı özgür ve irade sahibi şahsiyetler yaratabilen Cenab-ı Hak bu kimselerin iyi biri olmak ya da kötü biri olmak bakımından 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tercihlerini bizatihi kendilerine bırakmıştır; işte bu Yüce Allah'ın adil bir hikmetidir. Dolayısıyla “Bizi yaratıp bize hiçbir irade vermeksizin doğrudan cennetine koysaydı...” diyenlerin tezi bir o kadar hikmetsiz ve sevgisiz kalmaktadır. Nitekim öyle olsaydı cennette olanların Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği bu muazzam ve sonsuz saadeti anlamlandıracak güzel bir geçmişleri ve hikâyeleri olmazdı. Aynı şekilde şayet iradeleri kendilerine verilseydi Cenab-ı Hakk'a hiç saygı göstermeyecek kötülerin de iyilerle aynı cennette ve aynı akıbette eşitlenmeleri gibi son derece yanlış ve adil olmayan bir netice ortaya çıkardı. 








“Hepimizi yaratsaydı ve hepimizi cebren iyi kılsaydı ve öylece cennetine koysaydı...” diyenlerin ise benlik, irade ve özgür kişilik kavramlarını büsbütün ıskaladıkları izahtan varestedir. 
Zira böylelerinin bu yaklaşımı “Bizi hiç yaratmasaydı...” ile neredeyse eş anlamlıdır. Çünkü 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özgür/özgün bir kişiliği bulunmayan etrafımızdaki varlıklar ile insan arasındaki bariz farkı hepimiz elbette biliyor ve görüyoruz. Nitekim herhangi bir hayvan bir cürüm işlese hatta bir kişinin ölümüne bile yol açsa onu bundan mesul tutamıyoruz, çünkü irade sahibi özgün bir kişiliği yok. Meşhur bir tabirle kısaca söylersek “İraden yoksa sen sen değilsinl” Şu gayet açık ki irademiz olmasaydı bizler “biz” olmazdık, yani var olmuş olmazdık. 


İrade bireyseldir; 
bir başkasına asla devredilemez 


Herkes Rabbine fert fert dönecektir. (Enam, 6/94.) Dolayısıyla irade yetkisi ve sorumluluğu bir başkasına devredilemez; bir başkasının verdiği karara kişi kendisini teslim edemez; çünkü Allah (c.c.) biz kullarını bundan kesinlikle menetmiştir. Hak Teâlâ buyurdu ki: “Sen kendin bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Muhakkak ki işitmek, gör- 


Allah (c.c.) her birimize önümüzdeki seçenekleri iyi ya da kötü temyiz/fark edebilme istidadı yani ön hazırlığı vermiştir. 
Bu durum bizim fıtratımızın bir parçasıdır. 
Sonra kişi önünde beliren ve netleşen bu seçeneklerden doğrusuna yönelirse buna dair Cenab-ı Hakk'ın vadettiği güzelliklere yaraşır bir amel kazanmış olur. 


mek ve gönül; tüm bunlardan ötürü sorumluluk vardır!” (isra, 17/36.) Allah (c.c.) her birimize önümüzdeki seçenekleri iyi ya da kötü temyiz/fark edebilme istidadı yani ön hazırlığı vermiştir. Bu durum bizim fıtratımızın bir parçasıdır. Sonra kişi önünde beliren ve netleşen bu seçeneklerden doğrusuna yönelirse buna dair Cenab-ı Hakk'ın vadettiği güzelliklere yaraşır bir amel kazanmış olur; ancak kötüsüne yönelir ve bile bile yanışı tercih ederse o durumda da kişinin kendisi bunun ahirette olumsuz sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. Dolayısıyla iradenin tam bir farkındalıkla yaşanabilmesi ve mesuliyetin tahakkuk edebilmesi için basiret/bilinç/şuur olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Nitekim Allah (c.c.) elçisini şu çağrıyla göndermiştir: “De ki: 'Bu benim yolum; Allah'a çağırıyorum ama basiret üzere!” (Yusuf, 12/108.) 


Binaenaleyh hiç kimse Allah'ın huzurunda “Ben falancaya irademi devretmiştim; o ne derse onu yapmıştım; yanlışsa cezasını da o çeksin.” diyerek kendisini kurtaramaz. Çünkü Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi yapmak konusunda hiçbir yaratığa itaat edilemez. Vaktiyle atadığı bir komutan askerlerine kendilerini ateşe atmayı emredince bu olayı varıp Allah'ın peygamberine sordular o da buyurdu ki: “Yaradan'a isyan etmek hususunda hiç kimseye itaat yoktur; itaat ancak maruf şeylerdedir!” (Buhari, 6743.) Dolayısıyla kişi kendi iradesinden 


ancak ve ancak Allah'a (c.c.) 
karşı yine kendisi sorumludur. 
Bu yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki: “Hiçbir günahkâr bir başka günahkârın yükünü yüklenmez.” (Enam, 6/164.) Yine Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Her kişi kendi kazandığı karşılığında rehinedir.” (Müddessir, 74/38.) Öte yandan hiçbir kimse bir başkasının iradesini baskı altına alma hakkına da sahip değildir. 
Nitekim Rabbimiz buyuruyor ki: “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 2/256.) Bir başka ayette ise Hz. 
Peygamber'i (s.a.s.) şöyle uyarmaktadır: “Yoksa sen mi, iman edinceye değin insanları zorlayacaksın?” (Yunus, 10/99.) 


Ol deyince olduran mutlak irade 


Serbest irade ile mutlak irade arasındaki farkı biraz açalım. 
Serbest irade, kulun tercihini ortaya koyduğu esnada herhangi bir cebir altında kalmamasıdır. Yani isterse A seçeneğini, isterse B seçeneğini, isterse de C seçeneğini seçebilmesidir. 
Yahut isterse iyi ve doğru davranışları, isterse kötü yanlış ve en aykırı davranışları, hatta bir başkasının hakkında mütecaviz ve cürüm dolu fiilleri, hatta ve hatta kendi bedenine kastedecek şekilde haksız, en kötü işlemleri yapabilmesidir. Sınırlı seçenekler arasında olsa da bu durum aslında tam bir serbestliktir ancak bu yaptıklarının bir muhasebesi ve bu muhasebe neticesinde de ödül ya da ceza cinsinden sonuçları olur. Dolayısıyla serbest irade sınırlı ve sorumlu bir özgürlüktür. 








Dünya hayatında irademizle ortaya koyduğumuz özgür davranışlarımız, sonsuza attığımız birer imza gibidir. 
Ölüm gelince irademize tanınan süre artık tükenmiş demektir. 





Mutlak irade ise her şeyi yapabilmek ve yaptığı hiçbir şeyden ötürü asla sorumlu olmamaktır. 
Bu açıdan bakıldığında mutlak irade tekildir; iki ayrı zatta bulunması muhaldir. Zira tanım gereği çakışma meydana gelir; biri diğerine karşı sorumlu olmak zorunda kalır. Burası iyi anlaşılacak olursa mutlak iradenin ancak ve ancak var eden Yüce Allah'a (c.c.) has olduğu görülecektir. Nitekim Allah (c.c.) buyurdu ki: “Muhakkak ki senin Rabbin yapmak istediği her şeyi yapandır.” (Hud, 11/107.) 
Ve yine Allah (c.c.) buyurdu ki: “O, yaptığı hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz!” (Enbiya, 21/23.) 
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Rabbine dön denince biten serbest irade 


Sorumluluktan kaçan insanların serbest irade ile yetinmeyip mutlak bir iradeye heves etmeleri Allah'a (c.c.) öykündükleri anlamına gelir. İşte bu, tam manasıyla kulun yaratıcısına karşı büyüklenmesidir. Çünkü mutlak irade ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kulluğumuzu reddedip ilahlaşma arzusu içerisine girersek ve böylece bize bahşedilen bu irademizle Cenab-ı Hakk'a karşı diklenirsek Yüce Yaradan bu istikbarımızın karşılığını sonsuz bir azap ile cezalandıracağını bizlere haber vermiştir. Bu hayattaki sayısını bilemeyeceğimiz nimetler ve bu nimetler üzerine kurulu bu son derece değerli iradi varlığımızın önemini ve ciddiyetini konu ettiğimiz bu ebedi ve vahim sonuçtan anlayabiliriz. 








Dünya hayatında irademizle ortaya koyduğumuz özgür davranışlarımız, sonsuza attığımız birer imza gibidir. Ölüm gelince irademize tanınan süre artık tükenmiş demektir ve her kişi istemli yahut istemsiz Rabbine dönmek zorunda kalır. Böylece sınırlı zaman ve seçeneklerle emaneten yaşatılmış bulunan serbest ama sorumlu iradenin sonuna gelinmiş demektir. Son kertede ölüm iradeyi ortadan kaldırır ve artık hesap zamanıdır. 


Rabbim dünyadayken kullandığımız bu ağır ve mesuliyetli iradenin hesabını ahirette kolay eyleye, aminl m 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rade, bir insanın tercihte bulunabilme, seçim yapabilme ve aldığı kararları uygulayabilme özgürlüğüdür. Elbette iradeli olmanın ve özgürce davranmanın en önemli ölçütü akıl sahibi olabilmektir. 
Zira sadece akıl sahibi varlıklar için iradi davranışlardan söz edilebilir. Birbirini az ya da çok dışlayan iki ya da daha fazla ihtimal karşısında dışsal bir baskı hissetmeksizin aklımızı ve gönlümüzü kullanarak tercihte bulanabiliyorsak irademizi özgürce kullanabiliyoruz demektir. 


” u 


“Ben bu işi yapamam.”, “Bence imkansız.” “Başka bir seçenek yok.” gibi ifadeler, özünde “İrademi kullanamam.” ya da “İradeli bir varlık değilim.” anlamına gelir. İradenin kullanılmaması ise insanın farklı seçenekler arasında tercihte bulunmasını, farklı denemelere girişmesini ketleyici bir durum. İnsan olmak farklı ihtimaller karşısında özgürce tavır almayı iktiza eder. 
Bu anlamda birey, denemeyi bilmeli, dahası bu tavrını davranışlarına yansıtmalıdır. Örneğin oruç tutmasına mani bir durum olmadığı hâlde bir insan “Ben oruç tutamam.”, “Ben oruç tutmaya dayanamam.” diyorsa iradesini peşinen ipotek altına alıyor demektir. Keza “Namaz 





kılmak zor geliyor bana, kılamıyorum.” diyorsa beşeri arzularının baskınlığı altında kaçınma davranışı sergiliyor demektir. 
Aslında iradi bir tavır değildir bu. 
Elbette “El görsün.”, “Ayıp olmasın.”, “Olumsuz bakılmasın.” 
şeklindeki düşüncelerden hareketle ibadet edildiğinde de irade başkasının/başkalarının kontrolü altındadır. Bu durumdaki bir kişi “Tamam efendim, dışsal baskılarla ibadet yaptım ancak yapmayabilirdim, yaptığıma göre ben irademi kullandım.” 
diyebilir. İradenin kelime anlamıyla yürürsek haklıdır. Birey iki seçenek arasında birisini tercih etmiş yani iradi davranmıştır. 
Tam da bu noktada “gönül'lü irade” ve “gönül'süz irade” şeklinde bir ayrım yapmak istiyorum. Bu ayrıma hemen itiraz edilebilir. İrade zaten gönüllülük demek değil midir? Bir faaliyette gönüllü olmak “isteyerek yapmak” anlamı taşır. Burası doğru. 
Ancak sormak gerekir: Bir şeyi istemek gerçekten de “gönül”- lü olmak anlamına gelir mi? Asıl sorun burada yatıyor. İsteyerek yaptığımız işlerde gönlümüz devrede mi acaba? Burada bahsettiğim gönül Yunus'un diliyle: “Gönül Çalabın tahtı / Çalab gönüle baktı / İki cihan bedbahtı / Kim gönül yıkar ise.” dizelerinde geçen gönüldür. Şiirlerimizde, 





şarkılarımızda, türkülerimizde, atasözlerimizde geçen “gönül”- den bahsediyorum. Neşet Ertaş'ın “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” dizelerinde ön plana çıkan gönlü kastediyorum. 





“Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 2/256.) ayeti hiç kimsenin zorla Müslüman olamayacağını, dışsal baskılarla mütedeyyin bir hale getirilemeyeceğini açıklıkla ifade etmekte. Çünkü bir dini kabul etme ve dini yaşantıya dahil olabilme öncelikle “gönül”lü irade ile gerçekleşir. Şimdi tekrar sorabiliriz: İradenin “gönül”lü ya da “gönül”süz olması ne demektir? Sosyal baskı altında kalan bireyler “normatif etki” ile grubun standartlarına uygun davranabilir. Ancak grup içinde olmadıkları yani baskı hissetmedikleri zaman tutum ve davranışları farklilik arz edebilir. Örneğin namaz kılanların yanında namazını kılar, kılmayanların yanında kılmaz ya da içki içmeyenlerin yanında içmez fakat içenlerin yanında içerse gönlün eşlik etmediği iradi bir davranış sergiler. Burada “gönül”süz irade söz konusu. Başka bir deyişle bireyin grup içinde ve grup dışında farklı bir davranış sergilemesi, temelde sosyal baskı ve dışlanma korkusunun ürettiği kaygıların beslediği bir durum olarak çıkıyor karşımıza. 
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Bu aşamada akıl devrede olsa da gönül henüz akla eşlik etmemekte. Kişinin tercihine bakılacak olursa dışsal anlamda özgür kabul edilebilir ancak içsel özgürlük henüz gelişmemiş gibi. Bununla birlikte birey grup içinde ve grup dışında davranış değişikliğine girmiyorsa “olduğu gibi görünüp göründüğü gibi oluyorsa” hem grup içinde hem de grup dışında namazlarını kılıyorsa, keza nerede olursa olsun orucunu tutuyor ve içki içmiyor- sa inançlarının etkisini bilinçli olarak hissediyor demektir. Bu durum “enformatik etki” olarak tanımlanıyor sosyal psikolojide. 
Bunu “davranışların içselleşmesi” şeklinde kavramlaştırmak mümkün. (Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yeni İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınevi, İstanbul 1999, s. 95-99; Nuray Sakallı, Sosyal Etkiler: Kim Kimi Nasıl Etkiler? İmge Kitabevi, Ankara 2001, s. 27-28; Asım Yapıcı ve Zeki Salih Zengin, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyleriyle Psiko-Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, 3 (2), s. 71-72; Asım Yapıcı, “Yeni Bir Dindarlık Ölçeği ve Üni- 


versiteli Gençlerin Dinin Etkisini Hissetme 








Düzeyi: Çukurova Üniversitesi Örneği”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 74.) Akıl ile kalbin, bilinç ile gönlün, madde ile mananın, toplumsal ile bireyselin tıpkı H,O gibi sarmaş dolaş harmanlanarak yaşam kaynağı olan “su”yun oluşması gibidir. 
“Su” bir defa oluştuktan sonra dünyanın her yerinde “su”dur. 


İradenin “gönül”lü olması çaba ve mücadele gerektirir. Şahsiyet bütünlüğüne bağlı olarak tutum ve davranışların kararlı ve sürekli bir hâle gelmesi bilhassa önemli. Elbette “iradeli oluş” insanın özünde mevcut ancak iradenin güçlü ya da zayıf olması kalıtımla taşınan bir olgu değil. Tıpkı konuşma ve zekâ gibi irade de zamanla gelişir. Nasıl iyi bir konuşmadan, güçlü bir mantıktan söz edebiliyorsak iyi ve güçlü bir iradeden de bahsedebiliriz. Kuşkusuz iradenin gelişmesinde bireyin yetiştirilme biçimi etkin bir işleve sahip. Hassaten sosyokültürel faktörler, anne baba tutumları, çocuğa verilecek sorumluluklar, çocuğun rol model aldığı kişiler başta olmak üzere pek çok faktör vardır iradenin gelişimini, dahası onun zayıf ya da kuvvetli oluşunu destekleyen. Tam da bu noktada irade nasıl güçlendirilir, sorusu çıkıyor karşımıza. Tıpkı kasların idmanlarla kuvvetlendirilmesi gibi irade de güçlendirilebilir bir özelliğe sahip. Mesela oruç ve namaz ibadetini düşünelim. Alışma evresinde bireye zor gelen bu ibadetler zamanla kolaylaşmaya başlar. Zira irade terbiye ile güçlenmiştir artık. Dahası ibadetler zoraki değil içten gelen bir güdülenmeyle yapılmaktadır yani “gönül”lü iradeyle. 
Sadece ibadetlerin ifasında değil zorluklara dayanma hususunda da irade, merkezi bir işlev üstlenmekte. İradesi güçlü insanlar gündelik hayat içinde yaşadığı zorlanmalardan mülhem kaygı ve sıkıntılarla daha rahat başa çıkabilir çünkü onların psikolojik sağlamlık düzeyleri daha yüksektir. Bu anlamda irade gücü, bireyin sabır ve metanet düzeyiyle yakından ilişkili. Bir de olumsuz duygu ve düşüncelerin günaha davetine karşı güçlü bir iradeyle kendimizi koruyabilmemiz söz konusu. Şayet bir kişinin 








kişiyi tutsak eyleyebilir. Sadece inanıyor olmak helal ve haram- da duyarlı davranmada yetersiz kalabilir irade devreye girmezse. 
Özellikle harama iştiyak iradesi zayıf kişileri rüzgâr önünde yaprak gibi istenmeyen davranışlara sevk edebilir. Nefsin terbiyesi aslında iradeyi güçlendirmeye destek sağlar. 





Öfke ve şiddet eğilimi yüksek olan insanlarda irade gücü henüz yeterince olgunlaşmamıştır. Konuyu biraz daha açabiliriz: İstenmeyen bir durum, maruz kalınan olumsuz bir davranış karşısında öfkelenmek ya da öfkelenmemek iki farklı seçenektir. Öfkelenmek iradi bir davranış değildir, tam tersine olumsuz duyguların seline kapılmaktır. 
Öfkelenmemek ise iradeli olarak kendimizi kontrol edebilmek anlamına gelir. Öfke kontrolü, iradesi güçlü insanların becerebileceği bir eylemdir. Üstelik öfkelenmenin kendimize ve başkalarına verdiği zararlar dikkate alınacak olursa öfkeye karşı irade gücünün değeri aşikârdır. 
“Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hâkim olandır.” (Müslim, Birr, 107.) hadisi bu anlamda dikkat çekici. Tam da bu noktada şunu söylemek mümkün: İnsanın en güçlü yönü, bir şeyi arzu ettiği hâlde yapmama yönünde irade göstermesi yani kendini denetleyebilmesidir. 








Bir insanın iradesi yaşadığı acı, yokluk, hastalık, hüzün ve tahammül ile güçlenir, güçlendikçe de duygu, düşünce ve davranış bakımından olgunlaşma 





iradesi zayıfsa günah işlemek ile günahtan uzak durmak arasında tercihini günahtan yana kullanabilir. Zira içgüdüleri ve arzuları o 


tezahür eder. Kişilik gelişiminde bireyin yaşadığı zorluk ve sıkıntıları dikkate almamak isabetli bir yaklaşım değildir elbette. Zor- 


luklarla başa çıkmayı öğrendikçe psikolojik sağlamlık düzeyinin yükseldiğini söylüyor yapılan araştırmalar. (Daha fazla bilgi için bk. 
Mebrure Doğan, Sabır Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2016; Süleyman Doğanay, Acı ve Tahammül, Maarif Mektepleri, Ankara, 2019; Asım Yapıcı, Ruh Sağlığı ve Din, Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık, Karahan Yayınları, Adana, 2007.) Yine de bu ifadelerden iradenin sadece dünyevi zorluk ve sıkıntılarla geliştiği, başka türlü gelişemeyeceği anlamı çıkartılmamalı. 
Arzularımızı, tutkularımızı, hırslarımızı, bencilliklerimizi denetleyebildiğimiz oranda, harici acı ve zorluk yaşamadan, irademizi güçlendirmemiz mümkün. Bu bağlamda şu hususun altını önemle çizelim: İradenin terbiye edilmesi demek bireyin arzu ve isteklerini görmezden gelmesi ya da yok etmesi değil, yönetmesi ve istenilen hâle dönüştürmesidir. 





İradesi güçlü olan insanlar hem tercihlerinin hem davranışlarının sonuçlarını üstlenebilir, “bahane bulma” (rasyonalleştirme), “başkalarını suçlama” (yansıtma), “sorumluluğu metafizik varlıklara atfetme” (dışsallaştırma), “yer ve yön değiştirme” gibi savunma mekanizmalarına mümkün olduğu ölçüde müracaat etmemeye çalışır. Çünkü o, tercihlerinin ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenme olgunluğuna sahiptir. Kader kurbanı olmak, şeytana uymak, çevrenin etkisinde kalmak gibi ifadeler insanı geçici olarak rahatlatsa da temelde ruhsal büyüme ve olgunlaşmayı destekleyici değildir. Bir insan “Yapamıyorum.”, “Kendimi kontrol edemiyorum.” 
dediği zaman da yine ruhsal açıdan zayıflığını izhar etmekte. 
Hâlbuki “Yapabilirim.”, “Arzula- 





? Şu hususun altını önemle çizelim: 
İradenin terbiye edilmesi demek bireyin arzu 

ve isteklerini görmezden gelmesi ya da yok etmesi değil, yönetmesi ve istenilen hâle 





dönüştürmesidir. 


rımı kontrol edebilirim.” “Tutkularımı denetleyebilirim.”, “Ben güçlüyüm.”, diyebilirse mazeret üretmeksizin aklını ve gönlünü özgürce kullanma yeteneği kazanmıştır. 


Bedenin ve kasların çeşitli sportif etkinliklerle güçlendirilmesi gibi akıl, duygu ve irade az uyumak, az yemek ve az konuşmakla olgunlaştırılabilir. Dahası var: “Kendini tanıma” (öz bilinç/irfan), “derin düşünme” (murakabe), “duygu, düşünce ve davranışları sorgulama” (muhasebe), “kendini kontrol” (öz denetim)”, “kendini harekete geçirme” (iç denetimlilik) ruhsal olgunlaşmayı, psikolojik sağlamlığı ve şahsiyetin olgunlaşmasını mümkün kılan psikolojik idmanlar olarak değerlendirilebilir. Dini bakımdan “takva bilincinin oluşması” kavramını önemle vurgulamak durumundayız. Anlaşılacağı üzere insanın zayıf yanlarını görebilmesi bu işin ilk adımını oluşturmakta. 
Zira zayıf kalan yönlerimiz farkına varamadığımız özelliklerimizi saklar içinde. Murakabe ve muhasebe ile aydınlık ve karanlık, iyi ve kötü taraflarımızı fark ettikçe yani öz sorgulama ve öz denetim yapabildikçe kendimizi tanıma düzeyimiz yükselir. Böylece irademiz hem güçlenir hem de “gönül'lü irade” hâlini alır. 





Düzenli yapma anlamında ibadetlerin alışkanlık hâline gelmesi elbette güzel bir davranış. 
Ancak alışkanlıklar zamanla davranışın otomatikleşmesini beraberinde getirebilir. Bu ise sadece sorumluluk hissiyle ibadet yapmaya sevk eder insanı. 
Hâlbuki ibadette sorumluluk hissi başlangıç açısından değerli. Zira sorumluluğun zamanla gönülden gelen bir sevgiye dönüşmesi gerekir. Dini yaşayışın tutum ve davranışlara yansıması “gönlün” sürekli ön planda olmasıyla gerçekleşir. Gönlün eşlik etmediği dini yaşantılar elbette iradidir ancak “gönül”- süzlük içerme riskiyle karşı karşıyadır. Gönül devrede olmadığı zaman dini yaşantı yüzeyselleşir, sadece ruhsuz bir şekle dönüşür. İşte modern dünyanın bunalımı: “Gönül”süz insanlık, “gönül”süz dindarlık, “gönül”süz evlilik. Sonuç “huzursuzluk ve mutsuzluk” şikâyetleri. Çözüm sadece güçlü değil aynı zamanla “gönüllü iradenin eşlik ettiği tercihlerle yaşamak. “Gönül”lü iradenin oluşumu ise Allah bilincini iç dünyamızda kuvvetlice hissetmekle gerçekleşir. m 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angi kültür ve medeniyet havzasına sahip 

olunursa olunsun insanın temel sorunlarından biri, bireyin eğitilip eğitilmeyeceğidir. Kadim geleneklerden bu tarafa böyle bir eğitimin mümkün olup olmadığı hep sorgulanmıştır. Bir taraftan, “İnsan yedisinde neyse yetmişinde odur.”, “Can çıkar huy çıkmaz.” gibi öncüllerden hareketle eğitimin kişiyi değiştiremeyeceği ima edilirken diğer taraftan “İnsan balmumuna benzer, ona istenilen şekil verilebilir.” denilerek bunun mümkün olduğuna inanılmıştır. Vakla insan eğitimiyle uğraşan her disiplin, buna kafa yoran farklı meslek erbabı bilhassa filozoflar, pedagoglar, ahlakçılar kendi zaviyelerinden birer cevap bulmaya çalışmışlardır. 





Problemin tespit ve teşhisi 


İnsan denilen varlık bir açıdan bakıldığında melekleri kıskandıracak özelliklere, bir açıdan bakıldığında şeytanı şaşırtacak hilelere sahiptir. Kur'an'da bu 


bağlamda pek çok niteleme görmek mümkündür. Bu nedenle insandaki negatif özellik ve eğilimlere karşı koymak için belli bazı mücadele, riyazet, terbiye yol ve yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Yine insan vakıa Kur'an'ın diliyle eşref-i mahlük ve esfel-i safilin çizgisinde gel-gitleri olan bir varlıktır. 





Bu noktada durumun tespitine yönelik Kur'an kibir, hırs, haset, fesat, ucb, riya, doyumsuzluk, kin gibi daha pek çok kalp hastalıklarından bahseder ve kalbin bunlardan arındırılmasını ister. Bununla beraber modernizmin insana dayattığı para pul, şan, şöhret, makam, mansıp, menfaat peşinde koşmak ayrı bir sorundur. Ne yazık ki materyalizm, kapitalizm, sekülerizm, hedonizm, narsizm modern insanın dünyasını perişan etmiştir. 


Çağdaş insan isyankârlık, hazımsızlık ve sabırsızlık illetine düçar olmuş, hız ve hazzın egemen olduğu bir dünya oluşturmuştur. Hâlbuki evrenin doğası üzüntüyle sevincin, darlıkla bolluğun, yoklukla varlığın, acı ile tatlının müşterek seyretmesi esasına dayanır. Daha da vahimi çağdaş insan bilgi ve ahlak yönünden kendisini yeterli görüp bu konuda bir başkasının yardım ve katkısına, nasihat ve desteğine kapısını kapalı tutmaktadır. 


İrfani geleneğin konuya yaklaşımı ve çözüm önerileri Köklü bir geçmişe dayanan irfani gelenekte terbiyenin amacı, insanda bil-kuvve (potansiyel) 


derununda mündemiç “eşref-i 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mahlük” olma özelliğini açığa çıkarmaktır. “Gönül eğitimi” adı verilen bu terbiye metodunda nefsi öldürmek değil nefsi dizginlemek, zapt u rapt altına almak esastır. O nedenle bu ilmin terminolojisinde sabır, şükür, rıza, riyazet, kanaat, tevekkül ve teslimiyet gibi pek çok kavram ferdi eğitmeye matuftur. Keza uzlet ve halvetle pekiştiricilerin tesirinin ortadan kaldırılması ve alakanın kesilmesi amaçlanır. (Macid Yılmaz, Din Eğitimi Perspektifinden İrade Eğitimi, Asitan Kitap, Sivas 2015, s. 102.) Her ne kadar aşırı bazı örnekler olmakla birlikte sufilerin nefsi eğitmek için ortaya koydukları gayret, geliştirdikleri yöntemler Kur”an”da “akabe” denilen (Beled, 90/11.) “sarp geçit, dik yokuş” gibi karşılıklarla açıklanan zorlu engelleri farklı metotlarla aşmak içindir. (Zafer Erginli, “İnsan 


Ahlakının İmkanları Üzerine”, İslam Dü- 








şüncesi Kılavuzu, (ed. A. Koç) Tidef Yayınları, İstanbul 2019, (ss.231-249, s. 235.) 
Yine bu eğitim müfredatında “Ölmeden evvel ölün.” sırrına mazhar olmak insanı arzuların tutsaklığından kurtarıp manevi dünyada yeniden dirilmesini sağlamak içindir. 
Sufi Psikolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, s.13.) Nitekim ölmeden önce kendini hesaba çekmek Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bir sözünde şu şekilde tecessüm etmiştir: “Akıllı kimse nefsini hesaba çeken ve ölüm ötesi için hazırlık yapandır.” (Tirmizi, Kıyame, es.) Bu noktada Azizüddin Nesefi İnsan-ı Kâmil adlı eserinde: “Ey derviş, eğer sahip olduğuna razı olur, onun şükrünü yerine 


(Kemal Sayar, 





getirir ve ganimet bilirsen daima gönlün rahat olur. Sahip olduğuna razı olmaz, daha fazlasını istersen daima zahmet ve sıkıntı içinde kalırsın. Çünkü ihtiyacın sonu yoktur.” diyerek buna dikkat çekmektedir. (Azizüddin Nesefi, Tasawufta İnsan Meselesi, ter. M. Kanar, Dergâh Yayınları, İstanbul 1990, s. 100.) 


Şüphesiz bunları gerçekleyebilme bugünden yarına olabilecek şey değildir. Uzun emek ve büyük gayret ister. Hatta irfani gelenekte bu bapta ehil kişilerin öncülük ve rehberliğine ihtiyaç duyulur. Günümüzde insanların bir sigara dumanından bile kurtulması onlarca yıl almakta ve ancak uzman kişiler marifetiyle gerçekleşebilmektedir. 
Bu ilim dalında ve yaşam tarzında gerek kişisel yani dikey ve derinlik boyutunda, gerekse toplumsal yani yatay düzlemde nefsin eğitilmesinde sohbet, zikir, tefekkür, hizmet gibi farklı yol ve yöntemlerle iradeye hâkim olmanın gereği üzerinde durulmaktadır. Böylece insan-ı kâmil düşüncesine giden yolda olgun, ideal, ahlaklı bireyler yetiştirmek, dolaysıyla erdemli bir toplum inşa etmek amaçlanır. 








O hâlde, Anadolu irfanı dediğimiz gönül merkezli yaklaşım, irade eğitiminde öncelikle bireyin nefsini terbiye ederek işe başlamakta, hayatın her safhasında bu iradeyi bir yaşam tarzı hâline getirmesini salık vermektedir. Bir diğer ifadeyle ahlaki bakımdan övülen davranış tarzlarının kalpte başladığı, kalplerde yerleşik hususların eylemler üzerinde pozitif veya 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negatif tesirler yaptığı varsayılmakta, bu sebeple işe nefis muhasebesiyle başlamanın daha doğru olacağı vurgulanmaktadır. Zira bu yolun salikleri kötülüğün kişiye beden seviyesinden değil nefis seviyesinden geldiğinin farkındadır. O nedenle burada asıl eğitilmesi gereken beden değil nefistir. Yine onlara göre hem dinin hem aklın reddettiği tüm kötü şeylerin, çirkin işlerin kaynağına gidilirken insanın psikolojik yapısını oluşturan dört meleke (nefis, akıl, ruh ve kalp) birlikte ele alınmalıdır. Manevi benliğin yüksek tarafını temsil eden ruh meleğe/melekleşmeye, nefis ise şeytana/şeytaniyete benzetilir. Dolaysıyla nefsin istek ve arzularına, heva ve hevese muhalefet etmek erdemli/fazi- letli bir hayat sürmek anlamına gelir. Yine onlara göre, hevaları terk, kişiye arzuları üzerinde otokontrol kurma gücü verecektir. Nitekim bu yolun büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi vuslatı, “arzulara teslim olmaktan alakayı kesmek” olarak tanımlamıştır. (Cevad Nurbahş, Sufi Öğreti- 


sinde İnsan ve İnsan Psikolojisi, Kurtuba 








Yayınları, çev. N. Holsan, İstanbul 2011. 
s. 59.) 


Sufi terminolojide geniş yankı bulan nefs (güdü) hakkında başta Haris el-Muhasibi olmak üzere ilk dönem müellifleri tarafından çok sayıda eser kaleme alınmış, nefsin mertebeleri ve tezkiye yolları üzerinde geniş bir edebiyat oluşturulmuştur. 
Keza Gazali ve diğer pek çok klasik müellif “Acaibü”l- Kalp” başlığı altında hem bireye hem 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topluma zararlı kalbi hastalıkların mevcudiyeti ve bunların tedavisi yönünde görüş beyan etmişlerdir. Bu ariflerin ortak noktası, insanın sahip olduğu nefsin aslında bir imtihan vasıtası olduğu ancak iradeye hâkim olunarak nefisle mücadele ve mücahede edilmesi gerektiği yönündedir. İradeye hâkim olunursa nefsin şehevi istekleri dizginlenecek, negatif istek ve arzularagem vurulacak, akabinde kişi hayatın sırrı imtihandan yüzü ak çıkacaktır. Çünkü Allah insanı bu dürtülerle yaratarak onu bir sınava tabi tutmuştur. 
Kur'an'da çeşitli ayetlerde (Tegabun, 64/16; Asr, 103/1-3; Yusuf, 12/53.) 
irade gücüyle bu dürtülerin kendi hâline terk edilmeyip istek ve arzuların sınırlandırılma- 





9 İradeye hâkim 
olunursa nefsin şehevi istekleri dizginlenecek, negatif istek 

ve arzulara 

gem vurulacak, akabinde kişi hayatın sırrı imtihandan yüzü ak çıkacaktır. 
Çünkü Allah insanı bu dürtülerle yaratarak onu bir sınava tabi tutmuştur. 





sı, böylece kurtuluşun mümkün olduğuna dikkat çekilmektedir. 
Bunu gerçekleştirebilmenin bir yolu, nefsin arzularına ket vurmak, nefse hoş gelen şeylerden uzak durmak, dünya ve malına gereğinden fazla değer atfetmemek, madde ve menfaate karşı isteksiz, dünya malına karşı soğuk duruşla olanaklıdır. 
Bu noktada sufi kaynaklarda ve menakıpnamelerde az ile yetinmek, kanaatkâr olmak daima övülmekte bunun aksine hırs, tamah, açgözlülük ve çoklukla övünmek yerilmektedir. 











İrfani gelenekte kelam ve felsefeden çok farklı anlamda kullanılan irade ve buradan mülhem iradeye hakim olmak, dolaysıyla nefsin dizginlenmesindeki maksatlardan biri haddizatında iradeyi özgür kılmak, insanın başkaca güdüler tarafından hürriyetinin esir alınmasına izin vermemektir. Tasavvuftaki fakr ve zühd kavramı, içinde bir nevi hürriyet barındırmakta, bireyin mala, mülke, paraya, makam ve mansıba, dünyaya mağlup ve mahküm olmasını değil bilakis onlara galip ve hâkim olmasını, onların emri altına girmemesini sağlamaktır. (Süleyman Uludağ, Hayata Sufi Gözüyle Bakmak, Dergâh Yayınları, İstanbul 2017, s. 174.) Nitekim Muallim Naci'nin bir beyti konuya açıklık getirecek cinstendir: 


“Zengin sanırız kendimizi lik fakiriz 

Hürrüz deriz amma ki hakikat- de esiriz.” 


Zira bedeni, nefsi ve dünyevi tutkulara bağımlılık, insanın ah- 





laken yücelmesini engellemekte ve Allah'a yakınlaşmasını önlemektedir. 





İrfani gelenekte kişinin sahip olduğu nefis her tür çirkin, kötü huyların menbaı kabul edilirken buna karşın ruh, ilahi bir gerçeklik olması hasebiyle Hicr, 15/29.) iyi ve güzel davranışların kaynağı görülmektedir. O sebeple bu iki terim birlikte kullanıldığında daima “nefsin tezkiye”, “ruhun tasfiye” edilmesi üzerinde durulmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, “Ya Rabbil Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma.” (Ebu Davud, Edeb, 110.) diye dua etmiştir. Ancak bedende nefsin değil ruhun hakimiyet kurmasının yolu, Batı ve Hint mistisizminde olduğu gibi nefsi tamamen öldürmek ve onu dışlamakla değil, nefsin hoşuna giden şeyleri makul tarzda dizginlemek, meşru sınırına çekmekle mümkündür. 
Böyle yapılırsa nefsin yerine bu defa Rabbi”nin emrinden olması hasebiyle (İsra, 17/85.) ruh yerleşecek ve insan O'nun ahlakıyla ahlaklanacaktır. 





Bu bapta nefis terbiyesi adap kitaplarında çok sayıda metaforik anlatımlarla gündemde tutulmakta ve akla yatkın hale getirilmektedir. Bu cümleden olmak üzere müntesiplerin nefisle mücadele ve iradelerine hâkim olma noktasında Hz. Ali ile inançsız biri arasında vuku bulduğuna inanılan bir olay nakledilmektedir: Bir gün Hz. 
Ali savaşta kılıcını kaldırıp hasmını öldürmek ister. Alta düşen kişi tam bu esnada Hz. Ali'nin 











amaçlanır. 


yüzüne tükürür. Hz. Ali bu durum karşısında onu öldürmekten vazgeçer. Bu defa şaşkına dönen adam sebebini sorar. Hz. 
Ali “Seninle olan mücadelem önce Allah rızasını kazanma- ya yönelikti. Şimdiyse şahsıma hakarette bulundun ve nefsim devreye girdi. O nedenle vazgeçtim.” (Samiha Ayverdi, Mülakatlar, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2005, s. 18.) 
Muhtemelen bunda Hz. Peygamber'in (s.a.s.) “Asıl pehlivan ve güçlü kimse güreşte başkalarını yenen değil, öfkelendiğin- de kendini tutan kimsedir.” (Buhari, Edeb, 102.) hadisinin de tesiri vardır. 


İradeye hâkim olmak 


“Ele geleni yersin / Dile geleni dersin / Böyle dervişlik dursun / Sen derviş olamazsın” sözleriyle Yunus Emre'ye atfedilen bir şiirde de belirtildiği üzere iradeye hâkim olmak esastır. Yine Hacı Bektaş-ı Veli ile özdeşleşmiş “eline, diline, beline hâkim olmak” sözü ahlaki bir kural olarak halkımız arasında “nefsine hâkim olmak” anlamında kullanılmıştır. Hukukun dıştan, din ve ahlakın içten kontrol altına alamadığı insan kelimenin tam anlamıyla bozulmuş bir varlıktır. O hâlde, günümüzde etik ile estetiği kaynaştıran, 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? Tasavvufun önerdiği nefis tezkiyesi ve ruh tasfiyesiyle Peygamberimiz ”in (s.a.s.) 
şahsında tebarüz eden kâmil insan ve neticede erdemli bir toplum yetiştirmek 


ilimle imanı uzlaştıran, imar ve irfanı bir arada tutan bireylere ihtiyaç vardır. Akl-ı selimin inşa ettiği düzen, kalb-i selimin beslediği ruh ve maneviyat dünyası ve nihayet zevk-i selimin kurduğu estetik tasavvura daha çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda yaşıyoruz. Tasavvufun önerdiği nefis tezkiyesi ve ruh tasfiyesiyle Peygamberimiz ”in (s.a.s.) 
şahsında tebarüz eden kamil insan ve neticede erdemli bir toplum yetiştirmek amaçlanır. 
Modern Din Psikolojisi de dürtülerine hakim olabilenlerin, öz denetim, benlik kontrolü yapabilen ve kendini tutabilenlerin toplumun huzurunu bozan davranışlardan uzaklaştığını savunur. (Hayati Hökelekli, Ailede, 








Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi, Timaş Yayınları, İstanbul 2011, s. 36-37) Öyleyse karın tokluğu yanında göz ve gönül tokluğu da önemsenmelidir. Modern iktisat paradigmasının “insan egosu sınırsız ancak kaynaklar sınırlı” diye tarif ettiği ekono- mi tanımına alternatif, irfani geleneğin “egonun sınırlı ama nimetlerin sınırsız” (Nahl, 16/18.) 
olduğu hakikati dile getirilmeli, insanlar arası sosyal adalet, yardımlaşma ve bölüşme teşvik edilmelidir. m 
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SÖYLEŞİ 


Prof. Dr. 
Kemal SAYAR: 


“İrademiz, insan ve varlıkla ilişkilerimizde beliriyor. 
Kendi eylemlerimizin gerekçelerini ve muhtemel 


sonuçlarını zaman çizgisinde projekte ederek 


İnsan için “irade ile büyür” diyorsunuz; irade nedir, insan irade ile nasıl büyür? İnsan iradesi nerede şekillenmeye başlar, nereye dek uzanır, sınırı nedir? 


Benliği oluşturan bileşenleri ya da benliğin/kendiliğin gerçekte var olup olmadığı, varsa her insanda mevcut bulunup bulunmadığı tartışmaları sosyal bilimler, bilhassa psikoloji-nöropsikoloji ve felsefe alanında düşünüp yazan insanlar tarafından yürütülüyor. Düşünce tarihinin en başından beri aslında hem filozoflar hem de din otoriteleri tarafından üzerinde durulan can alıcı bir nokta 


20 diyanet Aylık Dergi | Aralık 2021 


sorumluluk sahibi bir fail olarak gerçekleştiriyoruz kendimizi.” 


Söyleşi 


Meryem BALTACI 


bu. Çünkü benliğin belli başlı unsurlarını -öznel farkındalık- öz bilinç tarafından inşa edilen, başkası (öteki insanlar, tabiat, başka canlılar ve mutlak varlık olarak yaratıcı) ile ilişkide beliren ve nihayetinde karar veren, tereddüt eden, direnç gösteren zihinsel enerji (irade) tarafından oluşturulan benlik olarak üç unsurlu ve sürekli dönüşen, dinamik bir yapı çerçevesinde tanımlayabiliriz. Benliğin bu üç unsuru, birbirlerini besleyen ve saran diyalojik ilişkideki süreçler. Çocuğun kendinden başka bir varlığın da var olduğunu keşfetmesi, aslında kendisinin var olduğunun keşfi anlamına geliyor, aynalama evresi de- 





nilen bu erken dönemden itibaren benlik kendi üzerine ve varlık üzerine açılıp kapanan bir yaşam kazanıyor. Bilinç, ilişki ve irade “kişi” olmanın vazgeçilmez bileşenleri. Bu evreden önce de bazı küçük bebeklerin mesela temel ihtiyaçlarıyla ilgili olarak huysuzluk yaptıklarını, direnç gösterdiklerini, ağladıklarını düşünsek de çocuk henüz bu evrede iradesini kullanıyor değildir, rahatsızlık onun bedenindedir ve daha ziyade kendinin bir devamı olarak bu huzursuzluğu yankılar. Oysa aynalama evresinden sonra, ayrılığın farkındadır ve kendisi olmayan şeylerle çatışmaya veya iş birliğine girer. Hatta özel ola- 


rak başka insanlarla. Gerçekten de iradenin işlerlik sahası, tabiat değil insanların dünyasıdır. 
İstisnai ruhsal durumlar haricinde, tabiat olaylarını kötülük olarak düşünmeyiz mesela, insan yalnızca başkalarının kasıtlı eylemlerine maruz kaldığı durumları kötülük olarak niteler ya da tahakküm, iktidar kullanımını iradesinin celbi olarak görür. Bunun da sebebi, kendimizi eylemlerimizin aktörü olarak görmemiz ve başkalarını da kendi eylemlerinin aktörü olarak aynalamamızdır. Bu şekilde zihinselleştirerek onların eylemlerine ve olası niyetlerine karşı tepki gösteririz. Kendimizi, eylemlerimizin aktörü ve onun sonuçlarından sorumlu bir birey olarak değerlendirmek, büyümenin istikametidir. 
Eyleyen kişi/aktör olmak ise yapmak üzere olduğumuz ya da reddettiğimiz eyleme karar verme, onu hazırlayan öncülleri idrak etme ve sonuçlarını öngörebilme yetisine yani iradeye sahip bir varlık olduğumuz kabulüne dayanıyor. Bu yönden insan iradesi, diğer iki bileşenle etkileşime geçerek varlık ilişkileri ve zaman içinde ileri-geri hareket eden bir bilinci işaret ediyor. 








İrade “bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü” olarak tanımlanıyor. Yani insan, iradesi kadar güçlüdür, diyebiliriz. Peki, bu gücü pekiştirmek için neler yapabiliriz? 
Kişinin iradesini eğitmesinin ve güçlendirmesinin yolları nedir? 

Sosyal bilimci Ray Baumeister”in irade gücü ile ilgili deneyleri sonucunda keşfettiği 


bir olgu var, Baumeister, her gün için hatta ömrümüz için sonlu miktarda bir irademizin olduğunu ve zihnimiz iradeye dair enerji tükettikçe bu gücün eksildiğini bulguluyor. Sadece çok önemli meselelerdeki kararlar değil, tamamen ilgisiz ve önemsiz kararlar dahi aynı iradenin enerji kaynağını kullanır. 
Bu yüzden günün geç saatlerinde ve ömrün ileriki yıllarında irade artık yorgun düşer. Benlik, irade bileşeni açısından bitkin düşer. Bu yüzden iradenin tasarruflu kullanılması gerekiyor: En önemli kararlar, en önce ve en büyük dikkat sarfıyla verilmeli. Düşmanca bir çevrede çatışmalarla yaşamanın irade gücünü ve benliği kuruttuğu göz önüne alınarak bu ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak gerektiği kadar, başkalarının beklentilerine uygun davranmak için benlik sunumlarının her uyarlamasında bu enerjinin biraz daha fazla tüketileceği açık olduğuna göre, sahih benlikle çatışan performans ilişkilerinden de kaçınılması gerekiyor. Yani iradenin geliştirilmesi iradenin mümkün olduğunca çok kullanılmasına değil, mümkün olduğunca önemli meselelerde tedarikli kullanılmasına bağlı. Bunun için bir başka yöntem de faydalı alışkanlıklar kazanılması. Rutin, iradenin diğer önemli meselelerle baş edebilmesi için yedek güç kaynağı sağlar. Ancak buradaki can alıcı mesele, önemli karar anlarında önem ve değer ekseninde alışkanlıkların terk edilmesi veya güncellenmesine dair de iradenin daima uyanık kalması. 
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Yüce Allah'ın insana verdiği nimetlerden en önemlileri arasındadır irade. Bize verilen bu nimet aynı zamanda sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Kişinin Rabbine karşı yükümlülüklerini yerine getirmede, emir ve yasaklarına riayet etmede ve hayatını hakiki bir Müslüman gibi yaşamasında iradenin yeri nedir? 


İradenin düşünce tarihindeki devasa yeri, onun özgürlük ve dolayısıyla sorumluluk kavramlarıyla olan zorunlu bağından kaynaklanıyor. Hakkaniyet gereği sadece gerçekten de eylemlerinde özgür bir canlı eylemlerinin yarattığı sonuçlardan dolayı sorumlu tutulabilir, ödüle veya cezaya muhatap olabilir. Müslüman olarak sadece ibadetlerdeki mükellefiyetlerin değil, inanç teklifine muhatap olmanın da insanın iradesi nedeniyle gerçekleştiğini kabul ediyoruz. Daha ilerisin- de sağlıklı bir benliğin inşasının, her nefeste ayık bir bilincin ve iradenin bu dünyada insanca bir yaşam için olduğu kadar öte dünya saadeti için de gerekli bir vasıf olduğuna inanıyorum. 
Öte dünya, bu dünyadan başlayan bir kişiliğin devamı. Emir ve yasaklara riayetin, sınırların özgürlükle çelişen bir görünümü olduğunu düşünenler olabilir. 
Ancak buna katılmıyorum. Her şeyden önce, tevhid inancı, tüm varlığın üzerinde ve onu her an oluşturmada olan bir yaratıcıdan başkasının iradesinden başka hiçbir güce boyun eğmeme mükellefiyeti getiriyor bizlere. Ve O”nun da bizim benligimize şah damarımızdan daha yakın olan, kişiyle kalbi arasına 

















diyanet Aylık Dergi | Aralık 2021 21 


——e SÖYLEŞİ 


giren içkin bir kudret olduğuna iman ediyoruz. Bu, korkunç bir özgürlük aslında. Ancak bunun haricinde de insanın kendine 


kaldıran, onun daha az yaralı daha güzel bir ruhla yaşamasını sağlayan bir kültür. Allah'la bağı 





koyduğu sınırlar, kişisel özgürlüğünün gerçekleşmesidir. 
Dünyada özgürlük bizim seçtiklerimiz ve sevdiklerimiz için kendini adamak değilse başka ne için vardır? Özgürlük hiçbir bağlılık ve yükün olmaması degil, bizim için en büyük anlam ifade eden, en değerli şeyler için özünü kullanma imkânıdır. 





Rabbimiz “Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.” (Fussilet, 41/40.) diyor. Yani Allah bizi yapıp etmelerimizde özgür bıraktı ancak bu özgürlüğün sonuçlarından da mesul kıldı. 
Kötü bir akıbetle karşılaşmamak için neyi istediğimiz, ne yaptığımız konusunda davranışlarımızın farkında olmalıyız. Bu farkındalık ve kontrolü sağlamak nasıl mümkün olabilir? 


Modern psikoloji, birkaç on yıldan beri bilhassa Uzak Doğu felsefelerinin etkisiyle “farkındalık, akışta olmak, bütünlük hissi” diye kavramsallaştırılan yeni perspektifler kazandı. Bunun için meditasyon tekniklerinden, derin düşünce anlarından faydalanmak da dahil farklı teknikler tavsiye ediliyor. Her ne kadar, “Bu da bizim kültürümüzde var.” demeyi çok takdir edilesi bir savunma psikololisi olarak görmesem de bu konuda hakikaten bizim de dünyaya söyleyecek bir sözümüz, teklif edeceğimiz orijinal bir birikimimiz var. Tasavvuf, insanın yeryüzü yolculuğunda insanlaşmasının önündeki engelleri 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berkiten, insana yalnız olmadığını her nefeste onu hep esirgeyen ve hep bağışlayan bir yaratıcının gözetiminde olduğunu hatırlatan bir İslam ve ihsan disiplini. Murakabe, tezekkür gibi gündelik pratiklerinin yanı sıra huş der dem, vukuf-i zaman, halvet der encümen, nazer ber kadem, sefer der vatan gibi esasları benliğin ve iradenin tahkim edilmesine ve güzelleştirilmesine hizmet eden ilkeler. 
Bu uygulamalara bile gitmeye gerek kalmadan, namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetlerin içinden de çıkarılabiliyor bu esaslar ancak kuramlaşmış ve bir yöntem, bir edeb hâline getirilmiş şeklinin tasavvufta tebarüz ettiğini görebiliyoruz. 








İradeyi gündelik yaşamımızla nasıl ilişkilendirebiliriz? Davranış bozuklukları, kontrolsüzlük, ihtiyaç ve önceliklerin farkında olmaksızın harcama alışkanlığı ve bağımlılıklar gibi kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen unsurların irade zayıflığı ile ilişkisi nedir? 


çalışmak değil, dikkati bir başka faaliyet ve senaryo üzerine yoğunlaştırmak, başka bir ilgi nesnesine yönelmektir. Bunun dışında OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) de aslında bir tür öz denetim ve irade kaybına bağlı batıl inanç olarak tanımlanabilir. Kaygı bozuklukları da bu dinamikler üzerinden işler. İradenin kullanılamayacağı, kontrol altına alınamayacak muhtemel bir geleceğe savurur insanın ruhunu. Bir şeyleri yapamamanın sonuçlarıyla ilgili endişe bir batil inanca dönüşür, iradeyi felç eder. Depresyonu, egonun tükenişi olarak tanımladığımızda onun bir bileşeni olan iradenin de devre dışı kalması doğal bir sonuç olarak gerçekleşiyor. Bu rahatsızlıkların, pek çok başka faktörle beraber irade gücünün öncesinde yukarıda daha önce saydığım hikâyelerde tüketilircesine harcanmasıyla ilgili olduğunu söyleyebilirim. 


Sosyal yaşantımızda, diğer insanlarla ilişkilerimizde, eğitimimiz süresince ve başarılı bir insan olma yolunda irademizin rolü nedir? 


İrademiz, insan ve varlıkla iliş- 





Psikolog Matt Field, bir dizi deney sonrasında elde ettiği sonuçlara dayanarak duyguların bastırılması ve zorlanması konusunda harcanan ekstra iradenin, yarattığı stresin yanı sıra, madde bağımlılığı da dâhil pek çok bağımlılık türündeki karşı koyamayışın nedenleri anlama- da öz denetim ve irade gücünün temel bileşenlerinden biri olduğunu söylemişti. Bu durumda yapılması gereken, bir sonraki zorlanım durumunda iradeyi zorlayarak direnmeye 





kilerimizde beliriyor. Kendi eylemlerimizin gerekçelerini ve muhtemel sonuçlarını zaman çizgisinde projekte ederek sorumluluk sahibi bir fail olarak gerçekleştiriyoruz kendimizi. 
Eylemlerimizin getirdiği başarıyı da başarısızlığı da bu ön kabul neticesinde sahipleniyoruz. 
Bu süreç, eğitim hayatımızda ve iş hayatımızda da geçerli. Ancak aslında çok doğru gibi görünen bu sorumluluk bilinci, sadece eksik değil sonuçları açısından yıkıcı da olabiliyor. Çünkü gü- 





nümüz yaşamı, insanın kontrol edemediği risklerin küresel ölçekte domino etkisine açık, bireyin gücünün çok az şey üzerinde pek az etki doğurabildiği akışkan, buz üzerinde hayatlar yaşıyoruz. Eylemlerimizin yöneldiği sebebi düşünebilsek (raison) bile, hem eylemlerimize hem de sürece etki eden nedenleri (cause) yeterince öngöremiyoruz. -Şu pandemi dönemini düşünün en basitinden, nasıl bir çalkantı yarattığını. - Bunun neticesinde amaçlanan sonuçlar daha nadir gerçekleştiği gibi niyetlenen sonuçlardan çok daha geniş ölçekli hasarlar yaratabiliyor insan davranışları. 
Bu da depresyon ve tükenmişlik sendromundan tutun kaygı bozukluğu ve OKB'ye kadar pek çok davranış bozukluğuna ortam hazırlıyor. Ama yine de elimizde niyetlerimiz, kararlarımız ile irademizden, gayret ve çabamızdan başka bir şey de yok. İnsan iradesinin farklılaştığı nokta, bilinçten pay almasından kaynaklanmıyor sadece; insan hayvanlara benzer şekilde ihtiyaç ve arzusuyla ister ama hayvanlar bu doğrultuda davranırken doğal ortamın şartlarına tabidirler, tabi oldukları bu nedenleri değiştiremezler, insan ise eylemleri kadar nedenleri de dönüştürebilir. İrademizin güçlenmesi, kendini gerçekleştirebilmesi için, dünyayı da değiştirmemiz kaçınılmaz. 

















İradenin eğitilmesi süreci çocukluktan başlıyor. Anne babalara çocukların irade eğitimi hususunda neler söylemek istersiniz? 


Çocuk eğitimi konusunda kul- 


landıkları yöntem ve araçları, çocuğa itaati değil prososyalinsandostu davranışları yerleştirecek şekilde seçmeliler. 
Çocuklara sınır inşa etmek, onlara bu sınırların sebeplerini ve amaçlarını çocuğa yardım etmesi beklenen faydalarını açıklama şeklinde yapılmalıdır, kesinlikle çocukların bu sınırlara ihtiyacı vardır. Bu şekilde konulmuş sınırlar, çocuğun ebeveynine olan güvenini de pekiştirir. 
Ama çocuklar, iradesi ve kişilik gelişimi inşa hâlindeki küçük insanlardır, bu sınırları zorlamaları, ihlal etmeleri beklenmelidir. Mesele, ebeveynin bu durumdaki tavrı: Ceza yöntemi, çocuğu bu ihlalin başkaları üzerindeki değil de kendisi üzerinde yol açtığı etkilere odaklar. 
(Mesela kardeşine vurduğunda ceza olarak odasına gönderilen çocuk, sevilmediğini ve kardeşinden bunun sorumlusu olarak intikam alması gerektiğini -elbette yakalanmamak şartıyla- düşünür, daha sinsi ihlallere yönelir.) Veya ebeveynin sözlü ya da fiziksel şiddeti, insanlar istediğini alamadıklarında şiddet uygulamanın meşru bir yöntem olduğu algısı yaratır çocukta. Bu yüzden ceza, eğer amaçlanan şey çocuğun ruhuna kalıcı değer yargılarının tohumunu atmaksa her halükârda uygulanmasında hiçbir fayda olmayan bir yöntemdir. 
Ebeveyn kontrolü olmadığı an çocuk itaati bırakacaktır, bunun yanı sıra kinci, hesapçı, şiddet yanlısı, öz sevgisi ve benlik saygısı düşük bir insan olması da oldukça muhtemeldir. Ödül ise çocukta şartlı sevildiği kanısı oluşturmasının yanı sıra, ödül 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olmadığında olumlu davranışlardan vazgeçilmesi sonucunu doğurur. Ödül verilen konu, çocuğun gözünde kendi değerini yitirir. Ebeveynlerin takip edeceği en olumlu yöntem, çocuğu bu tür değerler konusunda yüreklendirmek, olumlu davrandığında onunla, ilgisini belirtecek şekilde ayrıntılara girerek sevincini paylaşmak, olumsuz davrandığındaysa çocukla sevgisini ve onun güvende olduğu hissini oluşturup bağ kurduktan sonra, davranışının başkaları üzerinde ve gelecekteki kendi üzerinde ne tür zararlar oluşturabileceği konusunda konuşmaktır. Bu durumda her şeyden önce çocuk dinlenmeli ve gerekçeleri doğru anlaşılmalıdır. 
Çocuğun hem sınırları belirlerken hem teşvik ve ölçülü övgüyü iletirken hem de ihlal durumunda açıklamada bulunurken kendini ifade etmesini sağlamak, onun kendi gerekçelerini işitmesini de sağlamak anlamına gelir. Bu, vicdanın çekirdek hâlidir; kendini anlayan çocuk, başkalarını anlama konusunda yetkinleşebilir ancak. Çocuğun özerk iradesinin temelleri böyle bir süreçte inşa edilirse ileride oluşabilecek her sarsıntıda ve her zorlayıcı durumda çocuk kendi yolunun ışığına sahip olma imkânına kavuşacaktır. 
Bunun dışında çocuklarımızda empati gelişimine destek olacak her türlü insan hikâyelerini anlatmak, onlarla konuşmak, paylaşmak ve onları koşulsuz sevmek çocuğumuzun benlik gelişimi için vazgeçilmez önem- de. Ve elbette, olumlu örnek olmak, daima kendi irademiz ve değerlerimiz konusunda ayık olmak da çocuğumuza verebileceğimiz en önemli ders.m 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İRADE EĞİTİMİ AÇISINDAN İBADETLER 


Doç. Dr. Esma SAYIN 





Namaz nasıl irade eğitimi verir? 

Bir bütün olarak özellikle namaz ibadeti, her türlü sıkıntıya neden olan güçlüklere katlanma, zorluklarla başa çıkma, sıradan benliği aşarak geliştirme ve kendini yenileme ile sonuçlanan psikolojik bir olgunlaşmanın itici gücü olarak değer kazanmaktadır. Bu noktada namaz ibadeti, kişiye kazandırdığı psikolojik olgunlaşmanın yanı sıra; içsel bir gelişim, sabır ve irade eğitimi olma özelliğine sahiptir. 


Namaz ibadetinin Kur'an'da sabırla beraber ifade edilmesi bu gerçeğe işaret etmektedir. Böylece insan sabrederek iradesini güçlendirir, arzularını engeller ve onları düzene koyar, alçak gönüllü bir kişiliğe sahip olur. 
Bu yönüyle insan, namaz ibadeti sayesinde güzel bir ahlak için gerekli olan gelişmiş bir şahsiyet ve irade gücünü elde edecek; kötü sayılan davranışlardan uzaklaşacaktır. (Mehmet Bayrakdar, İslam İbadet Fenomenolojisi, 


Doğuş Matbaacılık, Ankara, 1987, s. 87.) 


Stresli bir olay ya da duruma uyum sağlama çabası içerisindeki bireylerin, mevcut stresli durum veyahut olayla baş edebilmede kullandıkları, inançları ve ibadetleridir. Bir problemle karşılaşan kişi, problemin çözümüne yönelik olarak dini inancından bir çıkış yolu bulur. 
Nitekim namaz ibadeti, hem sabır eğitimi niteliği taşır hem de güçlüklere direnç noktasında bireye güç ve dayanıklılık sağlar. 





Namaz ibadeti, sabır ve irade gücünü geliştirmesi yönüyle bireyin otokontrol dediğimiz öz denetim yeteneğini harekete geçirir. Bu bağlamda “otokontrol”; başka bir tabirle, “öz denetim” ile bireyin duygu, düşünce, heyecan ve davranışları denetlenmiş tepkiler hâline gelir. Ancak kişinin kendisini içten gelen bir denetimle denetleyebilmesinin, onu denetime teşvik edecek durumlar ve Yüce Yaratıcı ile olan ilişkisiyle yakından alakası vardır. (Yurdagül Mehmedoğlu, Erişkin Bireyin Kendilik Bilinci ve Din Eği- 








timi, Rağbet Yayınları, İstanbul, s. 67.) 


Oruç nasıl irade eğitimi verir? 


Sufiler, oruca çok özel bir mana verip Allah dışındaki her şey 


olan masivadan el etek çekmeyi ve kalbin orucu ile Hak'tan başkasını gönle koymamayı da oruç başlığı adı altında ele almışlardır. Oruç, Allah dışındaki her şeyden yani masivadan el etek çekmektir. Kalbin orucu ise kalbe Hak'tan başkasını koymamaktır. (Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınla- 


rı, İstanbul, 1999, s. 488.) 


Bu manada Allah”ın seçkin kulları için ömür, bütünüyle bir oruç demektir. İşte bu hikmete binaen ömürleri boyunca bu kimseler, Allah”tan uzaklaştıran şeylerden uzak kalmakta ve bunlardan sakınmaktadırlar. Masivadan el etek çekerek perhize giren kullukta seçkin kişiler, orucu da Allah”ın muhabbetine erişinceye kadar devam ettirirler. (İsmail Ankaravi, Minhacü'l-Fukâra, İnsan Yayınları, İstanbul, 


1996, s. 78.) 


Gönlün ve zihnin günaha kaymaması için oruç, riyazet eğitimidir. Riyazet ise lügatte yabani ve vahşi olan bir atı ehlileştirmek manasına gelir. Diğer bir manayla nefsi kırmak, terbiye 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etmek ve ezmek manalarına gelir. Riyazet, nefsi zelil etmek ve onu kulluk yularıyla bağlamaktır. Bizim katımızda riyazet, nefsi tıpkı toprak gibi mütevazı hâle getirmektir. Bundan gaye ise iyi ve kötü ona ne türlü ayak basarsa bassın onun elem ve ıstırap çekmesine mâni olmaktir. (İsmail Ankaravi, Minhacü”l-Fukara, İnsan Yayınları, İstanbul, 1996, s. 242.) 








Bu noktada oruç, riyazet eğitimi olarak nefsi toprak gibi mütevazı hale getirerek onun acı çekmesine engel olan bir kalkan olur. Oruç, nefsi vahşi bir hayvanı terbiye edercesine terbiye eder. Böylece onu muhabbet ve şefkat merkezli bir kullukla Rabbine ve bütün ibadetlere bağlar. Böylesi bir kullukla Allah'a bağlanan ve riyazetle güçlenen bir ruh, irade eğitiminde önemli bir yol kat eder. 





Orucu besleyen riyazet, tasavvufta kişinin nefsinin ve bedeninin arzularını terk ederek veya en aza indirerek ibadetle meşgul olması demektir. Mücahede ise; gayret sarf etmek, dövüşmek demektir. Şüphesiz buradaki düşman da nefsani ve şeytani kuvvetlerdir. Bu bağlamda açlık, zahitlerin besinidir. 
(Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1999, s. 
53.) Oruç mücahede ve riyazeti besleyerek nefsin eksiklerini en aza indirir; o, nefsi terbiye etme ve onun istekleriyle mücadele etme manasına gelir. Oruç, kişinin Rabbiyle baş başa kalarak nefsinin değil Rabbinin emirlerini işitmesidir. 
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Zekât nasıl irade eğitimi verir? 

Zekât, temizlemek demektir. 
Kazanılan ve sahip olunan malın belli bir miktarının yoksullara verilmek ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere elden çıkarılması insanı maddeten ve manen temizlediği, cismani ve nefsani kirlerden arındırdığı için zekata bu isim verilmiştir. 





* Kur'an'da zekâtın namazdan hemen sonra zikredilmesi, kalbin temizlenmesi ve ruhun arındırılması bakımından önemlidir. Mal, canın yongası olduğundan namazla canını temizleyen, zekâtla malını arındırmayan ruhunu temizlemiş olmaz. Böylece ruhu arındıran ve kalbi temizleyen zekât, iradeyi de eğitmiş olur. 





Kur'an'da; “Mallarından, onları temizleyecek ve arındıracak zekâtı al.” (Tevbe, 9/103.) buyrulmuştur. 


Demek ki zekât veren kimse, mali, bedeni ve ruhi yönden temizlenip arınmaktadır. Peygamber gönderilmesinden, Kur'an indirilmesinden ve dinin tesis edilmesinden esas maksat, insanların maddi ve manevi kirlerden arındırılmasıdır. (Süleyman Uludağ, İnsan ve Tasavvuf, s. 88.) Kur'an'da zekatın namazdan hemen sonra zikredilmesi, kalbin temizlenmesi ve ruhun arındırılması bakımından önemlidir. Mal, canın yongası olduğundan namazla canını temizleyen, zekatla malını arındırmayan ruhunu temizlemiş olmaz. Böylece ruhu arındıran ve kalbi temizleyen zekat, iradeyi de eğitmiş olur. 





Zekatla malını temizleyen kişi için zekat, maddi ve manevi temizlenme imkânı olmasının yanında ihtiyaç sahibini başkasından isteme külfetinden kurtarır. 
M. İkbal bu durumu şöyle ifade eder: “Başkasından istemekle müflisten daha aşağılara düşersin. Dilenciden daha dilenci, yoksullardan da daha yoksullaşırsın.” (Muhammed İkbal, Benlik ve Toplum, Birleşik Yayınları, İstanbul, 1996, s.39.) Böylece başkasından isteme hususunda da insan, zekat sayesinde iradesini eğitmiş olur. 


Allah ile arasındaki perdeleri kaldırarak meleki gücü üstün kılan bir kişi için malın zekâtı olduğu gibi makam, mevki ve itibarın da zekâtı vardır. Çünkü bu da tam bir nimettir. Sufilere 


zekâtın aslı ve hakikati, nimetin cinsinden olmak üzere nimetin şükrünü eda etmektir. Sıhhat, büyük bir nimettir. Her organın bir zekâtı vardır. Bu da, insanın bütün organlarını hizmete hasretmesi, ibadetle meşgul bir hâlde bulundurması, nimette- ki zekât hakkını ödemiş olmak için hiçbir oyun ve eğlenceye meyletmemesidir. (Ali b. Osman Hucviri, Keşfü'l-Mahcüb, İntişârat-ı Sâdâ ve Simâ, 1384, Tahrân, s. 89.) 


Bu bağlamda makam ve mevkinin zekâtı, o makamda bulunurken yapılan hizmetin hakkını vermektir; itibarın zekâtı, itibarını dürüstlük, istikamet ve iyi niyetle korumaktır. Sağlığın zekâtı organlarını rıza yolunda kullanmaktır. Gönlün zekâtı, gönlü güzel hislerle doldurma- ya alışmaktır. Zihnin zekâtı, zihni güzel düşüncelerle terbiye etmektir. Bu düşünce tarzıyla her nimetin zekâtı kendi cinsinden verilmiş olacaktır. Çok yönlü bir şekilde zekâtı uygulayan kişi, irade eğitimini de sağlamış olur. 





Hac nasıl irade eğitimi verir? 


Hac ibadetinde kişi, çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bütün bu yönleriyle hac, manevi mekân ve zamanda kişinin kendi ruhsal dünyasını geliştirmesine imkân sunarken bir taraftan da onu ilahi iradeye boyun eğen bir ölüme hazırlık sürecine koymaktadır. 





Hacca giden her Müslüman, bulunduğu ihramla kabre girerken bürüneceği o kefenin benzerliğinin şuurunda olarak artık bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uydurduğunu hissetmekte ve bunun etkilerini duymaktadır. 


İhram, sözlük anlamının da çağrıştırdığı gibi sadece zahiri bir kıyafet değişikliği değil insanın yaşama ve davranış biçiminin köklü bir değişikliğe uğraması halidir. Nitekim ihramlı kişi, bu kıyafeti taşıdığı süre içinde başka zamanlarda kendisine meşru olan bir dizi davranıştan uzak durmak zorundadır. Bu program dışı hayat, kişinin alışkanlıklarından ve bagımlılıklarından o kurtulmasına ve kendisiyle hesaplaşmasına imkân tanıyan önemli bir fırsattır. (Ali Şeriati, Hac, Özgün Yayınları, İstanbul, 2006, s. 24.) Bu durum da iradenin eğitimini sağlar. 





Tavaf, manevi zirveyi insana hissettiren duygu ve düşünceleri vecde ermek suretiyle kişiye yaşatır. Vecd ise Hakk'ın 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Kul, duasında ısrar eder ve ısrarlı bir şekilde yaptığı duanın kabul olacağına inanırsa Allah da onu mahrum etmez. Bundan sonra da bütün irade ve ihtiyar, kudret-i külliye sahibi olan Allah”ındır. 


binbir tecellisini müşahede edebilen kimsenin muhabbet sonucu çinin ferahlaması ve o halin verdiği zevk ile kendinden geçmesidir. Hakiki vecd, aşırı derecedeki Allah sevgisinden, irade sağlamlığından ve Allah aşkından meydana gelir. (Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s. 204.) 


Allah”tan bağışlanma dileyerek mültezemde yücelen bir kul için mültezem kulluk ve kulluğun en açık ve en sağlam şekle bürünmesidir. Kul, duasında ısrar eder ve ısrarlı bir şekilde yaptığı duanın kabul olacağına inanırsa Allah da onu mahrum etmez. 
Bundan sonra da bütün irade ve ihtiyar, kudret-i külliye sahibi olan Allah'ındır. Ve Allah, kulun istediği şeylerle rızıklandırılmasını kulun faydasına görürse onun dua ve niyazını icabetle karşılar. Böylece mültezemde kulun duası, iradesini külli irade çerçevesinde yönlendirmesini sağlayarak irade eğitimini gerçekleştirir. (Abdül-Bari Nedvi, Tasavvuf ve Hayat, İrfan Yayınları, İstanbul, 1974, s. 236.) m 
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(7) a alis 


“Asra yemin olsun ki insan gerçekten hüsran içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” 


Tekasür suresinde mal biriktirme yarışına giren, elde ettiği dünyalıklarla övünen, ahiret azığı hazırlama derdi olmayan insan karakteri üzerinde durulmuştur. Asr suresi de insanın olumsuz özelliklerini işlemeye devam ederek öncesindeki sure ile bütünlük arz etmektedir. Hevasına tabi olan, şeytanın yolunu izleyen, sonunda elindekini yitiren ve helake sürüklenen insan... Ancak onun yürüdüğü bu yol zorunlu olarak yürünen bir yol da değildir. Bu yüzden Asr suresi ayrıca vicdanına kulak veren, ilahi kelama ram olanlar için başka bir yolun mümkün olduğunu beyan etmektedir. 


Surenin başında kendisi ile yemin edilen “asr” kelimesi, tercih edilen görüşe göre, zamandır. 
Çünkü zaman pek çok şaşırtıcı 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(Asr, 103/ 1-3.) 


şeyleri, türlü ilginçlikleri bünyesinde barındırır. Hastalık ve sağlık, zenginlik ve fakirlik gibi zıtlıklar zaman içinde gerçekleşir. Ayette zamana yemin edilerek onun içinde gerçekleşen nimetlere ve nikbetlere dikkat çekilmektedir. Şekavet ve saadet yolunun yolcusu, zararı ortadan kaldırmak, hayrı celbetmek için ibadet ve taat ile Allah'a yönelmelidir. Zamanda yaratıcının kudretine, hikmetine ve ilmine açık bir delalet, düşünenler için pek çok ibret vardır. Ayrıca zamana yemin edilerek onun, insanın zayi ettiği büyük bir nimet olduğuna işaret edilmektedir. 
Diğer taraftan bu yeminle yanlış bir zaman tasavvuru da izale edilmektedir. İslam”dan önce insanlar başlarına gelen kötülükleri zamana izafe ediyorlardı. 


Oysa kötülük zamandan değil insanın sorumluluğunu müdrik olmamasından kaynaklanmaktadır. Ayette geçen “asr” kelimesine ayrıca, ikindi namazı, nübüvvet asrı, gündüzün iki tarafı gibi manalar da verilmiştir. 


Zamana yemin edilmesi, insanın hüsranda olduğunu vurgulamaya yöneliktir. Zira hüsran kelimesinin ifade özelliklerinden de anlaşıldığına göre söz konusu olan, insanı her tarafından kuşatan, künhünü Allah'tan başkasının bilemeyeceği büyük ve tam bir hüsrandır. (Razi, Mefatihu'l-Gayb, XXXII, 279) O hâlde hüsrandan ne anlaşılmalıdır? Hüsran, iman ve itaat konusundaki olumsuz yaklaşımın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda hüsranın en büyüğü, insanın Allah'a (c.c.) ve O'nun peygamberine 


olan inancını yitirmesidir. Sonra, ömrünü Allah'a isyan yolunda günahlara aldırmadan yaşamışsa bu da hüsranın diğer bir boyutudur. Masiyet ile geçmiş bir ömrün hüsran ile sonuçlanacağında şüphe yoktur zira. Hüsranın mertebeleri, işlenen masiyetin oranına göre farklı farklı olmaktadır. 





Hüsranın diğer bir manası da vardır ki bu, zamanın geçmesi- nin önü alınamaz oluşu ile ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında da hüsran insandan ayrı düşünülemez. Çünkü hüsran demek sermayeyi kaybetmek demektir. İnsanın sermayesi ömrüdür. 
Ömür sermayesi anbean tükenmektedir. Zaman geçip gitmekte ve geçen zamanı bir daha geri getirme imkânı bulunmamaktadır. Bu da insanın her daim hüsran içinde oluşunun ifadesinden başka bir şey değildir. 
Selef âlimlerinden biri şöyle demiştir: “Asr suresinin manasını çarşıda kar satan bir adamdan öğrendim. Kendisi, “Sermayesi tükenen bu adama merhamet edin” diye bağırıyordu. Bunu duyunca; “İnsan gerçekten hüsran içindedir, ayetinin manası işte budur!” dedim.” (Razi, Mefatihu”l-Ğayb, XXXII, 278.) O hâlde insan iki çeşit hüsran ile karşı karşıya bulunmaktadır: Biri, Allah” (c.c.) inkâr ve O'na isyan içinde bir hayat yaşamanın; diğeri ise ömür sermayesinin sürekli ve kaçınılmaz olarak tükenmesinin sonucu olan hüsran. Ancak Asr suresi insanı her iki hüsrandan koruyacak bir değerler manzumesi ortaya koymakta, söz konusu değerler manzumesine bir bütün olarak bağlı olanların hüsrana düşmekten korunacağını beyan etmektedir. Bu de- 





gerlerden birincisi iman, ikincisi salih ameldir. Hüsrana düşmekten korunacak olanlar Allah'ın varlığını ve birliğini tasdik eder, O'nun emrettiklerini yerine getirir ve yasakladıklarından kaçınırlar. İnsanı hüsrana düşmekten koruyacak değerlerin üçüncüsü, birbirine hakkı yani imanı, tevhidi, itaati ve Kur'an'ı tavsiye etmektir. Çünkü onlar Allah'a itaate büyük bir sevgi duyduklarından başkalarının da taatine vesile olmayı isterler. Hüsrana düşmekten koruyacak değer- 


— Hum — 


Hüsran demek sermayeyi kaybetmek demektir. İnsanın sermayesi ömrüdür. 
Ömür sermayesi anbean tükenmektedir. Zaman geçip gitmekte ve geçen zamanı bir daha geri getirme imkönı bulunmamaktadır. 


— Hu — 


lerin dördüncüsü de birbirine sabrı tavsiye etmektir. Bu, Allah için ameller işlemek, nefse zor gelen yükümlülükleri yerine getirmek, nefsin arzu ettiği kötülüklere ve başa gelen musibetlere sabretmek demektir. Ayrıca hakkı tavsiye eden kişinin bazı zorluklarla karşılaşması mümkündür. Muhatapların rahatsızlık duyması, öfkelenmesi hatta hakkı söyleyene eziyet etmesi söz konusu olabilir. Ancak karşı karşıya kaldıkları meşakkat ve eziyet, onları hakkı tavsiye et- 











VAHYİN AYDINLIĞINDA e— 


mekten uzaklaştırmaz. Bu yüzden sabrı tavsiye etmek, hakkı tavsiye etmeye atfedilmiştir. 
“Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye”, salih amel kavramına dâhil olan bir manadır. Buna rağmen salih amelden sonra ayrıca “birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etme” özellikleri zikredilmiştir. 
Buradan anlaşılmaktadır ki salih amel, kişinin sadece özel hayatında işlediği güzel amellerle sınırlı değildir. Onun, çevresindeki insanlara karşı da yerine getirmesi gereken görevleri vardır. 
(İbn Aşur, et-Tahrir ve't-Tenvir, XXX, 532.) 








Asr suresi, zamanı değerlendirme konusunda insanın her daim hatırlamaya ihtiyaç duyduğu esaslar içermektedir. 
Nitekim Ashab-ı Kiram'ın, bir araya geldiklerinde Asr suresini okumadan ayrılmadıkları rivayet edilmektedir. 
el-Mucemu'l-Evsat, V, 215.) Çünkü bu sure, inkâr ve isyan içinde hayat yaşayanları ebedi bir hüsrana düşme konusunda uyarmaktadır. Gençliğinin yitmesinden, ömrünün geçip gitmesinden üzüntü duyanları ebedi bir gençlik müjdesiyle teselli etmektedir. Zamanını beyhude yollarda harcayanlara, nefeslerinin sayılı, ömürlerinin sınırlı olduğuna dair tembihte bulunmaktadır. Başına gelenlerin sorumluluğunu zamanın üstü- ne atanları sorumluluk almaya davet etmektedir. O halde yeni bir yıla girmek de Asr suresinin verdiği bu mesailar üzerinde düşünmenin vaktidir. Özellikle hayatın, “inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyun” olduğunu hatırlama vakti. m 


(Taberani, 
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HZ. Peygamber (s.a.s.) Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “İki sevgilisi (olan gözlerini almak sureti) ile kulumu sınadığımda sabrederse o ikisine karşılık ona cenneti veririm.” 


Uçsuz bucaksız kainatın şifrelerini çözmeye çalışan insanoğlu kainatı ve kendisini yaratanın kim olduğunu hatırından çıkarabilmekte ve varlığının gayesini unutabilmektedir. Nitekim bir tarafta kainat kitabını ilahi kılavuz (Kur'an-ı Kerim) eşliğinde okuyup “Ey Rabbimiz! 
Sen bunların hiçbirini (bizi) anlamsız ve boş yere yaratmadın. Sen çok yücesin.” (Âl-i İmran, 3/191.) diyerek varlık sebeplerini ikrar edenler varken diğer tarafta “Hayat ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Yaşarız ve ölürüz. Bizi ancak geçen zaman yokluğa sürükler.” (Casiye, 45/24.) diyerek yaratılış gayesini unutanlar da azımsanmayacak orandadır. Oysaki “Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56.) ilahi buyruğuyla insanoğlunun niçin yaratıldığı açıkça ifade edilmek- 
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(Buhari, Merda, 7.) 


tedir. Yine bir başka ayette “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.” (Mülk, 67/2) buyrulmak suretiyle insanın en temel yaratılış gayesinin Rabbine kulluk etmek ve imtihan dünyasında en güzel amelleri ortaya koymak olduğu bildirilmektedir. Evet; yaratılış gayemiz hiç şüphesiz Allah'ı tanımak ve O'na kulluk etmektir. 
O'nu tanımanın en önemli vasıtalarından biri de imtihan dünyasının bir gereği olarak karşılaştığımız hastalık, musibet ve engellerdir. Zira, bu dünya hayatında hiçbir dert, tasa, sıkıntı, hastalık vb. olmasaydı insanoğlu acziyetini fark edemeyebilirdi, Acziyetini fark edemeyen de aciz olmayan aşkın varlığa yönel(e)meyebilirdi. o Örneğin bu dünyada hiç hastalık olmasaydı şifa veren (eş-Şafi) ve rızık 


endişesi olmasaydı rızık veren (er-Rezzak) bir Allah tam manasıyla bilinemeyebilirdi. Yine insan muhtaç ve aciz olarak yaratılmasaydı hiçbir şeye muhtaç olmayan (es-Samed) bir Allah'a el açıp yalvarıp yakarma ihtiyacı hissetmeyebilirdi. 


İşte imtihan hayatında sıkça karşılaşılan olgulardan biri olan engellilik hâli de bu minvalde değerlendirilmelidir. Bu yönüyle engellilik; engelli bireyler için imtihana sabretmeye, diğer bireyler için ise hayatta her an her şeyin olabileceğinin bilincinde olarak nimetlere şükretmeye bir sebep; Allah'ı her zaman ve zeminde anmaya bir vesiledir. 
Dolayısıyla engelliliğin ceza degil ilahi bir takdir; zahmet değil ilahi bir rahmet olarak görülmesi bu dünyanın imtihan yeri olduğuna inanan ve imtihanın da 


bazen vermekle bazen almakla gerçekleştiğini bilen müminlere daha çok yakışacaktır. 





Engellilik, hem engelli bireyler hem de başta engelli yakınları olmak üzere herkes için -en temelde- bir imtihan sebebidir. 
Engelli bir birey, içinde bulunduğu zorlu ve sıkıntılı süreçten dolayı sabredip kullukta sebat gösterirse ve “Rabbim böyle takdir buyurmuşsa vardır bir bildiği, zira o Alim'dir; vardır bir hikmeti, zira o Hakim'dir.” diyerek bir ömür sürerse imtihanı başarıyla tamamlamış olacaktır. Bu başarının neticesinde de hiç şüphesiz pek çok rahmete nail olacaktır. 
Nitekim görme engelli kardeşlerimiz için Hz. Peygamber (s.a.s.) 
Yüce Allah'ın şöyle buyurdugunu haber vermektedir: “İki sevgilisi (olan gözlerini almak sureti) ile kulumu sınadığımda sabrederse o ikisine karşılık ona cenneti veririm.” Bu müjde, görme engeli olanlara mahsus değildir elbette. Şu hadis-i şerif bütün engel gruplarının bu müjde kapsamında olacağına işaret etmektedir: “Batan bir diken bile olsa Müslümanın başına gelen her bir musibeti Allah onun günahlarına kefaret sayar.” (Buhari, Merda, 1.) Ayağa batan küçük bir diken bile kişinin günahlarına kefaret olabiliyorsa her türden fiziksel, zihinsel veya ruhsal engeller ile bir yaşam sürmek ve pek çok sıkıntıya maruz kalmak kim bilir hangi mükafatlara vesile olacaktır. 





Engellilik, engelli olmayanlar için de bir imtihandır. Bu noktadaki ilk imtihan, beşeri tutum ve davranışlar nedeniyle engelliliğe sebep olmamaktır. Örneğin haram olan alkollü bir içeceği içerek trafiğe çıkıp birilerinin öl- 


mesine veya yaralanarak engelli 


HADİSLERİN IŞIĞINDA ə 





kalmasına sebep olmak kul ve kamu hakkı ihlalidir. Bu tarz ihlallerle Yüce Allah'ın huzuruna çıkacak olmak, hayat sınavının sonunda verilecek karnenin (amel defteri) zayıflarla dolu olmasına neden olabilecektir. İmtihanın ikinci boyutu, her türlü engellilik hâlinin tedavisini (şifasını) bulabilmek için azami gayret sarf etmektir. Bu konuda başta 


Engellilik; engelli bireyler için imtihana sabretmeye, diğer bireyler için ise hayatta her an her şeyin olabileceğinin bilincinde olarak nimetlere şükretmeye bir sebep; Allah'ı her zaman ve zeminde anmaya bir vesiledir. 


— 


doktorlar olmak üzere bilim insanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Ayrıca sigara ve alkol tüketimi, gebelikte bilinçsiz ilaç kullanımı gibi engelliliğe neden olan konularda da toplumun her bir ferdinin sorumlu olduğu unutulmamalıdır. İmtihanın üçüncü boyutu, engelli bireylere hayatı kolaylaştırmak ve onlara ilave bir engel/yük olmamak için sorumluluklarımızın bilincinde olmaktır. Bu minval- 


de, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “...(Amöya veya yol sorana) yol gösterivermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. 
Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır...” (İbn Hanbel, V, 152, 169.) 
Dolayısıyla engelli bireylerin hayatlarını yaşanabilir kılma noktasında yapılacak maddi manevi her güzel davranış salih ameldir, sadakadır. Buna karşın, engellilik hâlini suistimal olarak nitelendirilebilecek ve engellilere sıkıntı verecek herhangi bir davranışta bulunmak da zulümdür, kul hakkı ihlalidir. İmtihanın dördüncü boyutu ise Allah'ın verdiği her bir nimetin ne kadar kiymetli olduğunu tefekkür ederek nimetlerin farkında olmak ve sahip olunan nimetlerden dolayı Allah'a her daim şükretmek; her türlü dert, sıkıntı ve musibetten emin olmak için O'na niyazda bulunmaktır. 





Son olarak; İslam nazarında asıl engelliliğin inkâr ve inançsızlık hâli olduğu unutulmamalıdır. 
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) 
“Allah, sizin görünüşlerinize ve mallarınıza değil kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, Birr ve Sıla, 34.) buyurmak suretiyle fiziki açıdan eksiklik olarak algılanan bazı durumların Allah katında bir önemi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 


Hadisten öğrendiklerimiz 


1. Engellilik, engelli olanlar için sabır, olmayanlar için de şükür ile Allah'ı hatırlatan bir vesiledir. 
2. Engelli bireyler, dünyada çektikleri her bir zahmetin ahirette kendileri için rahmet olacağını unutmamalıdırlar. m 
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-Bir İstitrat- 


irkaç yıl önceydi. Yer sofrasında kahvaltı yapıyorum. Bir an önce bitirip Başkanlık servis aracına yetişme telaşındayım. 
Bir ara başımı kaldırdım. Tam karşımda oturuyordu. Her günkü gibi giyinmiş, hırkasını sırtina geçirmiş, leçeğini başına örtmüş. Gözleri kıpırdamaksızın bana bakıyordu. Ona ayrıca kahvaltı hazırlanacağını bildigim hâlde, bu hâlini görünce öylesine, “Anne, buyur, beraber çay içelim.” dedim. Cevabı kısa ve net oldu: “Ben seni tanıyamadım, sofraya gelemem!” 





İçim burkuldu, lokma boğazımda düğümlendi. Bu söz, o menhus hastalığının daha da ilerlediğini gösteriyordu. Esasen sofraya gelememesi için gösterdiği gerekçeyi anlıyordum. O, başka devrin insanıydı. Hayatı boyunca kendi yakınları dışındakilerle sofraya oturmamıştı. Bu, onun için bir görgü kuralıydı. Ama altmış yıl boyunca bağrına bastığı oğlunu tanıyamamak! Bu çok acıtıcıydı. Bu hastalığın, hasta yakınlarını da psikolojik olarak etkilediğini okumuştum; doğrusu etkilenmemek mümkün değil. “Anne!” diye seslendim; “Ben oğlun! Tanıyamadın mı?” 
Yüzünde âdeta güller açtı “Ha, Hoca, sen misin?” dedi. 


İmam hatipteki öğrenciliğimden itibaren anamın beni adımla çağırdığını hiç duymadım. 
Adım artık “Hoca” idi ve o hep 


böyle seslendi. Sanırım elli yıl, kırk yıl öncesinin bütün imam hatip talebeleri için de aynı şey söz konusuydu. Bize yetişkin bir insan, toplumu irşad eden bir hoca nazarıyla bakılırdı. Bu kadarla da değil, sırf imam hatip talebesi olmamız hasebiyle annelerimiz evlat şefkati yanında şaşırtacak şekilde bize bir hürmet de gösterirlerdi. Yeri gelmişken burada bir parantez açmak istiyorum: Bu ülke için imam hatipler sadece birer okul değil, bilhassa köylerden gelen çoğu fakir aile çocuklarını bağrına basıp onlara okuma imkânı sağlayan birer hami, sığınaktı, Çünkü bu okullar sadece öğrenci kaydetmiyor, aldığı öğrenciyi barındıracak, yedirip içirecek yer de temin ediyordu, bu imkanı fedakar eğitim gönüllüleri ve cefakar halkı- 





° Anacığım her köye varışımda sevinç, her ayrılışımda dualar eşliğinde beni göğsüne basıp hüzün gözyaşları dökerdi. Bu dualar bana tarifi imkansız moral ve emniyet hissi verirdi. 
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mız sağlıyordu. Nice cevherler bu okullar sayesinde ortaya çıkarıldı, milletin hizmetinde istihdam edildi. Aksi halde bu değerler, daha önce yaşandığı gibi muhtemelen heba olup gideceklerdi. Sadece bu yönüyle bile imam hatipler, Cumhuriyet dönemi Türkiye”sinin önemli bir eğitim ve öğretim projesidir. 


Benim de öğrencilik yıllarıma rastlayan 1970'li yıllar, imam hatip okulları davasının hamle yaptığı yıllardı. Ne var ki bu mekteplerimiz bu yıllarda henüz sadece belli başlı şehirlerde bulunuyordu. Hâliyle, bu okulların öğrencilerinin ekseriyetini oluşturan köy çocukları, 11-12 yaşlarında analarından, aile yuvalarından ayrılıp gurbete çıkmak durumundaydılar. 
Nitekim birçoğumuz, bulunduğumuz yerden çok uzaktaki şehirlerde okuma imkânı bulabilmiştik. Dönemin ulaşım imkânlarının da kısıtlı olması nedeniyle ancak yaz tatillerinde köyümüze gider yakınlarımızla hasret giderirdik. Deyim yerindeyse gurbet çocuklarıydık biz. 
Yeter ki okusunlar, din-i mübin-i İslam'a, millet ve memlekete faydalı kişiler olsunlar diye analar bağırlarına taş basarak evlatlarını gurbete gönderirlerdi. Dönemin şartlarında kendileri yeterli eğitim öğretim imkânı bulamamış bu anneler “Biz okuyamadık, bari çocuklarımız okusunlar.” diye çırpınırlardı. Sadece bu meziyetleriyle bile onlar tebcile şayandırlar. 


Okumak üzere çocuğunu gurbete gönderip hasret çeken annelerden biri de benim annemdi. Yıllar önce yine bu dergide çıkan bir yazımda belirtmiştim; anacığım her köye varışımda sevinç, her ayrılışımda dualar eşliğinde beni göğsüne basıp hüzün gözyaşları dökerdi. 
Bu dualar bana tarifi imkânsız moral ve emniyet hissi verirdi. Annemin okul çağı 1930'lu yılların başlarına rastlıyor. Köyünde okul olmadığı ya da olsa da okula gönderilemediğinden birçok anne gibi benim annem de okuma yazma bilmezdi. 
Onun tek okuyabildiği kitap, bütün kitapların anası Kur'an-ı Kerim idi. Hatasız ve seri olarak Kur'an okuyabiliyor, bir hayli sureyi de ezberinde bulunduruyordu. Kur'an'la hemhâl oluşu rahatsızlığının ileri evresine kadar sürdü. Bir defasında torunları internetten indirdikleri Yasin suresini karşısına getirmişlerdi. Yadırgamadan, “Bu da ne?” diye sormadan, bilakis ayrı bir şevkle okumuştu. 
Öte yandan ailesinden ve köy imamından Kur'an yanında, bir Müslümanın dininin icaplarını yerine getirebilmesi için gerekli temel dini bilgileri zihnine kazırcasına öğrenmiş, öğrendiklerini kendi çocuklarına da öğretme cehdi içinde olmuştu. 
Bana öğretmeye çalıştıklarından, ona ve kuşkusuz o dönemin çocuk ve yetişkinlerine temel dini bilgilerin nasıl verildiğine ilişkin ipuçları da elde etmek mümkündür. Bu, soru cevap şeklinde ve şifahi anlatmaya dayanıyordu. Kısa, öz ama nerdeyse tamamı ezberlettirilen bir bilgi aktarımı. Nitekim annem kendine öğretildiği gibi bize önce soru soruyor ve öğreninceye kadar cevabını da kendi tekrarlıyordu. Bu tarzı hemen “ezberci” diye hafife almamalıyız kanaatimce. Gustün, abdestin, namazın farzlarını ezberlemeden bunlar nasıl öğrenilebilirdi ki! 

Onun öğrettiklerinden bugün bile hatırladığım birkaçına örnek olarak burada yer vermek isterim. Mesela “Ne zamandan beri Müslümansın?” sorusuna Araf suresinin 172. ayetinde geçen “e-lestü bi-rabbiküm, kalu bela” ibaresini okuyup anlamını da söyleyerek cevap veriyordu. Kitaplara imandan bahsederken şu şiirimsi cüm- 


? Ne çok dua bilirdi anneml 
Okuması yazması olmayan bir insan bu samimi yakarışları 

nasıl hafızasına yerleştirmişti, hep hayret etmişimdir. 
Esasen bütün anneler dua etmekte mahirdirler. 





leyi söylüyordu: “İncil İsa”ya, Tevrat Musa”ya, Zebur Davud”a, Kur”an-ı Kerim de Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama indirilmiştir.” Abdestin farzlarından yüzü yıkamak için söylediği şu hoş söz de unutamadığım kalıp ifadelerden biridir: “Tüy bitiminden, kulak yumuşağından, çene altına kadar yuymak.” 


Bir de dualar... Ne çok dua bilirdi annem! Okuması yazması olmayan bir insan bu samimi yakarışları nasıl hafızasına yerleştirmişti, hep hayret etmişimdir. Esasen bütün anneler dua etmekte mahirdirler. 


97 yaşında, geçen ekim ayında 
kaybettiğim annem ömrünün son beş yılını alzheimer hastalığının pençesinde geçirdi. Bu sinsi hastalığın girdabındayken bile Rabbiyle olan irtibatını hiçbir zaman sekteye uğratmadı. 
Namaz aşığıydı annem; hayret vericidir ki ağır hastalığında da bu aşkını devam ettirdi. Hastalığı ona her şeyi unutturdu ama abdest ve namaz, bilincinden hiç silinmedi. Çocukluğundan itibaren hiç aksatmadığı namazını, hiçbir şeyi hatırlamadığı ve hiçbir kimseyi tanımadığı ömrünün bu çetin yıllarında da hiç unutmadı. Abdest ve namaz sözlerini hastalığın ileri aşamasında bile dilinden hiç düşürmedi. Özellikle ikindi namazını... Biz hizmetinde bulunanlara her daim “İkindi oldu mu?” diye soruyordu. Bu soruyu günde kaç defa tekrarlardı kim bilir! Cevabınız “İkindi olmadı.” şeklinde olsa bile aynı 


soruyu az sonra yine soruyordu. Bazen de vakit sormadan “Ben bir abdest alıp ikindiyi kılayım.” diye kollarını sıvazlayıp abdestine yardımcı olacak bir kimseyi bekliyordu. Abdestini müteakip sürünerek seccadesinin başına geçiyordu. Dikkat ediyordum; oturarak ama erkânına riayet ederek namaz kılıyordu. Namazını müteakip bazen çok geçmeden yine ikindiyi soruyordu. Tıp dünyasının elbette buna verebileceği bir cevabı vardır. Ben ise burada tekrar ettiği şeyin abdest, namaz ve özellikle ikindi namazı olması üzerinde duruyorum. 
Artık sabırsızlaşıp “Anne, az önce namazını kıldın.” diye çıkıştığımızda da bazen kendinden beklenmeyen bilgece sözlerinden birini sarf ediyordu: “Birdaha kılayım, ne zararı var.” 
Günde bilmem kaç defa abdest almak istemesinin kendisine hizmet edenler açısından epey zahmetli olduğu nasıl anlatılabilirdi ki? Bir mükellefiyeti olmadığına göre sıradan bir abdestle geçiştirilebilirdi diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 
Abdesti tastamam olmalıydı, yarım yapalak bir abdeste itirazı vardı hep. Mesela, her uzuv üç defa yıkanmalıydı. Annemin özellikle “ikindi namazı” ısrarı, bana hep Asr suresini hatırlatırdı. Bu derginin okuyucuları için malumdur; Cenab-ı Hak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç insanların hüsranda olduğunu asra yemin ederek beyan ediyor. Yine malumdur ki Allah'ın yemin ettiği 











asr hakkında yapılan yorumlardan biri onun ikindi vakti veya ikindi namazı olduğudur. Evet, ikindi: Gündüzün sonu... İnsan ömrünün de son demleri... Hz. 
Muhammed (s.a.s.) ve ümmetinin asrı... Ahir zaman peygamberi ve ahir zaman ümmeti... Muhammedi asır... 


Dinin direği olan namazın mümin için önemini bir de anneme bakarak öğrendim benl Bir de insanın yedisinde neyse degil yetmişinde, belki yüz yedisinde de yine o olduğu gerçeğinil Onun unutmadığı şeylerden biri de dua idi. Bizden gördüğü hizmet karşısında bazen yaptığı dua bütün yorgunluklarımızı unutturur, bize gönül ferahlığı verirdi. Durumunda bir ağırlaşma hissettiğinde her defasında ısrarla “Üzerime Kur'an okuyun.” diyordu. Kendi de kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi söylüyor, bildiği duaları okuyordu. Gözleri iyi görmesine rağmen dışarıdaki aydınlığı fark edemeyen ve bazen gündüz mü gece mi diye soran annem, istiğfar cümlelerini, salavatı söyleyebiliyordu. Nitekim ölüm döşeğindeyken artık sesi duyulamaz bir hâl aldığında bile dudaklarını kıpırdatarak “Allah 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Namaz aşığıydı annem; hayret vericidir ki ağır hastalığında da bu aşkını 

devam ettirdi. Hastalığı ona her şeyi unutturdu ama abdest ve namaz, bilincinden hiç silinmedi. 


Allah” diyerek son nefesini verdi, ruhunu Rabbine teslim etti. 


Besmelesiz bir işe başladığına hiç şahit olmadım. Biz bir işe koyulduğumuzda ihmal etmişsek “Besmele çek.” demek yerine yine kendi bismillah diyerek hatırlatmada bulunurdu. 





Beni en çok hüzünlendiren sözlerinden biri de bilinci biraz durulaştığında “Beni evime götürün!” yalvarışıydı. Kendince bir düzen kurduğu yuvasına... En çok rahat ettiği kendi hanesi- ne... Son beş yıl o yuvasını görememişti. “Burası senin evin, anne.” derdim her defasında, boş gözlerle etrafa bakınırdı. 


Ebedi aleme açılmak üzere gözlerini hayata kapatıp emaneti sahibine teslim ettiğinde bu defa ben seslendim ona: “İkindi oldu anne! Hayatının ikindisi! 
Namazını biz kılacağız!” 





Rabbinden kendisi ve yakınlarıyla ilgili bir niyazda bulunmak istediğinde annem söze “Cümle ümmet-i Muhammed'e ve içinde...” diye başlardı. Ben de aynen onun gibi okuyucularımdan ahirete irtihal etmiş bütün annelere ve anama bir Fatiha ihsan etmelerini istirham ediyorum. m 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izlere Büyüteç köşesinden tam üç yıldır aralıksız yazıyorum. Benim 

için bu köşeden sizlere veda vakti geldi. Benimle birlikte başlayan Büyüteç köşesinde, ağırlıklı olarak içinde bulunduğumuz dünyayı Doğu-Batı ekseninde okuma ve analiz etme gayreti içinde oldum. Sizlerle gençleri, çağın inanç sorunlarını, sebeplerini konuştum, tespitler yaptım ve çözüm önerileri sundum. Kapitalizm ve liberalizm başta olmak üzere pek çok kavramın arka yüzünü göstermeye, bunların gölgesin- de serpilen radikal akımlara, aşırılıklara, ırkçılıklara, yabancı düşmanlığına dikkat çektim. 
Küreselleşme adı altında dünyamızı kuşatan, ülkeleri ve toptumları sarıp sarmalayan, kurumları, ilişkileri köklü biçimde dönüştüren, değerlere saldıran bir kemirgen iktisadi düzenin fesatlıklarını, kötülüklerini dilimin döndüğünce deşifre edip anlatmaya çalıştım. Hakkaniyetsizliği yayan, sürekli kendine yontan, gasp ve istismarı âdetten sayan, yer altı ve yer üstü zenginlikleri talan eden bir gücün kural ve dayatmalarına bütün varlığımızla itiraz etmemiz ve direnmemiz gerektiğini her vesileyle vurguladım. Özellikle genç kuşaklar arasında yayılma eğilimi gösteren deizm, ateizm, agnostisizm gibi inanç krizlerini ve sebeplerini farklı bir ba- 








“kış-açısıyla analiz ettim. Daima 


güncel konuları seçmeyi yeğledim. Üslupta ve dilde basit, sade ve anlaşılır olmayı tercih ettim. Nihayette yazılarım iki yepta toplandı, “Bilinç Tıkan- 


soluklu bir çalışma ve araştırmanın ürünü olan bir başka eserim daha neşredildi: “Son Hurafe: Deizm” (DİB Yay). Ağırlıklı olarak Büyüteç yazılarından derlenen bir yeni kitabım daha sizlerle pek yakında buluşacak inşallah. 


Bu bir veda değil elbette, Allah nasip ederse sizlerle başka yazılarda da buluşmayı ümit ediyorum. 


İ-nesli 
Psikoloji profesörü Jean M. 
Twenge'i artık tanıyorsunuz. 


Hani şu büyük rağbet gören “Ben Nesli” adlı kitabın yazarı. Onun, internet neslini mercek altına aldığı “İ-Nesli” adlı bir başka eseri daha var. Onun “İ-nesli” dediği kuşak, 2011- 
12 yıllarında devreye giren internet erişimli “akıllı” cep telefonları ile henüz küçük yaşlarda tanışan 1995 doğumlular. Ona göre, günümüz gençleri epey hoşgörülü ama aynı zamanda bir o kadar da mutsuz ve duyarsız. “Süper bağlantılı” dediği bu neslin on temel eğilimini tespit etmiş. Büyümeleri yavaştır; internet kullanırlar; yüz yüze sosyal etkileşime uzaktırlar; tedirgindirler ve akıl sağlığı sorunları artış eğilimindedir; dini inançları zayıftır veya yoktur; yalıtılmış hâldedirler; gelir güvensizliği ve gelecek endişesi taşırlar; cinsellik ve evlilik gibi konularda yeni tutumlar sergilerler; eşitlikçi ve özgürlükçüdürler; siyasi görüşler bakımından tarafsız olmayı yeğlerler. 
Psikolog Twenge, ilginç bir biçimde, bu özelliklerin yalnızca i-neslini değil, artık biz yetişkinleri de şekillendirdiğini söylüyor. (Jean M. Twenge, İ-Nesli, Çev. 
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Okhan Gündüz, 2018, İstanbul: Kaknüs Yay., s. 24.) “İ-Nesli” kitabına ön söz yazan akıl ve ruh sağlığı uzmanı Mustafa Merter, internet nesline dair kitapta sunulan bilgi ve istatistiki verilerin temelde ABD toplumuna ait olsalar bile “hızlandırılmış küresel enformasyon artışı” sayesinde yerkürenin tamamına bir iki yıl gibi kısa bir sürede yayıldıklarını söylüyor. (Jean M. Twenge, İ-Nesli, Çev. Okhan Gündüz, 2018, İstanbul: Kaknüs Yay., s. 8.) 


Psikiyatri doktoru Merter”in tespitine diyecek bir şeyim yok, zira ben de aynı kanaatteyim. 
İster kabul ister reddedelim, lüks tüketim odaklı, değer yoksunu ABD pop kültürü dünya gençliği için ne yazık ki bugün bir cazibe merkezidir. Bu kültürün yayılmasında küresel medya, internet, dizi ve sinema sektörü (Hollywood) tartışmasız bir rol oynamaktadır. Bu durum, toplumların kendi yazmadıkları ama katılmak zorunda oldukları bir oyundur aslında. Ne var ki onaylamasalar ve belki var güçleriyle direnseler de bu cazip kültürün korkunç anaforu onları çocuklarıyla birlikte yutmaktadır. Dilim demeye varmıyor ama demek zorundayım, direnç noktalarını teker teker kaybeden toplumlar için kapitalizmin çarklarını döndüren bir yağ mesabesine indirgenmek, maalesef kaçınılmaz bir trajik kaderdir. 











Çağdaş Rus edebiyatının en ünlü yazarlarından biri olan Viktor Pelevin de bu cazip kültürün Rus gençliğini “koyu renkli gazlı sıvı” dediği kola ile nasıl teslim aldığını ve bir P-kültü meydana getirdiğini meşhur “P-Kuşağı” 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adlı eserinde alaycı bir üslupla anlatır. Kapitalizmin kendisi için yeni ve bakir kabul ettiği coğrafyalara büyük bir iştahla saldırdığını ve buralara sızabilmek için türlü metodu denediğini biz zaten biliyoruz. Ben bu durumu, tavuk dolu bir kümesin etrafında fir dönen aç bir tilki örneğine benzetirim. Pelevin bir yandan bize, bir zamanlar “yasaklarla dolu” Rus coğrafyasının kapitalizmin ulus-ötesi markalarının artık cirit attığı tipik bir serbest pazara dönüştügünü, diğer yandan da pazarın acımasız kurallarının işlediği bu topraklarda yepyeni bir israf ve tüketim tutkunu “P-Kuşağı”nın doğduğunu haber vermektedir. 


Aynı şekilde Tvvenge”in, kendi Amerikan toplumunda şahit olduğu manzaraya bakarak bizlere yaptığı uyarı da budur. Aslında her bir genç, kendi hikayesini yazamadan, her bir toplum kendi hikayesini, büyük anlatısını geliştirip tarihe ve coğrafyaya yerleştiremeden başka bir hikâyenin figüranı olmaktadır. Bilindiği üzere, figüranların kendi bağlamını oluşturma, tarihte iz bırakma şansları yoktur. Ben bu durumu da tehlikeli, ölümcül sahneleri başrol oyuncusunun yerine oynayan 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dublörlere benzetirim. Para ve şöhret aktöründür; dublöre düşen ise cüzi bir ücret ve belki talihsiz bir yaralanma veya bazen trajik bir ölümdür. Peki, bu anafora kapılmamak mümkün mü? Cevabım elbette güçlü bir evet olacaktır. Uzak sahilleri gözleyenlere ilk tavsiyem, kendi kıyılarından ayrılmamalarıdır. 
Bununla kastımın ne olduğunu her vesileyle açıkladım, burada tekrara lüzum görmüyorum. 


M-nesli 

Bu arada bir de “M-nesli” türemiş. Ben esasen x, y, z, i, m gibi “toptancı” kodlamalara iyi bir gözle bakmıyorum. Bunun sebebini de daha önce izah etmiştim. M-nesli kavramı ise Müslüman gençliğin sesi olarak bilinen İngiliz yazar Shelina Zahra Janmohamed'e ait. 
Yazar, “M” (Müslüman) harfi ile kodladığı bir yeni Müslüman gençliğin dünyaya ve hayata nasıl baktıklarını, günümüz dünyasında Müslüman bir genç olmanın ne anlama geldiğini anlamaya ve yorumlamaya çalışan biri. Ona göre, dünya piyasalarını etkileyecek kadar büyük bir güce sahip olan bu Müslüman gençlik, moda dergilerinde, sosyal medyada, inter- 





? Her bir genç, kendi hikâyesini yazamadan, her bir toplum kendi hikayesini, büyük anlatısını geliştirip tarihe ve coğrafyaya yerleştiremeden başka bir hikayenin figüranı olmaktadır. 


netteki çöpçatanlık sitelerinde artık biz de varız diyor. 


Sosyal medya ortamlarında buluşan farklı ülkelerin gençleri XXI. yüzyılın “muhteşem ümmeti” olduklarını, M-nesli ruhunda ümmeti yeniden dirilttiklerini iddia ediyorlar. Kendi özgün tarzlarıyla kendilerini ifade edebildikleri bir yeni “hava- 
1” kimlik oluşturduklarını düşünüyorlar. İdeal bir din, ideal bir dünya, ideal bir insanlık, ideal bir yaşam parolasını benimseyen bu gençler kendi tüketim tarzlarının ve alışkanlıklarının merkezine “helal” kavramını oturtuyorlar. Böylece Batılı tüketim tarzına mesafeli durarak kendilerince “erdemli bir tüketim” hedefliyorlar. Ve nihayet, dindarlıktan ziyade İslam'ın degerler dilini yeğliyorlar. (Shelina Janmohamed, M-Nesli: Yeni Müslüman Gençlik, Çev. Esin Kızılelma, 2018, İstanbul: Kaknüs Yay.) Yeryüzü genelin- de internet üzerinden buluşan Müslüman gençlere ait bu yeni perspektif, yaygın küresel faktörler dikkate alındığında, bir bakıma makul görülebilir. Fakat unutmayalım ki bu genç Müslüman tüketiciler de kurallarını ve sınırlarını modern kapitalist sistemin belirlediği bir sahnede diğerleriyle aynı rolü paylaşmaktadır. Çığırından çıkmış bir dünyada markalar ve sloganlar eşliğinde, Pelevin'in “kapitalizmin yeni teolojisi” dediği lüks tüketim ekonomisini kurmak. 





Modern tüketim kültürünün hayata değer biçen ölçütlerinden biri olan tüketerek mutlu olma tutkusu bu gençleri de paçalarından yakalamıştır. Bu materyalist kültürün yalnızca tüketimi değil, rekabetçiliği, şan/şöhret 


arayışını, üstün olma takıntısını, kendini teşhir etme merakını, benmerkezciliği, obezliği ve daha başka kötülükleri de körüklediğini söylemeye gerek yoktur. Tüm bunlar, insanı kısa vadede mutlu ederler ama uzun vadede bir yozlaşma ve depresyonun kucağına bırakırlar. Son noktada ise ruhta derin yaralar açan narsisizm hastalığına kadar sürüklerler. Twenge, narsisizmi “çağın vebası” olarak niteler. Ona göre, bu hastalığın yayılmasında “boyalı medya organları” dediği malum sosyal medya ortamları etkin role sahiptir. İlaveten, bunda ünlülerin de payı vardır. Twenge, narsisizm illetini bulaştırdıkları için bu iki gruba “süperyayıcılar” lakabını takar. (Jean M. Twenge & W. 
Keith Campbell, Asrın Vebası: Narsisizm, Çev. Özlem Korkmaz, 2015, İstanbul: Kaknüs Yay., s. 135 vd.) 





Lükste sınır tanımayan, hiçbir maddi standardı takmayan pahalı zevk ve alışkanlıkların narsist yani “kendine hayran” bir gençlik inşasının harcını kardığı görülmelidir. Kendini ifade etmenin ve bir varlık belirtisi göstermenin ancak parayla satın alınabilen zevkleri tadarak pahalı ve gösterişli bir görüntü/ sunum sahnelemekle mümkün olduğunu 7/24 propaganda eden küresel reklamın sahteliğine gençlerimizi ikna edecek bir üslubu keşfetmemiz zaruridir. Tasvirine çalıştığım bu yapay hale bakınca, Katolik İlahiyatçı John A. Herlihy'nin “İnsani durum dış dünyanın parametrelerine indirgenerek 


İçinde akıl, cesaret, sevgi, hoşgörü, yardımseverlik, hayırseverlik, yücelik, nezaket, doğruluk, sadakat, vefa olan hikâyelerin kahramanı olmaya aday gençlerimizin sayısını 

millet olarak geleceğimizin selameti açısından artırmak zorundayız. 


bir çelişki ve kargaşa yumağına dönüştürülen bu dünyanın insanın yani küçük âlemin gizemli ve mucizevi varlığını sıradanlaştırdığından yakınır. (John A. 
Herlihy, Ruhun Sınır Bölgeleri, Çev. Abdüllatif Tüzer, 2019, İstanbul: İnsan Yay., 139-40.) İnsanın zihin huzurunu ve kalp sükünunu söküp alan bu kaotik dünyada, bir kaba güç tüm silahlarıyla Allah kelamının mıknatısının yerine dünyevi 





tanımlanamaz.” sözünü burada sizlere de duyurmak istedim. 
İnsanı, “büyük âlemi yansıtan küçük âlem” olarak tanımlar ve 


zevklerin kisvesine sarmaladığı kendi mıknatısını devreye sokmuş durumdadır. Genç ruhların ayarsızlığı ve dengesizliği bundandır. 
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Hikayesi olmak 


“Kendimden umduğumdan çok fazlasını gerçekleştirdim.” der Carl Gustav Jung. Bu söz, insanın kendini değerli hissetmesi için iyi bir hikâyesinin olması gerektiğini anlatır. Bir hikâyesi olmamak, bilmem kaç yıl sürmüş bir yaşam adına büyük bir kayıptır. Anlatacak bir özgün hikâyesi olanlar, kısmen de olsa kendileri namına hayatı kontrol altına almışlardır. Varlığın, varoluşun anlamını yitirenler ise başkalarının hikâyelerini okumaya mahkümdurlar. Esasen her bir hikaye, ardında bir benlik duygusunu, bir kimlik bilincini, bir ahlaki tutumu ve insan oluşun anlamını gizler. Gerçek hikayeler değer yargılarıyla, derin anlamlarla örülür. (Robert Fulford, Anlatının Gücü, Çev. Ezgi Kardelen, 2019, İstanbul: Kolektif Kitap, s. 31.) 


İçinde akıl, cesaret, sevgi, hoşgörü, yardımseverlik, hayırseverlik, yücelik, nezaket, doğruluk, sadakat, vefa olan hikayelerin kahramanı olmaya aday gençlerimizin sayısını millet olarak geleceğimizin selameti açısından artırmak zorundayız. İnsanların ve Rabbin hoşnut olacağı, haysiyet, vicdan ve imanla örülmüş gurur hikayelerine şu zor zamanlarda her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ancak halletmemiz gereken sorun, başkalarının hikâyelerini okumak yerine kendi güçlü hikayelerimizi yazmanın önemini gençlerimize nasıl kavratacağımızdır. 





Önerileri dinlemeye hazırım. m 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KORE'DE BİR DİN 


GÖNÜLLÜSÜ 


ZÜBEYİR KOÇ 


Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 


aşadığı tüm zorluklara 

rağmen İslami ilimleri 

öğrenmekten geri durmayan öncü bir âlim. 
Kore Savaşı'na katılan kahraman ordumuza din hizmeti sunmak ve manevi destek vermek için Kore'ye giden gayretli bir din görevlisi, kısa sürede yüzlerce insanın Müslüman olmasına vesile olan, sözü tatlı, özü güzel bir dava adamı; Zübeyir Koç. 


Zübeyir Koç, 1934'te Giresun'un Görele ilçesine bağlı Şahinyuva köyünde dünyaya gelir. 
İlkokulu Çanakçı nahiyesinde, ortaokulu ise Görele'de okur. 
Sonra da 15 yaşındayken İstanbul'a gider. Ancak bu yolculuk neticesinde, kendisi için çileli ve zor günler başlar. Nitekim kendisi o günlerini şöyle anlatacaktır: “70 kuruşa aldığım çiğ kestaneyi 100 kuruşa pişirerek satıyordum. Ancak bu durum beni her geçen gün ilimden uzaklaştırmaya başladı. Kendi 


40 diyanet Aylk Dergi | Aralık 2021 


kendime “Ben İstanbul'a okumak için geldim, pazarcılık yapmak için değil” dedim. Aklıma İstanbul Müftülüğüne gitmek geldi. O zamanlar müftü Ömer Nasuhi Bilmen Efendi idi. Yanına gittim, sağ olsun beni makamına aldı ve “Buyur evladım! Ne istersin” dedi. Ben de 'Efendim! Ben, İslami ilimleri öğrenmek için Giresun'dan geldim. 
Şu an pazarcılık yapmaktayım. 
İlim elde etmek gayesiyle çıktığım bu yoldan geriye doğru gitmekteyim. Geçimimi sağlamak için pazarcılık yapıyorum. Eğer böyle devam edersem çok sevdiğim ilmi elde edemeyeceğim, lütfen bana yardım edin. dedim.” Ömer Nasuhi Bilmen, henüz 15 yaşında olan bu gencin elinden tutar ve ona şöyle der: “Evladım! Seni bir arkadaşıma göndereceğim. O, ilim taliplerine evini ve gönül dünyasını açan öncü bir âlimdir. Şimdi sen imam hatip kursunun müdürü Celalettin Ökten Bey'in yanına git, selamımı ilet. İnşallah sana 





yardımcı olacaktır.” Ve öyle de olur. Celalettin Ökten bu azimli genci bağrına basmış, onu öğrencisi olarak kabul etmiştir. 


1951 yılına gelindiğinde necip 
milletimizin talebi, Başvekil Adnan Menderes'in izni, Maarif Vekili Tevfik İleri'nin cesareti ve Celalettin Ökten Hoca'nın gayretiyle imam hatip okulları açılır. İstanbul'da açılan ve ülkemizin büyük umutlarından biri olan bu güzide okulun ilk öğrencilerinden birisi de Zübeyir Koç'tur. 1955 yılına gelindiğinde ise Zübeyir Koç, Bakırköy Osmaniye Hamidiye Camii imam hatipliği için açılan imtihanı kazanır ve Diyanet İşleri Başkanlığında ilk görevine başlar. 1956 yılında onun için yepyeni bir dönem başlayacaktır. Bu yeni dönemi kendisi şöyle anlatır: “Diyanet İşleri Başkanlığından Kore'ye gidecek 7. 
Türk Tugayı tabur imamlığına girmek üzere Ankara'ya çağrıldım. Konuyu Celal Hocamı- 


za açınca 'Durma git evladım!” 
dedi. Ben de Ankara'ya gittim, imtihanı birincilikle kazandım. 
1956 yılının Haziran ayında 7. 
Türk kafilesi imamı olarak İzmir Limanı'ndan Kore'ye hareket ettik. 28 gün süren ağır ve meşakkatli yolculuğun sonunda Güney Kore'nin batısındaki bir limana ulaştık. Bir önceki 6. 
Türk kafilesi limana gelmiş, dönüş yapacaklardı. Devir teslim limanda yapılıyordu. Her birimin yetkilisi görevi halefine teslim etmekteydi. Ben de görevi eski Tokat müftüsü Çaykaralı Abdulgafur Karaismailoğlu”ndan teslim aldım.” 16 Temmuz 1956'da Kore'ye ayak basan Zübeyir Koç, Abdulgafur Efendi'den bayrağı teslim alır almaz araştırmalar yapar. İlk iş olarak onun başlattığı konferansları devam ettirir. Bu hususta kendisine en büyük yardımcı ise sonraları İslam ile şereflenen ve adını Hüseyin olarak değiştiren Koreli Hyon'dur. Zübeyir Koç, onun aracılığıyla Seul'de neşredilen gazetelere İslam ile ilgili küçük ilanlar verir. Bunun üzerine Koreli iki genç Müslüman olur, Abdullah ve Ömer isimlerini alır. Zübeyir Hoca, bu iki azimli gençle beraber Kore Müslümanları Derneği'ni kurar. 
Böylece daha rahat bir çalışma ortamına kavuşur, konferanslar vermeye başlar. 








Hocamızın yaptığı çalışmalar, Budizm, Konfüçyanizm ve Şintoizm dinine mensup olanlardan ziyade Hristiyan misyonerlerden tepki alır. Bir seferinde Hocamız, konferans sonunda bir papazla tartışır. Sorulan sorulara öyle güzel cevaplar verir 
ki münakaşaya şahit olan 39 


kişi Müslüman olmak üzere 


ADANMIŞ ÖMÜRLER e— 


rev yapacak her bir kardeşimize 





Koreli Müslümanlar Derneğine başvurur ve Hocamızın da katıldığı ihtida merasimiyle Müslüman olurlar. Ayrıca Zübeyir Koç, “İslam Nedir?” isimli bir metin kaleme alır. Bu metni Kore diline tercüme ettirir. Yazmış oldukları öyle ilgi görür ki 200'den fazla Koreli bu vesileyle Müslüman olur. Kore'ye ilk geldiğinde tugayda ezan okuyarak uygun olan bir yerde namaz kıldıran Zübeyir Hoca, Kore'den ayrılmaya sayılı günler kala komutanının desteğiyle tugayda bir cami ve büyük varilleri üst üste koyarak caminin yanı başına bir minare inşa eder. Naif sesiyle de dışarıda ezan okur. 
İşte bu cami Kore'de yapılan ilk cami; okunan ezan da ilk dış ezandır. 


Zübeyir Hoca, Kore dönüşü imam hatip okulunu tamamlar. 1960'ta İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne talebe olur. 
Buradan mezun olunca sırasıyla Alanya, İskenderun, Turhal ve Uşak'ta müftü olarak görev yapar. 1971 yılında ise yedi yıl görev yapacağı Samsun'a atanır. Sonra Uşak müftülüğüne, oradan da Sinop il müftülüğüne atanır, 1982 yılına gelindiğinde ise bir karar alır ve emekli- ye ayrılır. Zübeyir Hocamız için emeklilik, İslam'a ve insanlığa hizmet için daha fazla koşturmaya başladığı zaman dilimidir. 
Yapılan bir teklifi kabul ederek Almanya'ya gider ve uzun yıllar burada Müslümanların hizmetinde bulunur. Sonra da Samsun'a dönüp ömrünün sonuna kadar burada hizmet etmeye devam eder. Zübeyir Koç Hocamızın hayatında yurt dışında gö- 





rehberlik edecek nice ibret ve hikmetler vardır. O, Kore'de bir buçuk yıl kalmıştır ancak insanlarla birebir görüşmüş, evlere ziyarete gitmiş, İslam dinini kırmadan ve incitmeden güzel bir üslupla anlatmış, insanların gönlüne girmiş, günümüzde sayıları on binleri bulan Koreli Müslümanların bugünlere gelmesine vesile olmuştur. Nitekim 1986'da hacca gittiğinde Kâbe'de Koreli gençleri görür ve onlara nasıl Müslüman olduklarını sorar. Gençlerden biri şöyle cevap verir: “Zübeyir Koç diye bir imam varmış, Kore Savaşı'nda bizim ülkemize gelmiş İslam'ı öğretmiş, nice insanın Müslüman olmasına vesile olmuş. Allah ondan razı olsun. 
Bugün Kore'de elli binden fazla Müslüman varsa hep onun gayretleri neticesindedir.” Bu cevabın ardından gençler tanımadıkları bu adama ismini sorarlar, “Benim adım Zübeyir Koç.” deyince gençler hep birlikte ayağa kalkarak boynuna sarılırlar. 











Zübeyir Koç Hoca, 2009 yılında her fâni gibi aramızdan ayrılarak baki âleme göç eyledi. 
Samsun halkı, müftüsünü son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 
Binlerce seveninin hüsn-ü şahitliğinde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlığa defnedildi. Bu vesileyle ülkemizden binlerce kilometre öte- de bulunan Koreli Müslümanlara selam olsun. Kore'ye İslam'ı götüren Zübeyir Koç Hocamıza, onun şahsında hademe-i hayrata Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. m 
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— — ə LİSAN-I KALP 


HUZURDA HAZIR OLMAK 


MURAKABE 


Dr. Lamia LEVENT ABUL 





adde ile manadan 

müteşekkil olan 

insanoğlu, bedeni, nefsi, aklı ve ruhu arasındaki muvazeneyi sağladığında dünya ve ahiretini mamur edecek olgunluğa erişir. Ancak hayat gailesi içerisinde insan daha ziyade maddi ihtiyaçlarını karşılama ve nefsani hazların peşinde koşma gibi bir gafletle malul olduğundan mana dünyasını ihmal edebilir. 
Bu ihmal ise gaflet karanlığına düşürür insanı. Bu öyle bir karanlıktır ki rüyada olan kişinin kendisini uyanık sanması gibi yanılsama hâlidir. Sufiler, insanın manevi dünyasıyla irtibat kurması için bu gaflet uykusundan uyanması ve aradaki karanlık perdeleri fark edip açması gerektiğini söylerler. Hep uyanık, dikkatli ve rikkatli olmanın yolu ise her hâlini gözetlemek, yani murakabe hâlinde olmaktan geçer. 


Murakabe, kulun sürekli olarak Cenab-ı Hakk'ın (c.c.) gözeti- mi altında bulunduğunun idrakinde olması hâlidir. İnsanın manevi âlemine dalarak huzur 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hâlini zevk etmesi ancak her an Rabbin huzurunda olduğu şuuruna erişmesi ile mümkün olur. Her şeyi görüp gözetleyen (Ahzab, 33/52.) Hak Teâlâ'nın (c.c.) 
her an bizimle olduğu ve bütün yaptıklarımızı hakkıyla gördügü (Hadid, 57/4.) şuurunda olmak murakabedir ve aynı zamanda bu ihsan üzere Rabbimize kulluk yapmak anlamına gelir. Murakabeyle ihsan birbiriyle ilişkili hâllerdir. Hz. Peygamber Cibril hadisinde ihsanı; “Allah'a sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da şüphesiz o 


seni görür.” (Buhari, İman, 37.) şeklinde tarif etmiştir. Abdullah b. Mübarek kendisinden nasihat isteyen kişiye “Allah ile murakabe hâlinde ol.” demiş ve murakabe hâlini şöyle açıklamıştır: “Sürekli olarak ulu ve yüce Allah'ı görüyormuş gibi ol.” 
(Feridüddin-i Attâr, Tezkiretü'l-Evliya, Hazırlayan: Süleyman Uludağ, Kabala Yayınevi, İstanbul 2007, s. 
217.) Cenab-ı Hakk'ın (c.c.) er- Rakib ism-i şerifiyle tüm mahlükatını görüp gözettiğini kalplerinden çıkarmayanlar O'na en güzel kıvam- da, yani ihsan üzere kullukta bulunurlar. 


Muhyiddin İbnü'l- Arabi murakabeyi hayâ murakabesi ve kalp murakabesi olarak ayırmıştır. 
“Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu 0?” (Alak, 96/14.) 
ayeti hayâ murakabesine işaret eder. İnsanın iç âleminde tecelli eden Hak Teâlâ'nın ayetlerini temaşa etmesi de (Zariyat, 51/21.) 
kalbin murakabesidir. (Süleyman Uludağ, Murakabe, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 31, s. 204.) Yüce Rabbimiz (c.c.) haya edilmeye en layık olandır. O, kalplerimizdekini hakkıyla bildiğinden kalpleri- 


mizden geçenlere de dikkat etmek lazımdır. İmam Gazali aşağıdaki hadis-i şerifi murakabeye delil olarak göstermiştir ki aynı zamanda hayâ murakabesinin nasıl olduğuna da işaret eder: “Allah'tan hakkıyla hayâ etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi  hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının ziynetini terk etmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse Allah'tan hakkıyla hayâ etmiş olur.” (Tirmizi, Kıyame 2.) 


Allah'ın (c.c.) kalplerimizde olan her şeyden haberdar olma farkındalığı manasına gelen murakabeyi sufiler “Allah”ın sana nazar etmekte olduğunu mülahaza ederek kalbine gelen her nevi düşünceden sırrını (iç âlemini) korumaktır.” şeklinde açıklamaktadırlar. (Abdülkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi, çev. Süleyman Uludağ, Dergâh Yay. İstanbul 1999. s. 
274.) Her türlü hayrın kaynağının murakabe olduğunu söyleyen Kuşeyri, kulun önce muhasebe etmesi gerektiğini ifade eder. Kul geçmişte işlediklerinden ötürü nefsini muhasebe eder. Devamında durumunu düzeltir, Hak yolda yürür. Bu aşamada kalbini dikkatle ve güzelce denetler. Her nefes alış verişte Allah'ın rızasını düşünürse Allah Teâlâ'yı (c.c.) 

bütün hâlleriyle murakabe etmiş olur. (Kuşeyri, Risale, s. 271.) İnsan, 

iç dünyasına dönerek, kalbi olarak derinleşip tefekküre dalarak Cenab-ı Hakk'a yakınlık sırrına mazhar olur. Abdulkadir 


Geylani Hazretleri bu yakınlığı şöyle ifade etmektedir: “Allah'a yakarırken kulun dili, duası zikri yoktur. Dua, zikir, münacat Allah'a uzaklık durumunda söz konusudur. Allah'a yakınlık durumunda süküt, sükünet ve sadece murakabe ile yetinip bu şekilde ondan faydalanmak söz konusudur.” 


Murakabe ile iç âlemine yönelen kişi dikkatini kalbi ve nefsi üzerine yoğunlaştırır. Kalbinden ve zihninden geçen düşünceleri kontrol eder. Hakk'a yönelerek O'ndan başka her şeyi unutur. 
Cüneyd-i Bağdadi murakabeyi bir kediden öğrendiğini söyler. 
Bir gün fare deliği önünde pür dikkat bekleyen ve tüm her şeyden sıyrılarak fare deliğine dikkat kesilen kedinin hâlinin murakabe konusunda kendisini irşat ettiğini söyler büyük sufi. 


İmam Gazali, murakabenin nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılı izahatlar verir. Öncelikle kişi amel işlemeye başlamadan önce murakabe yapmalıdır. Kalbine gelen düşüncelerin melekten mi yoksa şeytandan mı geldiğine bakmalı, o ameli 










Her an Cenab-ı 
Hakk'ın (c.c.) 
huzurunda olduğu 


idrakine kavuşan kişinin 


niyeti halis hale gelir, 


düşünceleri ve davranışları saflaşır, amellerini ihlas 


ve samimiyetle ifa eder. 


LİSAN-I KALP ə— 


nefsi için mi Allah için mi yaptığına dikkat etmelidir. Daha sonra ameli yerine getirme esnasında murakabe etmelidir. 
İnsan, günah, taat ve mübah olmak üzere üç türlü amelde bulunur. Günah işleme esnasındaki murakabe, günahını neden işlediğini tefekkür etmek ve arkasından pişmanlığını dile getirip tövbe etmek şeklinde gerçekleşir. Taatte murakabe, o taati ihlas ve samimiyetle işleyip işlemediğine bakmaktır. 
Yemek, içmek ve uyumak gibi mübah amellerdeki murakabe ise bu mübahları edeple, Allah” hazır, nazır görerek her zaman huzurda olduğu şuuruyla yerine getirmektir. Amelden sonra olan murakabe ise kişinin her gün yatarken o gün yaptıkları için nefsini muhasebe etmesidir. (İmam Gazali, Kimya-yı Saadet, ter. 
Ali Arslan, Ataç Yayınları, İstanbul 2019, s.657-663.) 


Her an Cenab-ı Hakk”ın (c.c.) 
huzurunda olduğu idrakine kavuşan kişinin niyeti halis hale gelir, düşünceleri ve davranışları saflaşır, amellerini ihlas ve samimiyetle ifa eder. Cenab-ı Hak ile rabıtası kuvvetlendiği gibi diğer insanlara ve varlıklara da ihsan şuuru ile muamele eder. Bunlar Allah'ın has kullarıdır. En başta gönüllerini her daim murakabe ederek bu şuura ulaşırlar. Hz. Mevlana'nın ifade ettiği gibi: “Sübhan'ın huzurunda gönüllerinizi koruyunuz ki sonra gönüllerinizden geçen kötü düşüncelerden dolayı utanmayasınız. Çünkü O, halis sütün üçündeki siyah kıl gibi bütün gizli şeyleri, düşünceleri, her şeyi görür.” m 
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——e BUNU KONUŞALIM 


| 
Mehmed Said 


TOHUMCU: 


Söyleşi: Mahir KILINÇ 


“Hüsnühat, yazılı vaaz ve irşattır.” 





Hat, tezhip ve çini sanatına yöneliminiz nasıl oldu? 


Çocukluk yıllarında, abimin bana çizmiş olduğu bir resmin şevk ve teşviki ile kalemi 5-6 yaşlarımda elime aldım ki hâlâ bırakmadım. 
Teşbihte hata olmasın o günden bu yana o kalemin ucu bitmedi. 
Demek ki adı değil ama kendi tükenmez kalem imiş. 


Hat sanatını tanımam ise yine Başkanlığımızca neşredilen merhum Bedrettin Yazırın Kalem 










Güzeli nam eserinin abim vesilesiyle elime geçmiş olmasıyladır. Yazı nevileri, malzemeleri, büyük hat üstatları, eserleri ve daha birçok tafsili maluma- ta bu kitap ile ulaştım. Bugün hâlâ bu sanata gönül veren, icra eden; talebeden hocaya, herkes bu eserden müstefit olmaktadır. Hat sanatının Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikalinde nasıl ki merhum hattat Hamit Aytaç bir köprü insan ise Başkanlığımızın neşride bir köprü eserdir. 
Her ne kadar üzeri örtülü kal- sa da bu cihetle Diyanet İşleri Başkanlığımızın son dönem ve günümüz hattatlarının üzerinde emeği ve hakkı büyüktür. 


. Tabii mevzu hat olunca kitap 


« bir yere kadar, kâtip yani ><. hattat gerekli. Benim 


de ilk üstadım merhum hattat Hamit Aytaç'ın tilmiz-i kübrasından üstat Hasan Çelebi'dir. 
1996 yılında kendisini tanıyıp 
hat meşk edip tilmizi (Öğrencisi) olma bahtiyarlığına ermiş idim. 
İlerleyen zamanda hayat şartları beni hocamdan ayrı düşürse de hat ile hattımız hiç kopmadı. 
Bilakis daha da arttı. İkinci üstadım ise talik yazıdan da icazet aldığım hattat Mahmut Şahin'dir. 
Hâlen kendisi ile çalışmaya, ondan istifadeye, feyz almaya devam etmekteyim. 


Çini sanatı ile bağım ise İznik Meslek Yüksek Okulunda çini bölümünü okumayla başladı, devamında çini atölyesi açmak suretiyle de ilerlemiş oldu. Tabii bu arada Başkanlık binamızın duvarlarını süsleyen çinililerin de desen tasarımını yapan Serap Şakar Ereğli Hanımefendi'den desen tasarımı konusunda hayli istifade ettiğimi söylememek vefasızlık olur. 


Hat, ebru, çini, tezhip... Hepsi ayrı bir ömür gerektiren bu ulvi sanatlar, Kur'an ve cami ekseninde tekemmül etmiştir. Kâh Mushaf olmuş Şevki Efendi'nin, Hasan Rıza'nın kaleminde; kâh Karahisari'nin kamışıyla Süleymaniye”ye nakşolmuş, kah Rüstem Paşa Camii'nin duvarlarında cennet bahçesini işmam eden bir çini pano... 


Aslında her hattat biraz müzehhip, her ebruzen biraz hattattır. 
Her kaşi (çinici) biraz müzehhiptir. Çünkü çini, ebru, hat, tezhip sanatları iç içedir. Bazen bir ebru sarmalar bir besmeleyi, bazen halkar bir tezhip ile ışıldar Nebi”nin (s.a.s.) hadisleri, bazen de bir çinide akseder Mevlana'nın öğütleri. 


Bu uğraşılarınızın yanı sıra eski hat, eski el yazması koleksiyonerisiniz. Bundan da kısaca bahseder misiniz? 


Eski üstatların levhaları, yazdıkları Mushaflar, enamlar, fermanlar, beratlar, delailül hayratlar... 
Hat sanatına meftun herkesin hayalini süsler; benim gibi bir kısmını da peşinden sürükler. 
Tabii ki koleksiyon, hele hele hat koleksiyonu edinmek; meşhur hattatların imzalı yani ketebeli yazılarına kavuşmak mı desem, nail olmak mı desem... Çok pahalı ve zor. 


Kâh bir eskicide, kâh internette, kâh bir bitpazarında, kâh müzayedede... Sürekli bir arayış içinde oluyoruz. Arıyoruz, buluyoruz ve alıyoruz. Çoğu zaman da bütçemizi aşıyor; sadece temaşa ediyoruz. Bir eser aldığımızda bu eserin hattatı, yazının içeriği, ayet ya da hadis ise manası, bir şiir, bir beyit ise bazen bir şahıs ismi ise bütün bunları araştırıyor ve birçok başka bilgiye ulaşıyoruz. 


Fazla da uzatmak istemiyorum ama bir sahaftan aldığım rika hatlı bir dilekçe evraktan da bahsedeceğim. İstanbul işgali ve İngilizlerin İstanbul ve Kocaeli'deki birçok memuru Bursa'ya sürgün etmesi, hapse göndermesi ve işgal sonrası memurların tekrar görevlerine dönmesi ancak Karamürsel'de muvazzaf bir hekimin Düzce'ye atanması neticesinde mağdur olan, salgın hastalıklarla da boğuşan Karamürsel halkının, Kocaeli Sıhhiye Müdüriyeti canib-i alisi makamına, Hamza İzzet isimli doktorumuzu geri istiyoruz talebi ile yazdığı bir dilekçe. Tabii bütün bunlar hem tarihi birer vesika hem de o günlere ışık tutması açısından çok kıymetli. 


Bu uğraşılarınızın toplumla 

iç içe yürüttüğünüz din hizmetine katkıları nelerdir? 
Bu soruyu sormasaydınız ben konuyu bu yöne çekecektim. 
Çünkü hüsnühat demek; ayet demek, hadis demek, kelamıkibar demek, şiir demek yani ilim demek, irfan demek, irşat demek, vaaz demek. Hem nasıl ki Kur'an okumak, hadis okumak, ilim anlatmak sözlü vaaz ve irşat ise hüsnühat da yazılı vaaz ve irşattır fikrimce. Benim şahsi kanaatim; nasıl ki Kur'an'ın okuma, seslendirme  disiplininin adı tecvit ise Kur'an'ın yazma disiplininin yani “yazının tecvidi” de hüsnühattır. Bu kanaatime mülhem olan Kutlu Nebi”den bir iki hadis-i şerifi müsaadenizle zikretmek istiyorum: “Allah güzeldir ve güzeli sever.” (Hakim, Müstedrek, 1/26), “Allah, sanatkâr mümin kulunu (geçimi için çalışan, ticaret, ziraat, sanat vb. iş yapanları) sever.” (Münavi, TI, 290, No: 1872.) 
Bir de okunmayan ama yazılan med, elif-lam takısı gibi harfler var. Tabii her bir harfi asgari on sevap beşareti ile mutekit yazan; okuyandan ziyade harf sevabı alıyor. Yazarken de hem okuyor. 





Hem bir din gönüllüsünün, bu sanatla iştigali görevine hazırlık makamındadır. Kürsüde, minberde, hususi sohbetlerde birçok ayet ve hadis, sohbet konularına uygun birçok beyit ve şiir bakiyesinde olacaktır bu sanatların bereketi ile. Benim evvelce Karamürsel'de görev yaptığım caminin iç tezyinat nakış ve hatlarını yazmak suretiyle de hizmet etme imkânım olmuştu. 





BUNU KONUŞALIM e—— 


Son dönemlerde geleneksel İslam sanatlarına yönelik bir ilgi var. Bu sanatlarla uğraşan bir kişi olarak bu ilgiyi nitelikli buluyor musunuz? 





Elbette ki geleneksel sanatlara günümüzde büyük bir rağbet var ve bu çok sevindirici. Hususen hanım kardeşlerimiz geleneksel sanatlara yoğun ilgi göstermekte. Tabii ki özellikle hat sanatı ile iştigal etmenin, sanatla beraber aynı zamanda Kur'an tedrisi makamında ve sevabında olduğu kanaatindeyim. Bir de yakın geçmişe nazaran günümüzde hoca, malzeme ve olanaklar cihetiyle büyük bir zenginlik var. 
Bu da tabii ki bu sanatın daha çok ilgi görmesine ve yaygınlaşmasına imkân sağlıyor. Bütün bu müspet gelişmelere rağmen ne o eski üstatlar (Samiler... Rakımlar... Yesariler...) ne de büyük eserler geçmişle kıyas edildiğinde maalesef ki ortaya çıkmıyor. 
Merhum Necip Fazıl'ın dizelerinde ifade ettiği gibi “Geçti geçti mevsimler / Hani eski iklimler / Has ekmekten dilimler / Hey gidi zamane hey / Adaletsiz taksimler / Tesellisiz ilimler / Hani eski iklimler 


Ezcümle; kemiyyeten fevkalade, keyfiyeten alelade... m 


ÖZ GEÇMİŞ 

1980 yılı Erzurum doğumluyum. 
İlkokulu, hafızlığımı ve imam hatip lisesini İstanbul'da tamamladım ve sonrasında ilahiyat ön lisansı bitirdim. 2006 yılına da Çankırı Kurşunlu'da imam hatiplik vazifesi ile teşkilatımızın resmi mensubu oldum. Hâlen İstanbul Eyüpsultan ilçesinde imam hatip olarak görev yapmaktayım. Evli ve iki çocuk babasıyım. 
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BEN EBU MAHZÜRE 


Ayşeli POLAT 


Isparta Vaizi 





en Ebu Mahzüre... Sizin 

gibi ağlayarak doğdum 

ben de... Sizin gibi bebek oldum ilkin, önce emekledim sonra yürüdüm iki ayak üzerinde... Sizin gibi bazen yaramazlıklar yaptım, bazen de sessizce oturdum saatlerce... 
Yapım gereği yerimde duramıyordum, ne kadar uslu durmak istesem de... 


Ben Ebu Mahzüre... Kureyş'in Cumah koluna mensubum. İnsanlar arasında “Ebu Mahzüre” künyesiyle meşhurum. Bu sebepten ismimi söylemez kimse, Kimine göre Sümeyr, kimine göre Seleme, kimine göre Selman'ım. 





Ben Ebu Mahzüre... Mekke'nin fethedildiği yıl Müslüman oldum. Aklımın ucundan bile geçmezdi Müslüman olacağım. 
Ama o güzeller güzeli var ya... 
O güzeller güzeli, bir tebessümüyle yıkadı gönlümdeki kiri, kini, adaveti... Gönlüm bir anda gülzâra dönüverdi. Şimdi, Müsliman olduğum bu ilginç hadiseyi merak ettiniz değil mi? 
Sabredin her şeyi anlatacağım size. 


Güneşin sıcaklığıyla yürekleri ısıttığı, ziyasıyla gönülleri aydınlattığı günlük güneşlik bir günde, Mekkeli gençlerle Mek- 


bir taklit değil. Sesimizi değişti- 





ke'nin dışına çıkmıştık. Her haylazlığı beraber yaptığımız, yaramazlık nerede biz orada diyebileceğim, kanı deli pınar gibi akan, yerinde duramayan on kafadar, Cirane adı verilen yere geldik. Ne olduysa o gün, o mekânda oldu. 


Biz Cirane'deyken, Resul-i Ekrem (s.a.s.) Taif Muhasarası'ndan dönüyormuş meğer. Ne bilirdik o mekânın bizim için bir dönüm noktası olacağını? Ne bilirdik bir anda bütün düşüncelerimizin değişeceğini? Bilemezdik. 


Resul-i Ekrem (s.a.s.) ile birlikte seferden dönen ordu, Cirane adı verilen yere gelince gördük o güzeli. Ama hâlâ gönüllerimiz ve gözlerimiz perdeliydi. O güzeller güzeli, bir sahabeye ezan okumasını söyleyince sahabe emre itaat edip ezan okumaya başladı. 





Dedim ya gençtik, cahildik. Adı üstünde delikanlıydık. Bizi tutana aşk olsun! Müezzin ezan okumaya başlayınca aklımıza bir hinlik geldi. Kikirdeşerek müezzini taklit etmeye başladık. Ama öyle bildiğiniz türden 


rerek ezanla alay ediyorduk. Bu durum bizi öyle keyiflendirmişti ki kendimizi kaybetmiştik. Derken bir askerin yanımıza doğru geldiğini fark ettik. Nasıl bir korku anlatamam. Kikirdeşmemiz biçak gibi kesilmiş, oldugumuz yerde çakılıp kalmıştık. 
Şimdi ne yapacaktık? 


Bir an aklımıza kaçmak geldi. 
Korku dolu bakışlarla etrafımıza bakındık. Koca orduyla nasıl baş edecektik ki? Sadece on kişiydik. Boyumuzdan büyük işe kalkışmış, Müslümanların mukaddes saydığı bir şeyle alay etmiştik. Hiçbir yere kaçamayacağımıza kanaat getirince, boynumuzu büküp beklemeye başladık. Kim bilir nasıl cezalandırılacaktık. Bunu düşündükçe endişemiz artıyor, titriyorduk. 


Derken asker yanımıza kadar geldi. Bizi Allah Resulü'nün (s.a.s.) çağırdığını söyledi. 
Aman Allah'ım! İşte korktuğumuz başımıza gelmişti. Dizlerimizin bağı çözüldü birden. 
Düşmemek için uğraştık. Acaba hangi can acıtıcı bir ceza bizi bekliyordu? Allah Resulü”nün huzuruna giderek karşısına dizildik. İdam mahkümu gibi 


duruyorduk. Zihnimizde çarptırılacağımız envaiçeşit cezanın listesi uzadıkça uzuyordu. Acaba hangisi daha can acıtıcıydı? 
Düşündükçe korkuyor, korktukça titriyorduk. Etrafımızı saran kalabalık ise olacakları merakla izliyordu. Bu durum bizi daha çok rahatsız etmişti. 


Bir an Allah Resulü (s.a.s.) ile göz göze geldik. Allah Resulü bizi tepeden tırnağa süzdü. 
Sonra da “Sesi gür olan hanginiz bakayım?” diye sordu. 
Bütün arkadaşlarım ağız birliği etmişçesine parmaklarıyla beni gösterdiler. Bir an nefessiz kaldığımı hissettim. Kan beynime 


DİN TARİH TOPLUM e— 


hücum etmiş, kıpkırmızı olmuştum. Korku ve endişeyle bütün vücudum. sırılsıklam olmuştu. 
Arkadaşlarıma öyle kızmıştım ki! Kaşlarımı çatıp her birine ayrı ayrı öfkeli bir bakış attım. Onlara ne kadar çok kızdığımı bilsinler istedim. Ama ne kadar öfkelenirsem öfkeleneyim, cezam 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hafiflemeyecekti biliyordum. 
Acı sona doğru ilerliyordum. 


Ah ben... Sanki ne vardı da sesimi yükseltmiştim? Diğer dokuz arkadaşım gibi normal bir sesle alay etseydim, belki de fark edilmeyecek en büyük cezayı ben almayacaktım. Bu yaşıma kadar kendime hiç bu kadar kızdığımı hatırlamıyorum. Ama kızsam da üzülsem de o yüksek sesle ettiğim istihzanın bedelini ödeyecektim. 


Allah Resulü, sıranın en başındaki arkadaştan başlayarak istisnasız hepimize ezan okuttu. 
Biraz önce kelimeleri eğip bükerek alaysı ses tonuyla ezanla dalga geçen bizler, Allah Resulü'nün ezan okutmasıyla bir anda ciddileşivermiştik. Ortam öyle bir hâle gelmişti ki inanılır gibi değildi. Sanki ezanı güzel okuma yarışmasındaydık. Yarışmada derece almak isteyen ve bu uğurda bütün hünerlerini göstermek için azami gayret gösteren yarışmacılar gibiydik. 


Arkadaşlarımın hepsi ezan okuduktan sonra sıra bana gelmişti. Ben de arkadaşlarım gibi ezanı en güzel şekilde okumak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ezanı bitirdiğimde Allah Resulü (s.a.s.) en çok benim sesimi beğendiğini söyledi ve benimle hususi bir şekilde ilgilendi. Bana ezanın sözlerini, sözleri hangi sırayla kaçar kez söylemem gerektiğini, sesimi nasıl kullanmam gerektiğini öğretti. Ezanı tekrar tekrar okutup her defasında hatalarımı düzelterek nasıl okumam gerektiğini anlattı. 
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Arkadaşlarım ve ben, Allah Resulü'nün  (s.a.s.) o hışmına uğrayıp cezalandırılacağımızı zannederken onun bizimle samimi bir şekilde ilgilenmesi, yumuşak bir ses tonuyla izahta bulunması hoşumuza gitmişti. 
Hele ben... Ben bu güzel insana âdeta âşık olmuştum. Onun en 


? Kendimi ona beğendirmek 

için âdeta çırpınıyordum. 

O bana “Okul” 
dedikçe ezan okuyor, her okuduğum ezanın diğerinden daha güzel olması için uğraşıyordum. 
Allah Resulü “Bu daha güzel oldu.” 
deyince ayaklarım yere basmıyor, mutluluktan uçtuğumu hissediyordum. 
Sonunda ezanı gerçek bir müezzin gibi doğru ve güzel bir şekilde okumayı öğrendim. 





çok benim sesimi beğenmesi ve benimle birebir ilgilenmesi kalbimdeki buzdan kaleleri yıkmış, beni ona meftun etmişti. Bu sebeple, kendimi ona beğendirmek için adeta çırpınıyordum. 
O bana “Okul” dedikçe ezan okuyor, her okuduğum ezanın diğerinden daha güzel olması için uğraşıyordum. Allah Resulü “Bu daha güzel oldu.” deyince ayaklarım yere basmıyor, mutluluktan uçtuğumu hissediyordum. Sonunda ezanı gerçek bir müezzin gibi doğru ve güzel bir şekilde okumayı öğrendim. 








Allah Resulü bana “Yaklaş.” 
deyince onun yanına gittim ve önüne oturdum. O güzeller güzeli, ipekten yumuşak elleriyle başımı okşadı. Hissettiklerimi kelime var mı ki ifade etsin! Peş peşe üç kere bana “Mübarek olsun.” dedi ve beni tebrik etti. 
Bununla da yetinmedi, bana bir de hediye verdi. Gerçekten ne hissedeceğimi O bilmiyordum. 
Ağlasam mı, gülsem mi bilemedim. Öylesine karışmıştı duygularım. Yaşadıklarıma inanamıyordum. Kesmeye yatırılmış, bıçağın boynuna çalınmasını bekleyen koyun gibi cezalandırılmayı beklerken Allah Resulü'nden gördüğüm muamele benim aklımı başımdan almıştı. 
Sevinçten gözlerim parlıyordu. 
Bu kadarı bile bana yeterken en büyük sürprizin beni beklediğini nereden bilebilirdim ki? 





Allah Resulü, hayal bile edemeyeceğim bir şey söyledi bana: “Şimdi git ve Mescid-i Haram'da müezzinlik yap.” Aman Allah'ım! Duyduklarım doğru muydu? Kulaklarıma inanamı- 


yordum. Şaşkın bakışlar arasında “Nasıl yani?” diyebildim. 


Ne yani? Mescid-i Haram'ın, Kâbe'nin müezzini mi olmuştum ben? Gerçekten inanılır gibi değildi! 

Sonra arkadaşlarımla birlikte oradan ayrıldık. Sevinçten yürümüyor da uçuyordum âdeta. 


Kalbim pır pır uçan kelebekler gibiydi. Doğruca Mekke Valisi Attab bin Esid'in yanına gittim. 
Peygamberimizin emrini iletip göreve başladım. O günden sonra Mekke semalarında benim okuduğum ezan yankılanmaya başladı. Allah Resulü”nün (s.a.s.) iltifatları bununla da kalmadı. Peygamberimizin en göz- de müezzinleri arasına girdim. 
Müezzinler bir arada bulundukları zaman Bilâl-i Habeşi birinci, ben ikinci, Abdullah ibn Ümmü Mektüm üçüncü müezzin sayıliyordu. 


Ben Ebu Mahzüre... Allah Resulü beni öğütmedi, eğitti. 
Eğitmek zor, öğütmek kolaydır ya hani... İnsan kazanmak en meşakkatli iş, insan kaybetmek ise külfetsizdir ya. İşte öyle... 
Bir şeyi elde tutmak emek ister ama atıp yok etmek bir anlık küçük bir çabaya bakar. İnsan olarak zor olanla uğraşmak istemez kimse. Çünkü zor kişinin kalbine dokunmak çetin iştir. 
Bu nedenle de hep kaybedilir insanlar. Uyumsuz, sıkıntılı kişilerle uğraşmak yerine, harcanıp gitmesine göz yummak daha kolay gelir insana. Kaybolup gidince de “Olacağı buydu... 
Adam olmaya niyeti yoktu... 








Aradığını buldu...” gibi cümlelerle haklı olmanın hazzını yaşar insan. 


Ben Ebu Mahzüre... Ben şansiydım çok şükür. Allah Resulü (s.a.s.) ile karşılaşmam benim en büyük şansımdı. Onun karşısında, içlerindeki kin ve düşmanlığı ezan gibi İslam için şiar olan bir sembolü alaya almakla gösteren gençler vardı. Bizi azarlayabilirdi, cezalandırabilirdi, bir saatlik nasihat bombardımanına tabi tutabilirdi... Ama bunların hiçbirini yapmadı. 
Çünkü nebevi usul insan harcamayı değil, ne pahasına olursa olsun kazanmayı önemsiyordu. 
Ezan ile eğlenme olayından bile bir müezzin çıkararak bizlere ne güzel örneklik etti. 


Ben Ebu Mahzüre... Resul o gün bana öyle davranmasaydı, ben bugün Müslüman bile değildim. 
Onun sayesinde İslam'a girdim, Köbe”ye müezzin oldum. Bu da yetmedi, ezan okumada kendi 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? Ben Ebu Mahzüre... Allah Resulü beni öğütmedi, eğitti. Eğitmek zor, öğütmek kolaydır ya hani... İnsan kazanmak en meşakkatli iş, insan kaybetmek ise külfetsizdir ya. İşte öyle... Bir şeyi elde tutmak emek ister ama atıp yok etmek bir anlık küçük bir çabaya bakar. İnsan olarak zor olanla uğraşmak istemez kimse. Çünkü zor kişinin kalbine dokunmak çetin iştir. 


tarzımı geliştirdim. Mekke okuyuşu benimle başladı. Allah Resulü”nün bana öğrettiği gibi ben de hem kendi çocuklarıma hem de başkalarına ezan okumayı öğrettim. 


Ben Ebu Mahzüre... Resul içime öyle bir kor bıraktı ki muhabbeti öylesine kuşattı ki bu bedeni, Resulüllah”ın okşadığı saçlarımı onun tek yadigar: bildim. Ömrümün sonuna kadar kestirmedim. Herkes alnıma düşen saçlarımı görüp garipsedi. Oysa o saçlar Resul'e olan sevgimin bir göstergesiydi. 


Ben Ebu Mahzüre... Resul-i Ekrem”in Mekke”den ayrılmasına kadar Kâbe'de Bilâl-i Habeşi ile birlikte ezan okudum. O vefat ettikten sonra da Kâbe'nin müezzinliğine devam ettim. Hâlâ Resulün bıraktığı yerdeyim. 
Bu âleme gözlerimi kapatana kadar bu şerefli görevi ifa edeceğim. m 
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TOPLUMDA ENGELLİ 


ALGISI 


Meryem DALĞIÇ 
DİB Başkanlık Vaizi 


e 

nsan, Allah'ın muhteşem 

bir ayeti, mahlükatın en 

kıymetlisidir. Cinsiyeti, dili, 

rengi, fiziki durumu fark etmeksizin “insan” olma vasfıyla hürmete layıktır. Saygınlığına yakışır şekilde doğuştan edindiği hakları vardır. Yaşama ve kabul görme, eğitim alma, istihdam edilme ve ibadet etme en temel insan haklarındandır. Bir kısım yönleriyle çoğunluktan farklı özellikler ve güzellikler taşıyan engelliler de aynı haklara sahiptir. Ancak söz konusu haklardan yararlanma ve yaşamlarını idame ettirme noktasında engelli bireylerin sorunlar yaşadığı aşikârdır. Elbette bu sorunlar onların engelli olmalarından ziyade toplumun engellilere bakışından, ön yargılarından, onları yeterince tanımamasından kaynaklanmaktadır. 


Oysa ön yargı, insanlar arasında aşılmaz duvarlar örer. Kişiyi hakikate karşı kör, sağır ve dilsiz eder. Zihinlerde ve gönüllerde sayısız engeller oluşturur. Kendinden olmayanı ötekileştirerek haksız ve ayrımcı davranışlara sevk eder. Nitekim Kur'an-ı 


Kerim'de zannın (ön yargının) birçoğunun günah olduğu belirtilerek sakınılmasının emredilmesi (Hucurat, 49/12.) de bu hakikate işarettir. 


Toplumun engellilere bakışı 


İnsanoğlu kendisinde bulunan ama başkasında olmayan birtakım özellikleri, imkânları, övünç vesilesi yaparak böbürlenebilir. Hatta kendisini diğer insanlarla eşit görmeyerek bu durumu bir üstünlük addeder. 
Dolayısıyla eşit görmediği bir varlığa üstencil ve ayrımcı bir 





tutum sergileyebilir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın kendisini beğenen ve övünen kişileri sevmediği, (Lokman, 31/18.) 
üstünlüğün ise ancak takva ile olduğu (Hucurat, 49/13.) ifade edilmektedir. 


O hâlde, tüm engellere rağmen kulluk vazifesini yapan bir müminin, Allah katındaki değerinden şüphe edebilir miyiz? Herhangi bir engeli olan kimsenin üstün olmadığını, meziyetleri bulunmadığını söyleyebilir miyiz? İnsanların elle yapamadığı bir resmi ayaklarıyla yapabilmek ayrıcalık değil midir? Ya da zifiri karanlıkta yürüyebilmek, dostunun el sıkış tarzından onu tanıyabilmek, sessizliğin en derininde kelimeler olmaksızın işaretlerle konuşabilmek imtiyazdan başka nedir ki? 


İnsan bazen kendi meziyetlerine o kadar odaklanır ki bir başkasındaki güzellikleri, özel- 





likleri görmeksizin ön yargılarla düşüncelerini oluşturur. Elbette düşünceleri bakış açısına, davranışlarına yansır. Dolayısıyla engelliler, normal diye tabir edilen çoğunluğu oluşturan insanların sahip oldukları bazı nitelikleri taşımadıkları için engelli 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olmayanlar tarafından bilinçsiz bir şekilde zaman zaman olumsuz bakış açısına maruz kalırlar. 
Toplumda engelliye dair perspektif genellikle şu şekildedir: 


1. Engelliler, toplum tarafından genelde acınılacak insanlar olarak algılanır. 
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Nedir acımak? Kendinde bulunan nimetlerin, karşısında- ki kişide olmadığını fark edip üzüntü duymaktır. Şayet acıma sadece “ah, vah, tüh, yazık halimize şükürler olsun” sözleri sarf edilerek duygu boyutunda kalır, kişiyi eylem boyutuna ulaştırmazsa bu durum acınandan ziyade acıyanın imtihanı olur ve kendisine zarar verir. 
Zira salt acıma hissi insanın kibirlenmesine, kendini başkalarından üstün görmesine sebep olur. Birine acımak, insanları birbirine yaklaştıran değil uzaklaştıran bir histir. Acımakla karıştırılan merhamet ise çok boyutlu derin anlamları olan, kişiye sorumluluklar yükleyen bir duygudur. Zira “Merhamet, acımaktan ziyade acıtmamaktr.” Bir başkasının sıkıntısına karşı duyarlılık göstermek, onun yükünü hafifletmek için eyleme geçmektir. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (Buhari, Edeb, 27.) hadisi gereği mümince bir yaklaşım sergilemektir. Merhamet, karşımızdakinin varlığına, onuruna saygı duymak, onun hakkına riayet etmektir. Dolayısıyla acıma, yukarıdan aşağıya dikey bir duygu olarak hissedilirken merhamet, aksine hem duygu hem de eylem boyutuyla yatay olarak seyreder. İnsanlar arasında iletişimde bilhassa engellilere yaklaşım tarzında acıma değil merhametle davranma benimsenmelidir. Acınma tepkisinin engelliler için nasıl bir psikoloji oluşturduğu unutulmamalıdır. 
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Acımak yerine onları anlamaya çalışmak, engellilere imkânlar tanımak ve yapılabilecekler hususunda harekete geçmek esas olmalıdır. 


2. Engelli bireyler eksik, yetersiz, başkalarının yardım ve bakımına ihtiyaç duyan insanlar olarak algılanabiliyorlar. Neticede farkında olmadan onları rencide eden davranışlar sergilenir. Mesela en iyi üniversiteyi bitirmiş, iş güç sahibi olmuş engellinin, toplu taşımada ücreti- nin alınmaması, namaz kılmak için camiye gittiğinde dilenci zannedilmesi, geçimini temin edemeyeceği düşüncesiyle para verilmesi, onların yaşadığı örneklerden sadece birkaçıdır. 
Muhtaç olduğu algısı çoğunlukla engellinin yardıma ihtiyacı olup olmadığı kendisine sorulmadan insanları yardım etmeye yöneltir. Tabii bu durum bazen 


è İnsanlar arasında iletişimde bilhassa engellilere yaklaşım tarzında acıma degil merhametle davranma benimsenmelidir. 
Acınma tepkisinin engelliler için nasıl bir psikoloji oluşturduğu unutulmamalıdır. 





tralikomik olayları da beraberinde getirir. Kaldırımda araç bekleyen bir görme engellinin, ona sorulmadan ansızın koluna girilip karşıya geçirilmesiyle yaşadığı şaşkınlık gibi... Dolayısıyla engelliye nezaket çerçevesinde ihtiyaçları sorulmalı, talep ederse yardım edilmelidir. 


3. Aile olmak, bir yuva kurmak, her insanın hakkıdır. Engelli bireyler de bir ömrü eşiyle birlikte geçirmek, evlat sahibi olmak ister. Ancak onlara yakıştırılan engelli bir eş adayıdır. Bazen eş adaylarından biri engelsiz ise ailenin, çevrenin zorlu baskılarına rağmen evlenebilirler. 
Bu durumda toplumdaki algı fedakârlık yapanın engelli olmayan eş olduğu yönündedir. 
Oysa engelli olanın da engelli olmayandan eğitim, kültür, donanım ve birçok açıdan üstün olabileceği akıllara gelmez. Onlar toplumun bu algı ve baskısını bir ömür hissetseler de buna rağmen mutlu bir evliliği sürdürmeyi başarabilirler. Evlilikte esas olan da eşlerin birbirinde tamamlanması, birbirlerine huzur vermesi değil midir? 





4. Engelli bireyler engelinden dolayı eksik olarak algılanır ve hayata mağlubiyetle başladıkları kabul edilir. Kendi başlarına ihtiyaçlarını karşılamayacakları, yetersiz oldukları zannedilerek onlar adına tahminlerde, yargılarda bulunulur, hükümler verilir. Mesela; “Görme engelli merdiven çıkamaz o hâlde bu okulda okuyamaz, bir iş yerinde çalışamaz. İşitme engelli konuşulanları anlamaz. O hâlde onlarla konuşulmaz. Bedensel engelli spor yapamaz, abdest alıp, namaz kılamaz...” gibi. Bu 





algılar, engelliler hakkında toplumun biteviye yanlış kararlar almasına neden olur. Neticede alınan kararlar engellileri sürekli yorar, kendilerini bitmez tükenmez bir mücadelenin ortasında bulurlar. Aslında engelliler, bizzat engellerinden kaynaklanan problemleri kabul ederler, kendileriyle barışıktırlar. Onların asıl imtihanı engellilik hâlinden ziyade toplumun onlara olan bakış açısıyla, sundukları şartlarla imtihan edilmeleridir. 


Engellilerin toplumla imtihanı 

Dünya hayatı bir imtihan yeridir. 
Kur'an-ı Kerim'de, insanoğlunun varlıkla, yoklukla, korkuyla ve canıyla sınandığı, sabredenlerin ise müjdelendiği (Bakara, 2/151) bildirilmektedir. Engellilik hâli de bu sınavlardan biridir. Onlar imtihanlarında sabrın ışığıyla yollarını bulurlar, durumlarını hayra tebdil ederler. 
Bu hâli Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle ifade eder: “Müminin durumu ne ilginçtir! Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine hastır. 
Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.” 
(Müslim, Zühd ve Rekâik, 64.) Elbette böylece imtihan külfetten çıkar, nimet olur. Zahmet iken rahmete dönüşür. 





İnsan en çok da birbirinde sınanır. Engelliler ise günlük yaşamlarında çeşitli zorluklarla karşılaşırlar ve birçok insanla sınanırlar. Önlerine çıkartılan engelleri aşmaya çalışırken sabır onlarda adeta tecessüm 


eder, meleke haline gelir. Bir engelli, günlük yaşamında nelerle sınanmaz ve nelere sabretmez ki... 





Eğitim almak ister, okul türlü sebeplerle onu kabul etmediğinde eğitim hakkının gasp edilmesine sabreder. İş başvurusunda bulunduğunda ve gerekli donanımı olmasına rağmen işe alınmadığında istihdam edilme hakkından mahrum edilmesine sabreder. Otobüse binmek istediğinde engelli rampası indirilmeyip araca alınmadığında, seyahat hakkının engellemesine sabreder. Kısacası tüm engellere rağmen onlar, sabırla yeryüzünde var olma mücadelesi verirler. Şüphesiz ki “Sabredenlere mükâfatları hesapsız bir şekilde ödenir.” (Zümer, 39/10.) 
Peki nasıl aşılır bu zorluklar? 
İncitmeden ve incinmeden hep birlikte yaşamak mümkün müdür? Elbette toplum zihnindeki engelleri aştığında, birbirindeki güzelliği keşfettiğinde, farklılığı zenginlik kabul ettiğinde, hayatı sadece kendisi değil bir başkası için de kolaylaştırdığında, dünya herkes için yaşanılır bir yer olacaktır. 


Zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım 

Aynı yeryüzünü paylaştığımız engelliler de “Allah, yerde olanların hepsini sizin için yarattı.” 
(Bakara, 2/29.) ayetinde buyrulduğu üzere tüm bu nimetlerden ve imkânlardan yararlanma hakkına sahiptir. Kimsenin onları en temel insani haklardan mahrum etme salahiyeti yoktur. Aksine engelliler için kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması insani, hukuki ve dini bir görevdir. 
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Peygamber Efendimizin “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın müjdeleyin, nefret ettirmeyin!” (Buhari İlim, 11.) sözünü hayat düsturu edinerek, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetlere ağırlık verilmelidir. Aileden başlayarak okullarda ve toplumda engellilere dair farkındalık eğitimleri yapılmalıdır. Topluma aktif katılımlarını sağlamak için önleri açılmalı, onlara fırsatlar tanınmalıdır. 


Her konuda olduğu gibi engellilere yaklaşım tarzımızda da Rahmet Elçisi'nin (s.a.s.) rehberliğinde yol alınmalıdır. Allah Resulü'nün, engellilere bakışı, toplumun saygın bir ferdi, kendilerine ihtiyaç duyulan onurlu bir şahsiyet oldukları yönündedir. Onlara yaklaşımı sevgi, şefkat, merhamet ve ihsan ekseninde olmuştur. Engellilere yardımcı olmanın sadaka olduğunu ifade etmiş, (İbn Hanbel, V, 168, 169.) yanlış yönlendirenleri, zorluk çıkaranları ise lanetli kimseler olarak nitelendirmiştir. (İbn Hanbel, IV, 327.) Engellileri sosyal hayattan tecrit etmemiş, liyakatlerine göre, vali, müezzin, imam, sancaktar, hazinedar, diplomatik kâtip, ordu komutanı gibi itibarlı görevlerde istihdam etmiştir. Gücü yeten engelli bireylere namaz kılmak üzere camiye gelmeleri gerektiğini söylemiş, böylece onların toplumla bütünleşmelerini sağlamıştır. (İbn Hanbel, II, 423.) 
Dolayısıyla tüm insanlar gibi yeryüzünün en kiymetli varlığı olan engelliler, insan onuruyla bağdaşır bir şekilde muhatap alınmalı, en temel insan haklarından istifade edebilmeleri için önlerindeki engeller kaldırılmalıdır. m 
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Lokman Hekim'i gösteren bir minyatür (Kalender Paşa, Kitâb-ı Falnâme, TSMK, Hazine, nr. 1703, vr. 23b) 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on ilahi mesaj olan 

Kur'an-ı Kerim'in ana 

konuları arasında itikat, ibadet, ukubat ve muamelatla birlikte eşsiz ahlaki erdemler de yer alır. Allah'ın (c.c.) son elçisi olan Hz. Muhammed (s.a.s.) de kendisinin güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini beyan etmiştir. 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 381.) 
Dolayısıyla İslam ahlakının asıl kaynağını Kur”an ve onun ışığında oluşan sünnet teşkil eder. Nitekim müminlerin annesi Hz. Aişe kendisine yöneltilen bir soru münasebetiyle Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu açıklamıştır. (Müslim, Müsafirin, 139.) Bu iki temel kaynak dini ve dünyevi hayatın genel çerçevesini çizmiş, peşinden bu çerçeveyi esas alan ameli kurallarını belirlemiştir. 


Kur”an-ı Kerim bütün halinde incelendiğinde eksiksiz bir ahlak sistemi oluşturacak zenginlikte nazari prensipler ile bunların pratik uygulamalara işaret eden örneklerinin verildiği görülür. İlahi kitapta ahlak kelimesi yer almamakla birlikte, biri âdet ve gelenek, diğeri de ahlak manasında olmak üzere iki yerde (Şuara, 26/ 137, Kalem, 68/4.) ahlakın tekili olan huluk kelimesine rastlanır. Ayrıca pek çok ayette geçen amel teriminin alanı ahlaki davranışları da içine alacak şekilde geniş tutulmuştur. Bunun yanında yine birr, takva, hidayet, sırat-ı müstakim, sıdk, amel-i salih, hayır, maruf, ihsan, hasene ve istikamet gibi iyi ahlaklılık, ism, 


dalal, fahşa, münker, bağy, seyyie, heva, israf, fısk, fücur, hatie, zulüm gibi kötü ahlaklılık ile aynı veya yakın anlam ifade eden birçok terim mevcuttur. 


Kur'an'da ifadesini bulan ahlaki prensiplerin mesajları bilhassa Allah”ın (c.c.) örnek elçileri olan peygamberlerin söz ve davranışları üzerinden verilmiştir. 
Bu konuda ilk akla gelen ahlaki prensip takdimlerinden birisi de Hz. Lokman”ın oğluna nasihatlerinin yer aldığı Lokman suresinde bulunur. Hz. Lokman ismi, mezkür surede oğluna verdiği nasihatler bağlamında iki defa geçmektedir. Buna karşılık Cahiliye şiirinde ve peygamberler tarihi başta olmak üzere bazı İslami kaynaklarda Hz. Lokman'a dair çok çeşitli rivayetler yer almakta ve bu rivayetlerdeki bilgilerin aynı adı taşıyan veya benzer niteliklere sahip farklı kişilere ait olduğu ve bunların birbirine karıştırıldığı ifade edilmektedir. 


İslam”dan önce Araplar arasında uzun ömrü, bilgeliği ve hikmetli sözleriyle temayüz eden Lokman, Cahiliye Dönemi şiirlerinde Hz. Hud”un kavmine adını veren Ad”a nispetle Lokman b. Ad olarak geçmektedir. 
Lokman b. Ad hikmetli sözler söylemesiyle meşhur olduğundan ayrıca Lokmanü'l-hakim diye de tanınmıştır. Hz. Peygamber”in (s.a.s.) Yemen”den gelen bir heyeti karşılarken onlara, “İman Yemenli'dir, hikmet Yemenli'dir.” (Müslim, İman, 88-90.) 
şeklindeki iltifatıyla Lokman”ın Yemen'deki Âd kavmine mensubiyetine atıfta bulunduğu 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öne sürülmüştür. Diğer taraftan Lokman'a pek çok hikmetli söz atfedilmektedir. Nitekim İmruülkays b. Hucr, Nabiga ez-Zübyâni, Aşa, Lebid b. Rebfa ve Tarafe b. Abd gibi Arap edebiyatının meşhur şairleri onun hikmetli sözlerine şiirlerinde işaret etmişlerdir. 








Eski Arap kıssalarında Lokman, Ad kavmine mensup bir kişi olarak takdim edildiği gibi İslami kaynaklarda İsrailoğullarından biri olarak da gösterilmektedir. Buna göre Lokman, Hz. 
Eyyüb”un kız kardeşinin veya teyzesinin oğlu olup Hz. Davud zamanına yetişip bizzat ondan ilim öğrenmiştir. 


Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olan 31. suresi Lokman adını taşımaktadır. Surenin muhtevası dört kısımda değerlendirilebilir. İlk bölümde (ayet 1-11) Kur'an'ın hikmet, hidayet ve rahmet kaynağı olduğu belirtilmiş, ardından ondan istifade edenlerin temel özellikleri namazı kılmak, zekatı vermek ve ahirete inanmak şeklinde özetlenmiştir. İkinci bölümde (12- 
19) Lokman'dan bahsedilmektedir. Burada onun hayatı ve kimliği hakkında bilgi verilmeyip sadece Allah”ın ona hikmet bahşettiği belirtilmekte ve oğluna hâkimane öğütleri sıralanmaktadır. Burada bahsi geçen öğütler ise Allah”a ortak koşmamak, anneye babaya iyi davranmak, namaz kılmak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, sabırlı olmak, böbürlenmemek, başkalarını küçümsememek, alçak gönüllü olmak gibi dini 





diyanet Aylık Dergi | Aralık 2021 55 


— —  — ə ALLAH'IN ELÇİLERİ 


ve ahlaki konuları içerir. Üçüncü bölüm (ayet 20-32) Allah”ın insanlara verdiği nimetlerle O'nun yüceliğine ilişkin açıklamalardan meydana gelir. Bölümün başında Allah'ın göklerde ve yerde olan şeyleri insanların hizmetine verdiği, görünür ve görünmez nimetleri önlerine serdiği belirtilmektedir. Dördüncü bölümde (ayet 33-34) kıyamet gününde kimsenin kimseye fayda veremeyeceği belirtilerek müminlerin geçici dünya hayatının aldatıcılığına kapılmamaları gerektiği yönündeki uyarıların ardından sure, Allah”ın ilminin ve kudretinin kusursuzluğunu özetleyen, nihayet ilahi bilgiyle insan bilgisi arasındaki farka işaret eden ifadelerle sona ermektedir. (ilyas Üzüm, Lokman suresi, DİA, XXVII, 209-211.) 














Adıyla anılan surede Lokman”ın kimliğine dair bilgi bulunmadığı gibi Ad kavminden ve onlara gönderilen Hud peygamberden 


rinde geçen bir rivayette onun bir köle olduğu ifade edilir. Rivayete göre efendisi kendisine bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça et getirmesini istemiş, Lokman da ona kestiği hayvanın dilini ve yüreğini getirmiş. 
Birkaç gün geçince efendisi bu defa hayvanın en kötü yerinden iki parça et getirmesini istemiş, o, yine dilini ve yüreğini getirmiş. Efendisinin sebebini sorması üzerine Lokman şöyle cevap vermiştir: “Bu ikisi iyi olursa bunlardan daha iyisi, kötü olursa yine bunlardan daha kötüsü olmaz.” (Taberi, CAmiu”l-Beyan, Mısır 1968, XXI, 67-68.) 





Kerim”de 


(Lokman, 


Kur'an-ı Lokman suresinde 31/12-19.) 
Lokman’a hikmet verildiği bildirilmekte ve oğluna hitaben iman, ibadet, ahlak ve görgü kurallarına dair öğütleri aktarılmaktadır: “Andolsun biz Lokman'a 'Allah'a şükret!” di- 








bahseden diğer surelerde de yine onun adından söz edilmez. 
İslam âlimlerinin ekseriyeti ise onun peygamber değil hikmet sahibi salih bir zat olduğu kanaatindedirler. Taberi'nin tefsi- 








verildiği görülür. 
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yerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır. 
Lokman, oğluna öğüt vererek: ‘Yavrucuğum! Allah'a ortak 


? Kur'an-ı Kerim bütün hâlinde incelendiğinde eksiksiz bir ahlak sistemi oluşturacak zenginlikte 

nazari prensipler ile bunların pratik uygulamalara işaret eden örneklerinin 


koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür. demişti. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. 
(Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) “Yavrucuğum! 
Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum! 
Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. 
Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir?” 











Zikredilen ayetlerde de ifadesini bulduğu gibi tefsirlerde Hz. Lokman'a verilen hikmetin ilim, üstün kavrama yete- 


neği, isabetli söz ve davranış, ilim-amel uygunluğu, din konusunda derin bilgisi olduğu belirtilmektedir. 


Hz. Lokman'ın özellikle Cahiliye şiirinde efsaneleştirilmiş kişiliği zamanla başkalarına ait pek çok sözün ona nispet edilmesine, özellikle onun sözleriyle Ezop'un (Aesop) sözleri arasında alaka kurulmasına sebep olmuş, Batı'da neşredilen bazı eserlerde Ezop”a atfedilenler gibi Lokman'a da çeşitli kıs- sa ve rivayetler mal edilmiştir. 
Türk edebiyatında ise Lokman, Arap edebiyatında öne çıkan özellikleri yanında hakim/filo- zof kimliğinden çok daha ziyade hekim/tabip hüviyetindedir. 
Dolayısıyla Türk divan, tasavvuf ve halk edebiyatlarıyla Türk folklorunda “Lokman Hekim, Lokman-ı hâzık, tabip Lokman, dert Lokman”, şifa Lokman?” 
gibi ad ve sıfatlarla anılmış, kendisi bilhassa bu özelliğini vurgulayacak kelimelerle tavsif edilmiştir. Bilhassa “Şifa-yı Lokman, deva-yı Lokman, yed-i Lokman, Lokman eli, ilac-ı Lokman, merhem-i Lokman, bab-ı Lokman, muhtac-ı Lokman, yara saran Lokman” bunlardan en yaygın olanlardır. 





Türk-İslam edebiyat ve kültüründe Lokman'ın tabip özelliğinin öne çıkması, hakim kelimesinin halk ağzında hekime dönüşmesi ve eski dönemde felsefenin tıp dâhil olmak üzere devrin belli başlı ilimlerini de içine almasıyla olmuştur. Kaldı ki büyük İslam hakimi/filozofu İbn Sina da hekim/tabip olarak tanınmış, üstelik her iki alanda 


? Türk-İslam edebiyat ve kültüründe 
Lokman'ın tabip özelliğinin öne çıkması, hakim kelimesinin halk ağzında hekime dönüşmesi ve eski dönemde felsefenin tıp dâhil olmak üzere devrin belli başlı ilimlerini de içine almasıyla olmuştur. Kaldı ki büyük İslam hakimi/filozofu 
İbn Sina da hekim/tabip olarak tanınmış, üstelik her iki alanda da çağını aşan eserler vermiştir. 





da çağını aşan eserler vermiştir. Osman Şems'in, “Bu Şems gibi var ise her kanda Huda'ya / Bimâr-ı gam-ı aşk ona Lokman bağışla” ve Süleyman Zâti'nin “Hikmet olur sözleri hastedil olanlara / İllet ü emrazına mani-i Lokman olur” beyitlerinden onun sadece bir hekim değil, aşk derdinin devasını bilen tabip olarak da benimsendiği görülmektedir. Karacaoğlan'ın, “Şu dertli gönlümün Lokman'ı sensin”; “Derdimin Lokman'ı gel yavaş yavaş” mısraları ile Feymani”nin, “Her doktora Lokman diye sarıldım” mısraı bu anlayışı halk şiiri içinde ortaya koyan örneklerdir. Dolayısıyla halk muhayyilesinde Lokman hem görünen dertlerin hekimi, hem de görünmez ancak bilinen ve yaşanan manevi dertlerin hakimidir. 





Lokman”ın hem hakim, hem de hekim olma özelliği Eflatun, Calinus (Galenos), Bukrat (Hipokrat) gibi aynı yolda şöhret yapmış diğer isimleri de çağrıştırarak birlikte kullanılmasına vesile olmuştur: “Gözlerin Eflatun ellerin Lokman” (Âşık Ali İzzet); “Bir dem cehaletle kalır hiç nesneyi bilmez olur / Bir dem dalar hikmetlere Calinus u Lokman olur”; “Nice bir Calinus u Bukrat olam Lokman olam” (Yunus Emre) 


Lokman Hekim'in tabip kimliği tabii olarak onun şifalı bitkiler hususunda uzman kabul edilmesini gerektirdiğinden bu alanda kaleme alınan kitaplarda, kitap adından başlayarak çeşitli hastalıklar için sunduğu reçetelere kadar pek çok konuda ismi kullanılmış, onun adı insanlık muhayyilesinde neredeyse şifa kelimesinin bir çağrışımı olarak kabul edilmiştir. (bk. 
Ömer Faruk Harman & Mustafa İsmet Uzun, Lokman, DİA, XXVII, 205-208.) m 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DİKKAT 
İNCİNİR 


Tuğba KİŞMİR 


Rize Müftü Yardımcısı 
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-Ne tuhaf bir kadın, kolilerin üzerine “DİKKAT İNCİNİRI” yazmış. 

-Galiba kristal sürahi takımı var bunun içinde. “Aman dikkat edin, çok hassas davranın!” demek istiyor. 


-30 kolinin üzerinde de “DİK-KAT İNCİNİR” yazıyor. Otuz tane mi sürahi takımı var? 


-Belki yemek takımı da kristaldendir. 


Ah şu “evden eve nakliyat” firmalarının çalışanları! Hayatları boyunca yüzlerce koliyi sırtlamış, arabayı doldurup boşaltmış, kolileri taşınılan eve çıkartıp “pat” diye salonun ortasına atmış olmalarına rağmen onlara ne kadar da yabancılar. Giysi kolisi, mutfak eşyası kolisi, kırılacak eşya kolisi ve kitap kolisi birbirinden tamamen farklıdır. 
Giysi kolileri, genelde en hafif olanları ve koli çeşitleri arasında en az bulunanlarıdır; çünkü insanlar elbiselerini hurçlara istiflemeyi tercih ederler. Hem daha temiz hem daha şık. Muttak malzemeleri kolileri, “Unuttum, şunu da şuraya koyayım, bunu da buraya sıkıştırayım.” 
denildiği için genellikle şekli bozuk, kapakları neredeyse birbirine değmeyecek kadar tıka basa doldurulmuş, bantların arasından süzgeç ve cezve kulplarının “özgürlük” diyerek dışarı taştığı kolilerdir. Kırılacak eşya kolileri, “Bunlar bir kırılsın, ben size yapacağımı bilirim.” mesajı veren, çifter çifter bantlanmış, yetmemiş iplerle sarmalanmış, üzerine kocaman harflerle “DİKKAT KIRILIR!” 
yazılmış kolilerdir. Hem yükte hem pahada ağırdırlar. 


Gelelim kitap kolilerine. Hazırlık aşaması en uzun süren kolilerdir. Kitapları önce türlerine göre yerleştirmek istersiniz; romanlar, öykü ve şiir kitapları şuraya, fikir kitapları buraya, dini kitaplar ki onlar da kendi içinde pek çok dala ayrılır, tefsirler bu koliye, hadisler şu koliye, fıkıhlar o koliye... Özel ilgi duydugunuz kitapları ayrı kolilemek istersiniz. Onları böyle koyalım, dergileri şöyle koyalım derken işin içinden çıkamazsınız. Hele de elinize aldığınız her kitabın içine bakayım, bunda ne anlatılıyormuş, bunu ne zaman nereden almışım, niye bu satırları çizmişim, buraya neden soru işareti koymuşum gibi ayrıntılara girerseniz akşama kadar anca bir iki koli doldurabilirsiniz. 





Kitap kolilerini hazırlarken sadece götüreceklerinizi hazırlasanız iyi. Genelde geri dönüşüme gidecek ve arkadaşlara verilecek kitaplar da bu aşamada tespit edilir. Üç kolili denkleme eleman bulduğunuzu hayal edin. 


-Sen geri dönüşüme git. Vatana millete faydan olsun. 


-Seni arkadaşım istemişti. 
Onunla daha mutlu olursun. 
(Gözler yaşarır.) Hem ben kolay kolay dönemem sana, artık okunmuş bir kitapsın. (Moral olsun diye espri yapılır.) 


-Sen daha okunmadın. Okunacaklar listesinde romanlar kolisine git bakalım. 


Kitap kolisi dizmek havuz problemi çözmek gibi bir şey. Elinize tarihi-biyografik bir eser geldi. 
Onu önce -bu tür kitaplar kütüphanenizde belli bir yekün teşkil etmiyorsa- romanların yanına yerleştirmeye karar verirsiniz, çünkü okurken bir romanın sizde uyandırdığı etkiyi uyandırır. Başka âlemlere alır götürür sizi. Sonra vazgeçersiniz. Tarih kitaplarından bir koli oluşturmuşsanız -ki oluşturmanız elzemdir- oraya yerleştirirsiniz. 





Kolileri türlerine göre ayarlayabileceğiniz gibi yazarlarına göre de ayarlayabilirsiniz. Mesela fikir ve ruh dünyanızı inşa eden Necip Fazıl Kısakürek'in, Sezai Karakoç'un, Cemil Meriç'in, Nuri Pakdil'in, Cahit Zarifoğlu'nun eserlerini birkaç kolide toplayabilirsiniz. Böylece şiir, hikâye, deneme, fikir kitabı ayrımından kurtulmuş olursunuz. 


Dini eserleri kolilerken daha bir dikkat kesilirsiniz. Hatta mümkün mertebe Kur”an-ı Kerimleri ve tefsirleri yerleştirdiğiniz kolileri ayakaltında bulundurmayıp ötekilerin üzerine koyarsınız. 
Yanına hadis, siyer, onun yanına fıkıh, ilmihal, kelam, tasavvuf... 





Taşınmaya karar verdiğiniz- de yangında ilk kurtarılacaklar misali önce kütüphanenizi kolileyin. Elinize aldığınız, okuduğunuz ya da okumadığınız her kitap sizi bir hatıraya götürecektir. Evdeki tabaklarınızla, rendenizle, temizlik malzemelerinizle anınız olmayabilir; fakat elinizdeki o kitapla mutlaka bir yaşanmışlığınız vardır. Bu sebeple kitap kolileri kırılacak eşya kolilerinden daha itinalı hazırlanmalıdır. Evet, belki onlar kristaller gibi kırılmazlar; ama dikkat edin, incinirler! m 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SEZAI KARAKOÇ 


Mehmet KURTOĞLU 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slamcılık düşüncesinin 

iki yüz yıllık macerasına 

baktığımızda; bu düşüncenin temsilcilerinin Bat'da olduğu gibi filozof yahut teolog olmadıklarını görürüz. 
Zira Namık Kemal'den Sezai Karakoç'a kadar bu düşünceyi temsil edenlerin şair olmaları tesadüf değildir. Bilindiği üzere şiir bizim yalnızca duygu ve gönül yanımızı değil, düşünce ve felsefemizi de şekillendirir. 
Peygamberimizin “Şiir hikmettir.” (İbn Mace, Edeb 41) SÖZÜ, şiirin, bizim düşünce ve duygu dünyamızdaki yerini işaret eder. Mevlana ve Yunus'un şiirde söylediklerinin hem halkın gönlünde hem de aydın ve sanatçıların düşünce ve duygularında karşılık bulması bu yüzdendir. 





Yaşadığı süre zarfında geniş kesimlerin Sezai Karakoç'un fikirlerinden daha çok kişiliğine, nesirlerinden daha çok bir aşk hikâyesi olan Monna Rosa'ya hayranlık duyması oldukça anlamlıdır. O bütün şiirlerini topladığı “Gün Doğmadan” kitabına karşılık nesirleriyle arkasında bir külliyat bırakmış, bir şairden daha çok fikir adamı, mütefekkir yönüyle öne çıkmak istemiştir. Buna rağmen onun şairliği ve şiirleri ilgi görmüş, hayranlık uyandırmıştır. Onun mütefekkir yönü Monna Rosa ve birkaç duygu yüklü şiirleri hariç birçok şiirlerinde kendini hissettirir. 
Zira şiirlerini anlayabilmek için Kur'an'ı, İslam tarihini ve Batı düşünce ve edebiyatını çok iyi bilmek gerekir. Özellikle de İslam kültür ve medeniyetini bilmeyenler onun şiirine sirayet edemez, ondan zevk alamazlar. 


1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğan, ortaokulu Kahramanmaraş'ta, liseyi Gaziantep'te yatılı olarak okuyan Sezai Karakoç'un yatılı geçen öğrencilik yılları kişiliğinde derin izler bırakmıştır. 
Hayatı boyunca yalnızlığı seçmesinin, evlenmemesinin, insanlarla ilişkilerinde oldukça seçici davranmasının gerisinde yatılı öğrenciliğin büyük bir etkisi vardır. Hatta diyebiliriz ki onun kuşağındaki birçok yazar ve sanatçının yatılı okul hayatları sanatlarını derinden etkilemiştir. Örneğin “parasız yatılı” okuyan Ece Ayhan, Firuzan gibi sanatçıların şiir ve öykülerinde öğrencilik yıllarının derin etkisi vardır. Hatta Firuzan”ın “Parasız Yatılı” adlı bir öykü kitabı olduğunu unutmamak gerekir. 
Karakoç hayatını ve sanatını etkileyen “parasız yatılı” günlerine hatıralarında genişçe yer vermiştir. Hatıralarında anlattığına göre yatılı okul günlerinde yaşının çok üstünde Doğu ve Batı edebiyatından eserler okumuştur. Örneğin bu yıllarda gizli gizli Arapça ve Farsçayı öğrenmeye çalışmış, Mesnevi başta olmak üzere Safahat'ı, Mithat Cemal'in Mehmet Akif'ini ve Attar'ı okumuştur. Ayrıca Namık Kemal, Ziya Paşa, Ziya Gökalp, Arif Nihat Asya, Peyami Safa vb. 
yazarlar ile Batı edebiyatının büyük ustaları Shakespeare, Hugo, Balzac, Paul Valery'nin eserlerini okumuştur. Bu sıralarda öğretmeninin kendisine taktığı sıfat: “Koca filozof”tur. 
Kendi kendine Arapça ve Farsçayı öğrenen Karakoç ayrıca Hugo'dan şiir çevirisi yapmıştır. 
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Ortaokul yıllarında takip ettiği Büyük Doğu dergisi sayesinde İslam davasına yönelmiştir. 
Dönemin din karşıtı ve baskıcı ortamında Büyük Doğu'nun muhalif duruşu onu büyülemiştir. Kendine yakın bulduğu bu dergiyi takip etmiş, yazı ve şiirler göndermiştir. Büyük Doğu onun hayatında dönüm noktası olmuş, daha sonra üstat Necip Fazıl ile yolunun kesişmesini sağlamıştır. Dindar bir ailede yetişen, güçlü bir İslam inancına sahip olan Karakoç, Büyük Doğu'da kendini bulmuştur. Hatıralarında, “O güne kadar, İslam içimizde sakladığımız bir inanç idi. Kimselere pek açamıyorduk. Yasak, mazlum ve mağdur bir düşünce gibiydi ruhumuzda. Ama işte, görmüştük, İstanbul'da çıkan bir dergide onu çağdaş bir üslupla savunan bir kalem vardı. 
islam'ın yükselen, yeni, canlı sesiydi bu. Bu benim için büyük bir mutluluk olmuştu. Çünkü bir umut doğmuştu. Bütün sıkıntıları göğüsleyebilirdim.” (Turan Karataş, Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, sh.46, Kaynak Yay. İst. 2013, Diriliş, s. 30 Şubat 1989.) diye yazar. 
Maraş onun yerli dünyasının şekillendiği şehirdir. Burada okuduğu yıllarda Maraş”ın Fransız işgali sırasında vermiş olduğu destansı mücadelenin anlatılarıyla büyür. Yıllar sonra Maraş Belediyesi tarafından kendisine verilen fahri hemşehrilik unvanı üzerine: “Kahramanmaraş sadece ortaokulu okuduğum yer değildir. Benimle beraber yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Hemşehrilik bunun bir nevi belgesi olmuştur. Biz Maraşlıyız.” demiştir. 
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Maraş'tan sonra 1947 yılında Gaziantep'te liseyi “parasız yatili” okuyan Karakoç, bu yıllarda Batı düşünce ve edebiyatına yoğunlaşır. Shakespeare'in bütün oyunlarını, Andre Gide”i, Goethe'yi, Duhamel'i vs. okur. 
Lise birinci sınıfta iken ağabeyi vefat eder. Bu ölüm onun ruh dünyasında derin izler bırakır. Zira ağabeyinin vefatından önce iki dayısını da kaybetmiştir. Bu ölümler onun yüreğinde sürekli hüzünlerin yer almasına neden olur, metafizik dünyaya yönelir. Öğrencilik yıllarındaki bu yaşanmışlıklar daha sonra şiirlerinde güçlü şekilde kendini dışa vurur. Bir aşk şiiri olan Monna Rosa'da dahi metafizik ürperti güçlü bir şekilde hissedilir. 

Son yılları hariç, uzun yıllar hiçbir dergi ve gazeteye röportaj vermeyen, fotoğraf çektirmeyen Karakoç, 1954 yılında Kilis'te yayınlanan “Akpınar” dergisine ısrar üzerine bir röportaj verir. Bu günlerde Büyük Doğu yeniden çıkar, Necip Fazıl, onun İstanbula gelip dergide kendisine yardımcı olmasını ister. 
Haziran sınavları yaklaşmasına rağmen Karakoç İstanbul'a gidip üstada yardımcı olur. 1955 
yılında müfettiş muavinliği sınavını kazanıp İstanbul'da göreve başlar. Bu sırada Büyük Doğu'nun haftalık sanat-edebiyat sütununu Mehmet Sezai müstearıyla hazırlar. 1957 
yılında annesinin vefatı onda derin bir acı yaratır. Memuriyeti dolayısıyla birçok şehri dolaşır. 
Edip Cansever'in yıl içinde yayımlanan “Yerçekimli Karanfil” şiir kitabı üzerine “Materyalist Bir Şiir” başlıklı bir yazı kaleme 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Sezai Karakoç sade yaşantısı, idealistliğiyle 
Türk edebiyatında en çok Mehmet 
Akif'e benzer. 
Bu iki şairin kişilikleri birçok yönden örtüşür. 
Karakoç, Âkif gibi doğrucu, tavizsiz ve kalabalıklar içinde yalnızdır. 





alır, bu yazı büyük polemikler doğurur. Bu tartışmalar kendisinde nefret uyandırır ve bundan sonra aleyhinde yazılan hiçbir yazıya cevap vermeyeceğini söyler. Aslında Karakoç'un yazısı etrafında yapılan bu tartışmalar edebiyat dünyası için bir zenginlik, bir canlılıktır. Ancak o evhamlı ve alıngan bir kişiliğe sahip olduğundan dolayı bu eleştiriler kendisini rahatsız eder. Hatıralarında “1958 yılında olan bu büyük tartışmadan sonra, bugüne kadar aleyhimde yazılan hiçbir yazıya cevap vermedim. O tartışma bende nefret uyandırmıştı.” diye yazar. Bu tutumunu yalnızca aleyhindeki yazılara karşı göstermez, daha sonraki yıllarda eserleri üzerine yazılan övücü yazılara, verilen 


ödüllere karşı da aynı tutumu gösterir. Onun dünyasında davasına hizmet etmekten başka bir gaye yoktur. Makam, mevki, şöhret ve para onun hoşlanmadığı şeylerdir. 


Sezai Karakoç sade yaşantısı, idealistliğiyle Türk edebiyatında en çok Mehmet Akif'e benzer. Bu iki şairin kişilikleri birçok yönden örtüşür. Karakoç, Âkif gibi doğrucu, tavizsiz ve kalabalıklar içinde yalnızdır. Her ikisi de birer karakter abidesidir. Mehmet Âkif gibi doğrucu, kolay dostluklar kuramayan, paraya pula kıymet vermeyen, hayatını davasına adayan, idealist ve örnek bir şahsiyettir. 
Bana göre geçen yüzyılın kahramanı/şairi Mehmet Âkif, bu yüzyılın ise Sezai Karakoç'tur. 
Bu iki şair kılıçla değil kalemleriyle kahramandırlar. Onlar kalemleriyle halkın gönlünde yer bulmuş, silinmez izler bırakmışlardır. Karakoç'u yaşadığı dönemde önemli ve özel kılan yalnızca yazmış olduğu eserleri değil, örnek şahsiyetidir. Hayatı boyunca paradan, makamdan, mevkiden ve şöhretten uzak durmuş, münzevi yaşamıyla içi- nin derinliğini zenginleştirmiştir. Mehmet Âkif gibi bir karakter abidesi olarak yaşarken de ölürken de gönüllere girmiştir. 
Karakoç, “Ben her taşı beş yüz yıl önce konmuş bir camiye tutunarak buluyordum kendimi. 
Bir yağmadan böyle kurtarıyordum kendimi.” diyerek inanç ve gelenekle olan bağını dile getirip dirilişi İslam ve Kur'an'da aramıştır. Akif ise Süleymaniye Kürsüsü'nden, Fatih Kürsüsü'nden daha doğrusu caminin 





içinden seslenerek insanları aydınlatmıştır. Her ikisi de Kur'an ve İslam'dan ilham alarak şiirlerini yazmışlardır. Her ikisinin şiirinin açılımı Kur'an'dır. Sezai Karakoç, Mehmet Akif'in idealize ettiği “Âsım” neslini “Diriliş” nesli ile bütünleştirmiş, eserleriyle bu neslin “Amentü”sünü yazmıştır. Her iki şair de şahsiyetleriyle birer abide olduklarını örnek yaşamlarıyla göstermişlerdir. Karakoç geçen yüzyılda yaşamış olsaydı öyle sanıyorum ki en iyi anlaşacağı kişi Mehmet Âkif olurdu... 





1967 yılında Diriliş kapanınca 
Karakoç yazılarını kitaplaştırır. Birkaç yıllık Diriliş dergisi macerasından sonra on bin liralık borçla işsiz, gelirsiz hatta umutsuz kalır. Her sıkıntılı döneminde metafizik sorunlar yaşayan Karakoç, bu defa kırk gün boyunca Yenikapı'da deniz kenarında oturup “Hızırla Kırk Saat” adlı uzun şiirini yazar. 
Borçla bastırdığı kitabın baskı masrafını satıldıkça öder. Yogun bir ilham dönemine giren Karakoç, ardından “Taha'nın Kitabı”nı yazar, kitap bir yıl sonra 1968 yılında yayımlanır. Bu dönemde “Marmara Kahvesi”, Kapalı Çarşı'daki “Şark Kahvesi”ne takılır. 1967'de “İslam'ın Dirilişi” kitabı toplatılır. Hakkında dava açılır. Ardından “Yazılar” kitabı da davaya eklenir. Bu davalardan 1974 affıyla kurtulur. Aslında Karakoç her metafizik ürpertiden sonra bir çağlayan gibi şiirler, kitaplar kaleme alır. Eserleri sanki bir ruhsal ve zihinsel boşalmadır. Zira en sıkıntılı yılları en çok şiir yazdığı ve kitap yayımladığı dönemdir. 


Tıpkı Dostoyevski'nin borç içinde yüzdüğü sıralarda evin çatı katına kapanıp sahifeler dolusu roman tefrika etmesi ve bir ay gibi kısa bir sürede “Kumarbaz” adlı romanını yazması gibi Karakoç da 1966 ve 68'de üst üste kitaplar yayımlar. 1982'de “Hikayeler”i, 1986'da yazılarını “Çağ ve İlham”, “Düşünceler”, “Gün Saati” adıyla kitaplaştırır. 1996'da kendisiyle yapılan iki uzun söyleşiyi “Tarihin Yol Ağzı” adıyla yayımlar. 1998'de “Monna Rosa” kitap olarak yayımlanır. Kitap büyük bir yankı uyandırır. Hakkında anlatılan efsaneler yeniden gündeme gelir. Ardından 1998'de bütün şiirlerini “Gün Doğmadan” adıyla tek bir kitapta toplar. Son yirmi yılda ise siyasetle yakından ilgilenir, kurmuş olduğu ve başkanlığını yaptığı “Yüce Diriliş Partisi”nde sohbetler yapar. 
Aslında parti kurması, parti ile birlikte meydana çıkması şiiriyle, düşünceleriyle edebiyat alanında yaptığı mücadeleyi siyasi ve sosyal hayatta devam ettirmektir. 








Her çağın bir şairi vardır. Çağımızın şairi de Karakoç'tur. Karakoç eserleriyle bir annenin çocuğunu emzirişi gibi çağının çocuklarını emzirmiştir. Yazılarıyla zihinleri, şiirleriyle ölü yürekleri diriltmiştir. Yaşamı ve sanatıyla çağının vicdanı olmuştur: “Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Hâlbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Hâlbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.” diye seslenerek insanlığın dirilişini müjdeleyen hoş bir seda bırakmıştır. 16 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da vefat ettiğinde cenazesine büyük bir kalabalığın katılması, yaşarken gözden uzak olan bu şairin bir anda yüz binlerin omuzunda ebediyete yürümesi oldukça anlamlıdır. Zira sürdüğü münzeviliği gerçekte bir yeraltı çağlayanı gibi yeryüzündekileri beslemektedir. Şiirlerine, nesirlerine ve cenazesine gösterilen ilgi bunu göstermiyor mu? m 








Her çağın bir şairi vardır. Çağımızın şairi de Karakoç'tur. Karakoç eserleriyle bir annenin çocuğunu emzirişi gibi çağının çocuklarını emzirmiştir. Yazılarıyla zihinleri, şiirleriyle ölü yürekleri diriltmiştir. 
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Hocam, melek konusunda bazı sorular kafama takıldı. 
Melekler gerçek varlıklar mı, yoksa sembolik ifadeler mi? 
Ayrıca melekler için doğa süçleri veya tabiat kanunları denilebilir mi? 


Bu tür düşünceyi dillendirenler genelde iki kesim. Birincisi deney ve gözlemle kanıtlanamayan ve görünmeyen her gerçekliği yok sayan pozitivist ateistler, ikincisi semavi dinlerin inanç esaslarını boşa çıkarmaya, çarpıtmaya veya tersinden anlamlandırmaya çalışan deist, panteist ve agnostikler. 


Deney ve gözleme indirgeyenler gerçekliği daraltmıyorlar mı? 

Tam da öyle. Gerçeklik deney ve gözleme indirgenirse ortaya dar bir varlık alanı çıkar. Ayrıca geçmiş milletlerin duyu ve deneyimlerine de şüpheyle yaklaşılır. Bu anlayışa göre geçmişten gelen her bilgi zaman aşımı gereği yeniden deney ve gözleme tabi tutulmalıdır. Gerçekliği saptanamayan her bilgi de yok sayılmalıdır. Bununla tarih bir nevi 











Anadolu insanı, bela ve musibete uğramış kişiler için “Ateş düştüğü yeri yakar.” derken bu gibi hâllerin deney ve gözleme konu olamayacağını anlatmaktadır. Acı çeken birinin duygularını bir başkasının tam olarak yaşaması imkânsızdır. Ancak empati veya duygu paylaşımı dediğimiz ikinci dereceden bir etkileşim söz konusu olabilir. 


Buradan nereye varmak istiyorsunuz? 


Bu anlattıklarımız gerçeklik dünyasının gözlem ve deneyle sınırlandırılamayacağını göstermektedir. Bu ilkeye dayanarak meleklerin varlığını inkâr edenler ya boş bir iddiada bulunuyorlar ya da bazı gerçeklikleri bilerek inkâr ediyorlar. Duyguların varlığını akıl nasıl kabul ediyorsa meleklerin varlığını da aynı şekilde kabul edebilir. Zaten meleklerin varlığına inananlar, hiçbir zaman bunların deney ve gözlemle ispat edileceğini söylemiyorlar. İnananların ileri sürdüğü iki önemli delil vardır: Birincisi melek veya benzeri varlıklara dair inanç tarih boyu he- 





masal konumuna, kültür ve medeniyet ise boşluğa itilmiş olur. 
Öte yandan deney ve gözleme konu olamayan kişisel duygular ve değer yargıları yok sayılmaya mahkümdur. Sevgi, saygı, güven, nefret, acı duyma gibi hususlar bir anda değerini yitirir. 
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men her millette bulunmaktadır. 
Diğeri ise günümüz toplumların- da meleğin varlığına inananlar büyük çoğunluğu oluştururken inanmayanlar bütün dinlere karşıt olmayı varoluş gerekçesi haline getiren küçük bir pozitivist çevreden ibarettir. 


VARLIKLAR 
MIDIR? 


Peki, meleğin varlığını anlam kaymasına uğratarak kabul edenlere gelirsek. 


Aslında onların amacı birincilerin amacıyla örtüşmektedir. 
Onlar da nihayette İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi müesses dinlerin inanç ilkelerini nasıl çarpıtırız veya boşluğa düşürürüz derdindeler. O yüzden deizm, panteizm ve agnostisizm için prematüre ateizm versiyonları demek yanlış olmasa gerektir. 
Zaten bunlar pozitivizmin gelişmemiş ilk çocuklarıdır. Nietzsche'nin “tanrı öldü” demesiyle bunların tanımladığı “işlevsiz tanrı” fikri boşluğa düşmüştür. 
Bir şeye ya tam inanırsınız ya da inkâr edersiniz. Bunlar Kur'an'ın “konunun bir kenarından tutanlar” (Hac, 22/11) nitelemesine uygun düşen bir anlayıştadırlar. 
Tanrıya inanıyor gibi yapıp işlevsizleştiriyorlar, melekleri kabul ediyor gibi yapıp onları tabiat kanunları veya doğa güçlerine indirgiyorlar. Bazıları da panteizm kurnazlığıyla yani tabiatla tanrıyı özdeşleştirerek meleklerin aslında tabiatın kendisi olan tanrının etkinlikleri olduğunu iddia ediyorlar. 








Böyle demekte ne sakınca var? Neticede meleğin varlığını kabul etmiş oluyorlar. 

Bunlar iki yanlışa imza atıyorlar. Birincisi pozitivistlerin iddia ettiği ilerlemeci tarih anlayışı 


doğrultusunda insanlar eskiden 





geriydiler ancak modern zamanlarda geliştiler iddiasını dillendiriyorlar ve dinlerin melek inancını bu geriliğin sonucu olarak görüyorlar. Halbuki tarihi bilgiler ve bulgular bunların iddialarını geçersiz kılıyor. Çünkü 


sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde olgu ve olayları yaratmaktadır ama dilerse sebep veya sonuçtan birini yaratmaz ve doğal akışı kesebilir. İşte bu kesmeye “harikun li'l-âde” yani âdeti bozan gelişme demişlerdir. Allah'ın peygamberler için yarattığı mu- 





eskilerin yazdıkları eserler ve bıraktıkları kültürel miras hâlâ değerli ve işe yarıyor. Onlardan vazgeçmek sosyal, kültürel ve medeniyet bakımından insanlığın boşluğa düşmesi anlamına gelir. İkinci yanlışları, eskilerin tabiat kanunlarını bilmediklerini varsayıyorlar. Hâlbuki tabiat kanunları eskiden beri bilinir. Dini veya felsefi kitapları inceleyenler bunları görebilir. Bu gerçeği bilen eskiler melekle tabiat gücünü ayırmanın doğru olduğuna inanmışlardır. Zamane panteistlerinin “Mikail aslında tabiat olaylarıdır.”, “Cebrail tabiatın iyi duygularının peygamberin zihnine yansımasıdır.” gibi ortaya karışık ifadelerinin gerçeğe uyan bir yanı bulunmamaktadır. Zira Cebrail, Mikail, İsrafil Allah'ın yarattığı gerçek varlıklardır. 


İslam düşünürleri bu konuda ne diyor? 

Müslüman düşünürlerde tabiat kanunlarıyla alakalı iki düşünce vardır. Birincisi felsefecilerin “tabii güç” dedikleri her varlığın kendine has bir gücünün olduğu düşüncesi, ikincisi ise kelam alimlerinin tabiat kanunlarını Allah'ın irade, kudret ve yaratmasına bağlayan düşüncesi. Felsefecilere göre her olguda etken veya edilgen bir güç bulunmaktadır. Bu iki zıt güç karşılaştığın- da olaylar meydana gelmektedir. 
Kelamcılara göre ise her olgu ve olayı yaratan Yüce Allah'tır. Bu yüzden kelamcılar tabiat olaylarına/kanunlarına “âdetullah” adını vermişlerdir. Yani Yüce Allah 


cizeler bu türdendir. Bununla kelamcılar, evrene yönelik bütün güç ve etkinliğin Yüce Allah'a ait olduğunu ifade etmişlerdir. 


Ama İslam inancında melekler tabiat olaylarıyla ilişkilendirilmektedir. 


İslam inancında melekler görevli varlıklardır. Onlar bizzat olayı yaratan değil, olayın meydana gelmesine sebep kılınanlardır. 
Nitekim peygamberler hidayet verici değil, hidayet vesilesidirler. Çünkü gerçek hidayet veren ancak Yüce Allah'tır. Bunun gibi Mikail gerçekte yağmur yağdıran, rüzgâr estiren veya rızık veren değil, bunlar için görevli kılınan melektir. Peygamberler hidayet yolunu göstermekle görevli olduğu gibi melekler de bu şekilde görevlidirler. Gerçekte bu olayları yaratan Yüce Allah'tır. 
Aynı şey insan için de geçerlidir. 
Baktığımızda insanların yaptıkları fiilleri bizzat kendilerinin yaptığını görürüz. Hâlbuki İslam inancına göre bu fiilleri insanın yapabilmesi için Yüce Allah'ın onda bir güç yaratması gerekir. 
Bu gücü yaratırsa ancak insan o fiili yapar, yaratmazsa yapamaz. Nitekim Kur'an'da Hendek Savaşı sırasında “(O oku) attığın zaman sen atmadın, Allah attı.” 
(Enfal, 8/17.) buyruğu Hz. Peygamber (s.a.s.) üzerinden bu gerçeğin ifadesidir. Bu ayet gelenekte “Hendek Savaşı'nda müşriklere attığın o okları atma gücünü sana veren ve hedefine isabet ettiren Yüce Allah'tır.” şeklinde anlaşılmıştır. 














KAFAMA TAKILANLAR o ——— 


Öyleyse melekler tabiat olaylarıyla görevlidirler. 


Bu görev, bütün melekler için değil, bazı melekler için geçerlidir. Çünkü Kur'an ve sünnete göre melekler sadece tabiat olaylarıyla ilgili değil, başka birçok görevle yaratılmış olan varlıklardır. Söz gelimi Allah'a hamd ve tesbih etmekle görevli melekler olduğu gibi insanların sevap ve günahlarını yazan yazıcı melekler, şeytanın vesvesesi- ne karşın insanlara iyi duygular ilham eden melekler, müminler için dua eden melekler; kabirde, cennette ve cehennemde görevli melekler... 





İyi de neden insanlar böyle bir düşünceye gidiyor? 


Bunun iki sebebi var: Birincisi bu kesimler, zihinlerini din karşıtlığına konumlandırıyorlar, ikincisi ise bilimin ürettiği her bilgiyi son ve sonuçlanmış gerçekler kabul edip dini inançları bunlarla yargılıyorlar. Birinci yaklaşım, tam anlamıyla bağnazlıktır. İkincisi ise bir yönüyle bilgisizlik, diğer yönüyle her yeni gördüğüne ve bulduğuna hayranlık duyma halidir. Hâlbuki bırakın son yüzyılı, son on yılda bile bilim ve teknikte baş döndürücü gelişmeler olmuştur. Yine bunlara yönelik birçok yanlışlama ve doğrulama ortaya çıkmıştır. Buna göre gelecekte daha neler yaşanacağı, bilimde nasıl gelişmeler olacağına dair bir kesinlik yoktur. İnanç ve düşüncelerimizi kesin olmayan bu gelişmelere bağlarsak sabite diye bir şey ortada kalmaz ve insan önünü göremez hale gelir. 
Ayrıca bu bakış, sadece dine degil, bütün kültür ve medeniyet unsurlarına zarar verir. Halbuki insan sabite ve değişken dengesi içerisinde önünü görür, hayatını sürdürür ve mutlu olur. m 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MÜCAHİT BİR MUTASAVVIF OSMAN B. FUDİ 
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Koray ŞERBETÇİ 












engin ama yoksul bir kıta olan Afrika'nın Nilerya adı verilen beldesinin kuzeybatısında Nijer sınırına çok yakın bir yerde küçük bir kasaba vardır. Adına Sokoto denilen bu kasabanın adını Arapça çarşı anlamına gelen Sük kelimesinden aldığı rivayet edilir. XIX. asrın başlarına kadar küçük bir belde olan bu kasaba birden önem kazanır ve kurulacak bir devletin adı bile olur. 


Peki, Afrika”nın derinliklerinde bu değişim nasıl oldu? 


İşte tam bu noktada bu değişimin başrolünde pek çok Afrika halkını arkasına alarak haksızlıklara ve zulme başkaldıran bir Müslüman öncü isim karşımıza çıkmaktadır: Osman b. Fudi. 


Kimdir Osman b. Fudi? 


Takvimler 15 Aralık 1754”ü gösterdiğinde Nijerya'daki Maratta köyünde doğdu. Babası âlim birisiydi ve yerel dilde ona “âlim, fakih” manasına gelen “Füdi” deniyordu. Osman da buna nispetle Osman b. Fudi şeklinde anılmaya başladı. 


Doğduğu aile ocağı aynı zamanda bir ilim noktası olduğundan daha küçüklükten ciddi bir eğitim almaya başladı. İlk Kur'an derslerini babasından aldı. 
Daha sonra çoğu akrabası olan alimlerden tefsir, hadis, fıkıh ve Arap dili okudu. Ama kendisi üzerinde asıl iz bırakan, örnek edindiği amcası Osman Binduri, Buhari'nin el-Cami”u”s-sahfh”ini kendisinden okuduğu Muhammed b. Raci ve en çok etkisinde kaldığı islahatçı alim Agadesli Cibril b. Ömer geldi. İleride fikir hayatının şekillenmesinde bu iz baskın bir çizgi olacaktı. 


Fakat bir diğer fikir kırılması tasavvufa intisap etmesi oldu. 
Böylece zahir ilmine irfan boyutunu da ekleyen Osman b. Fudi, bölgesinde hem ders vermeye başladı hem de tebliğ faaliyetine girişti. Kısa süre içinde çevrede gezgin bir mürşit, güçlü bir müderris ve ateşli bir vaiz olarak tanındı. Ama esas şöhreti 





1780'de Zamfara şehir devleti- ne geçerek beş yıl süreyle verdiği vaaz ve tebliğleriyle oldu. 
Burada kendisini dinleyip bağlanan taraftarlarının sayısı bir hayli arttı. Peki neden? Osman b. Fudi vaazlarında Müslüman kitleye özellikle sünnetin ihya edilmesi ve bidatların ortadan kaldırılması konusunu anlatıyor, iki dünya saadeti için İslam'ın ilk dönemindeki safiyetine ve dinamizmine dönülmesi gerektiğini söylüyordu. 


Fikirlerin hamleye dönüşmesi 


Osman b. Fudi başlarda âlim kişiliğine doğru orantılı olarak sadece vaaz ve ders veriyordu. 
Bilhassa gençleri İslam konusunda bilinçlendirmeyi hedef edinmişti. Fakat bir süre sonra halka dönük bu tebliğ faaliyeti- nin tek başına yetersiz kalacağı, idarecilere de hitap etmesi gerektiği kanaatine vardı. 


Bu amaçla haksızlıklar ve zulüm karşısında sultanlara öğütler vererek bunlardan vazgeçirmeye çalıştı. İşte bu duruşu onu âdeta halkın yöneticiler 





söylüyordu. 
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karşısında temsilcisi ve onların savunucusu hâline getirdiğinden etrafında halkalanan taraftar kitlesi gün geçtikçe kalabalıklaşmaya başladı. 


Osman b. Fudi'nin ilminin gereği olarak giriştiği bu hamle, bir süre sonra Müslümanların sayısının giderek artmasına ve Osman b. Fudi taraftarlarının çoğalmasına yol açtı ve bu da devlet tarafından bir tehdit gibi algılanmaya başladı. Çünkü sosyal ve siyasi hayatta bir çıkmaza girilmiş; devlet yöneticilerinin XVIII. yüzyılın sonlarında halka karşı uyguladıkları baskı iyice artırmıştı. Uygulanan baskı ve zulüm, yaygınlaşan yolsuzluk ve rüşvet olayları, Müslümanlara karşı tahkirler, göçebe halka karşı uygulanan ikinci sınıf insan muamelesi ve onların ihtiyaçlarını karşılamalarına engel olunması bölgede yaşayan topluluklarda büyük rahatsızlık o uyandırmaktaydı. 
Bu rahatsızlık arttıkça Osman b. Fudi sesini daha da çok yükseltiyor, bu da daha büyük bir tehdit olarak algılanmasına yol açıyordu. 


? Osman b. Fudi vaazlarında Müslüman kitleye özellikle sünnetin ihya edilmesi ve bidatların ortadan kaldırılması konusunu anlatıyor, iki dünya saadeti için İslam'ın ilk dönemindeki safiyetine ve dinamizmine dönülmesi gerektiğini 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Sonuçta bu durum Müslüman olmayan yöneticiler tarafından bir baskı sisteminin kurulmasıyla sonuçlandı. Yöneticiler halkın dinini yaşamasına engel olmaya çalıştılar. Yasaklamalar günden güne çok ileri boyutlara ulaştı. Hatta Müslüman olanların eski dinlerine dönmeleri için baskı yapılmasından, Müslüman bir aileden gelmeyenlerin Müslüman olduğunu iddia edemeyeceğine, Müslüman kadınların başörtü takmalarının yasaklanmasından din adamlarının vaaz vermeyeceklerine kadar uzanan engeller konuldu. 





Yöneticiler bu yasaklarla yetinmediler. Halktaki bu bilinçlenmenin sorumlusu olarak Osman b. Fudi'yi gördüklerinden ona Degal şehrini hemen terk etmesini emrettiler. O, bu emre uyarak takipçileriyle birlikte Gudu'ya gitti ve bütün taraftarlarını oraya çağırdı. 





Ama bu bir boyun eğiş değil Müslümanların hakkını arama konusunda yepyeni bir sayfayı açmak olarak algılandı. Yerleştiği Gudu şehrinden baskıcı kral Yunfa'ya bir elçi gönderdi, ondan tövbe etmesini ve siyasi suçluları serbest bırakmasını istedi. 
Teklifinin reddedilmesi üzerine yaptığı toplantıda emir'ül mü- 








kalmışlardı. 
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minin ve halife unvanıyla biat alarak Yunfa'ya karşı cihat ilan etti. Yunfa'yı destekleyen diğer sultanlara da dine aykırı davranışlardan kaçınmalarını bildiren mektuplar gönderdi. 


Artık geri dönülmez bir yola girilmişti. Baskı düzenine karşı Müslümanlar şimdi Osman b. Fudi önderliğinde haklarını korumak için silaha sarılmışlardı. Bu nokta tam da Hz. Mevlana'nın bir ifadesiyle: “Cihat, delinin elindeki kılıçları alsınlar diye müminlere farzdır.” veciz ifadesindeki bir duruma gelmişti. 


Zulme başkaldırı ve yeni devlet 


Başlangıçta siyasi hiçbir amacı olmayan Osman b. Fudi ve takipçileri ister istemez artık siyasi ve askeri bir yapıya dönüşmek zorunda kalmışlardı. 
Başlayan cihat, Osman b. Fudi lehine günbegün gelişti. Baskıcı krallara karşı kazanılan her başarı bölgedeki diğer toplulukları da Osman b. Fudi'nin yanında konumlanmaya itiyordu. 








Hausa sultanlarına karşı verilen mücadelede başarılı olan ve Osman b. Fudi'nin bağlı olduğu etnik grup olan Fülaniler bu mücadelelerinde tek değillerdi. 
Hausalılardan ve Tuareklerden 


? Başlangıçta siyasi hiçbir amacı olmayan Osman b. Fudi ve takipçileri ister istemez artık siyasi ve askeri bir yapıya dönüşmek zorunda 


de onlara destek olan gruplar vardı. Çünkü onlar da baskıcı krallar sebebiyle zorluklar yaşıyor, dinlerini yaşama konusunda engelleniyorlardı. İşte büyüyen bu ittifak, baskıcı kralları arka arkaya askeri yenilgilere uğrattı. Bu başarılar sonucu önceleri küçük bir kasaba olan Sokoto, önem kazandı. 


Osman b. Fudi, Sokoto'yu kendisine karargâh yaptı. Dahası kazandığı askeri başarılar sonucu 1812'de Sokoto Sultanlığı (Halifeliği) olarak tanınan bir yönetim kurdu. Osman b. Fudi artık halifeydi. Halife unvanını taşımak ve cihat faaliyetine komuta etmekle birlikte aktif siyasetten büyük ölçüde çekildi. 


İki eyalete ayırdığı ülkesinin yönetimini kardeşi Abdullah'a ve oğlu Muhammed Bello'ya bırakıp Sifâve'de oturmayı tercih etti. Ama artık bir devlet gerçeği vardı ve bunun mimarı zulme başkaldıran Osman b. Fudi'den başkası değildi. 


Sufi davetten devlete 


Fakat âlim bir sufi olan Osman b. Fudi'nin mimarı olduğu bu devlet neyi hedefliyordu? Sadece siyasi iktidarın bölgede el değiştirmesinden mi ibaretti? 
Dahası sufi bir âlim olan Osman b. Fudi'nin yaşama yaklaşımıyla ne kadar örtüşmekteydi? 





İşte tüm bu soruların cevabını bulabilmek için Sokoto Halifeliği nin bölgedeki etkisine ve attığı somut adımlara bakmak icap edecektir. 


Öncelikle kurucu Osman b. 
Fudi ve kurucu kadro ilk dönemlerden itibaren faaliyetle- 


rini İslami esaslar üzerine bina etmeye çalıştılar. Zira onun halife unvanı alması da buna örnektir. Devletin yapısı genel olarak bir merkez ve ona bağlı bölgelerden oluşuyordu. Osman b. Fudi'nin amacı sadece politik bir hâkimiyet kurmaktan öte adaletli bir düzen kurmaktı. Bu doğrultuda devletin her bölgesine ulemadan yöneticiler atadı. Kısa süre içinde düzeni kuran Sokoto Halifeliği halk arasında da hoşnutlukla karşılanmıştı. Çünkü somut adımlar atılıyor, halkın refah düzeyi gözle görülür biçimde artıyordu. 


Sokoto Halifeliği, bölgelerinde- ki toplulukların sosyokültürel seviyesini yükseltmeyi de hedef edindi. Bilhassa göçebeleri yerleşik yaşama geçmeye teşvik ediyor, örnek olarak da İslam medeniyetinin önemli merkezleri olan İstanbul, Mekke ve Kahire gösteriliyordu. Zira Osman b. Fudi, bölgedeki Müslümanların sosyal düzeyinin yükselmesi için yeni kentlerin inşasının gerekli olduğunu, medeniyet ve kalkınmanın bu zeminde olacağını düşünüyordu. 


Ama Sokoto Halifeliği'nin en önemli meselelerinden  birisi de kölelikti. Osman b. Fudi, Müslümanların köleleştirilmesine büyük tepki gösterdi ve köleliği bu bölgelerden kaldırmaya çalıştı. Vaazlarında sık sık kölesi olanlara onlara aileden bir fertmiş gibi davranmalarını öğütlüyordu ki bu o zamanda ve ozeminde yerleşik sosyal bir realite olan köleliği tümden ortadan kaldıramasa da daha da yumuşatacaktı. 


Hayatına bir alim olarak başlayan Osman b. Fudi, zulme başkaldıran 

bir komutan, devlet kurucusu ve manevi rehber olarak dezavantajlı bir bölgenin âdeta sosyokültürel iklimini değiştiren öncü bir Müslüman lider olmuştu. 


Sokoto Halifeliği'nin kendisine görev edindiği bir diğer noktay- sa eğitimdi. Osman b. Fudi, eski düzende karşı çıktığı hususlardan olan kızların okula gönderilmemesi ve kadınların eğitim almaması konusuna eğildi. Bu sebeple vaazlarına kadınların da katılmasına izin verdi. 


Açık bir şekilde kadınların eğitim alabileceklerine dair fetvalar vermiş, hatta eğer kadın eğitim hakkı engellendiği için boşanmak isterse hakimin kadına nafaka verilmesi yönünde karar alması gerektiğini belirtmişti. Tutucu yerel liderler kendisini bu konuda eleştirse de bu görüşlerinden vazgeçmemişti. 
Kadın öğretmenlerin yetiştirilmesini ve onların da halka eğitim konusunda hizmet etmelerini sağlamıştı. Oğullarına verdiği eğitimi kızlarına da vermiş, eşleri ve kızları öğretmen olarak görev yapmışlardı. Hatta kızı Esma birçok konuda eserler yazmış, üstelik bu eserlerinde halka yönelik olanları Fulful- de gibi yerel dillerde yazarken daha ilmi konuları Arapça olarak kaleme almıştı. 





Tüm bu köşeler bir araya getirildiğinde hayatına bir âlim olarak başlayan Osman b. Fudi, zulme başkaldıran bir komutan, devlet kurucusu ve manevi rehber olarak dezavantajlı bir bölgenin âdeta sosyokültürel iklimini değiştiren öncü bir Müslüman lider olmuştu. Onun bu çabalarıyla bölgenin basmakalıp düşüncesi, bir İslam âliminin kararlı tutumu ve İslam'ın dönüştürücü gücüyle kırılmıştı. 
Devleti kurduktan sonra aktif siyasete karışmayan Osman b. 
Fudi ömrünün geri kalan yıllarını ilimle, kurduğu devletin hukuki ve idari yapısını belirleyen eserler yazmakla geçirdi. 
Yine takvimler 20 Nisan 1817 
tarihini gösterirken de vefat etti. Kabri Nijerya, Nijer ve Çad Müslümanları için önemli bir ziyaretgah oldu. 


Bu noktada gerek bir öncü kişi olarak Osman b. Fudi gerekse sadece siyasi emeller gütmeyen, İslam”ın sosyokültürel uygulamalarını kendisine vazife edinen Sokoto Halifeliği herkesin üzerine eğilmesi ve incelemesi gereken güzel sosyal hareket örneklerden biri olarak karşımızda durmaktadır. m 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ADAB-I MUAŞERET 


DEDİKODU MU? 
BEN HİÇ YAPM 


tiraf etmek zor olsa da hayatımız boyunca “Ben asla 


yapmam!” diyemeyeceğimiz konulardan biridir dedikodu. Araştırmalar, gün içerisinde ortalama bir insanın yaklaşık 
52 dakika dedikodu yaptığını 
gösteriyor. Psikologlar ve sosyologlar, dedikoduyu abartılmadıkça duygusal sağaltım ve sosyalleşme aracı olarak görüyor. 
İslam ahlak filozofları ise insan onuruna yakışmayan, manevi şahsiyetimize zarar veren, kişileri değersizleştiren, ilişkileri çıkmaza sokan eylemlerden biri olarak açıklıyor dedikoduyu. 


Bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalsın! 

“Aman kimse duymasın, gıybet etmek gibi olmasın da olanları duydun mu?” gibi cümlelerle başlayıp ortak tanıdıkların çekiştirildiği bir eylemdir dedikodu. “Dedi” ve “koydu/söyledi” kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkar. Arapça “kil u kal” şeklinde ifade edilen kelime “içinde çekiştirme ve kınama olan konuşma” olarak tanımlanır. Dertleşme,paylaşma,içdökme,onaylanma, rahatlama gibi duygularla başlayıp giderek kırgınlıklara, merak ve kıskançlıklara dönüşüverir. 


Ahlaki açıdan ele aldığımızda kalbin bir hastalığı olarak karşımıza çıkan bu eylem sosyal ve psikolojik açıdan varlığı inkâr edilemez bir olgu olarak hayatımızda yer bulur. Bu yüzden olsa gerek günlük hayatımızda en çelişkili bir şekilde sergilediğimiz davranışlardan biridir. Kendimiz dedikodu yaptığımızda yapılan konuşmanın dedikodu olduğunu inkâr ederken bizim hakkımızda konuşulduğunda bu konuşmayı dedikodu olarak ifade etmek yaşadığımız çelişkinin ve kendimizi temize çıkarma çabasının bir sonucudur. 


Tüm semavi dinlerde dedikodu, olumsuz etkileri ortaya konarak günah kategorisinde değerlendirilmiştir. Kuran-ı Kerim'de dedikodu, hümeze, lümeze, hemmaz ve giybet kelimeleri ile ifade edilir. Hümeze insanları arkasından çekiştirmek, lümeze yüzlerine karşı kaş göz hareketleri yaparak alaya almak ve bu davranışları çok kez tekrarlayarak alışkanlık hâline getirmektir. 


Dinimiz, insan hakları içerisinde önemli yer tutan kişiliğin dokunulmazlığı ilkesine büyük değer vermiştir. İnsan onurunu zedeleyen, toplumda dargınlık ve 







düşmanlıklara yol açan her türlü kötü zan, alay ve dedikodu da net bir şekilde haram kılınarak yasaklanmıştır. 


Söylemesi kolay telafisi zor! 


Konuşmaların içinde yer alan dedikodular âdeta bir virüs gibidir. Çok hızlı bir şekilde yayıldığı için de sadece özür dilemekle telafi edilmesi mümkün değildir. 
Dedikodu hakkında anlatılan şu örnek bu konuyu çok net ortaya koyar: 


Hikâyeye göre bir kadın komşuları hakkında dedikodu yapar. 
Birkaç gün içinde bu dedikoduyu köy içinde duymayan kalmaz. 
Dedikodunun kurbanı, bu olaydan derinden etkilenir, incinir. 
Kadın da bir müddet sonra pişmanlık duyar ve yaşadığı üzüntü karşısında hatasını tamir etmek için bir bilgeye gider. Bilge ona bir tavsiyede bulunur: “Pazara git, tavuk al ve onu kestir. Eve dönerken tüylerini yol ve yol boyunca yere at!” Nasihatin garipliğine şaşıran kadın yine de söyleneni yapar. Ertesi gün bilge tekrar bir tavsiyede bulunur: “Şimdi git ve dün attığın bütün o tüyleri topla ve bana getir!” 
Kadın aynı yolu izler ama umutsuzluk ve korku içinde fark eder ki rüzgâr bütün tüyleri uçurup götürmüş. Saatler süren arama sonunda sadece birkaç tüyle geri döner. “Görüyorsun...” der, yaşlı bilge. “Onları yere atmak mümkün ama geri toplamak imkânsız. Dedikodu da işte böyle. 
Yapmak ne kadar kolay olsa da hatayı telafi etmek o kadar zor!” 

















Neden dedikodu yaparız? 
Dedikoduyu psikolojik yönü ile araştıran Ermys Westacotta “Dedikodunun Etiği/ The Ethics of Gossiping” makalesinde gıybetin temelinde insan faktörünün yer aldığını söyler. Hayvan, taş, toprak kısaca insan olmayan bir şey hakkında gıybet yapmak mümkün değildir çünkü. 


Sosyal bilimciler dedikodunun altında farklı dinamiklerin olduğunu açıklar. Merak, kıskançlık, rahatlama, kendini temize çıkarma ya da yetersiz görme gibi etkenler kişiyi dedikodu yapmaya yönlendirebilir. Özellikle kişilerarası iletişimin açık, samimi bir şekilde gerçekleşmediği toplumlarda imalı konuşmalar, alay ve giybet işlevini sürdürmeye devam eder. 


Sohbetin zekâtı dedikodudan uzak olmaktır! 


Dedikodu manevi bir hastalıktır. 
Rabbimiz vicdanlarımıza seslenerek dedikodudan bizi uzaklaştırmaya çalışır. Giybetin ölmüş bir kardeşimizin etini yeme ile eş değer tutulması bunun en çarpıcı örneği değil midir? 
Kur'an-ı Kerim'in gıybet hastalığına yakalanmadan önce düşünce yapımıza müdahale ederek bizi kötü zan ve tecessüsten uzaklaştırmaya çalışması, âdeta dedikodunun önüne çekilen bir set gibidir. Olumsuz davranış- 







lar ne kadar erken teşhis edilirse bunlardan uzaklaşmak da o kadar kolay olur. Başkaları hakkında kötü düşünme ve merak duygusuyla özel hayata müdahale etme, dedikodunun beslendiği ana damarlardır. Bu damarların kurutulması, o suizannın hüsnizanna çevrilmesi, merak 


ve araştırma duygusunun ilmi 


çalışmalara, faydalı alanlara yöneltilmesi manevi hastalığın iyileştirilmesine katkı sağlar. 


Dedikodunun günlük konuşmalar içerisinde yer alması ve yayılması, konuşulan sohbete ilgi gösterilmesiyle alakalıdır... Ortamdaki kişiler onaylamaz, ilgi göstermez ve dedikodunun yapılmasına izin vermezse sohbet başka yöne çevrilir. 
Dedikodudan uzaklaşabilmek için mümkün mertebe bu ortamlarda bulunmamak, dedikodu yapılmaya başlandığında konuyu değiştirmek, terk etmenin mümkün olmadığı durumlarda ise hoşnutsuzluğumuzu belirtecek şekilde başka şeylerle meşgul olmak da bizi dedikodudan korur. 


İşimize bakalım! 


Dedikodunun en önemli panzehirlerinden biri meşguliyettir. 
Anlamlı çalışmalar, yetiştirilecek projeler, okunacak kitaplar, bitirilecek işler bizi boş ve yararsız eylemlerden korur. İnşirah suresinde Rabbimiz “Boş kaldığında hemen yeni bir işe başla!” (İnşirah, 94/7.) tavsiyesiyle 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bu önemli gerçeği hatırlatır bize. Psikolojimizi, sosyal hayatımızı, aynı zamanda maneviyatımızı olumlu yönde deiren en değerli tavsiyedir bu ayet. Bir şeyle meşgul olmayan nefsiyle, kişilerle, hastalıklarla, anlamsız ve yararsız işlerle dolduruverir zamanını. Hayat boşluk kabul etmez çünkü! 


Hayırlarda yarışmak, faydalı ve salih amelleri günlük hayatımızın merkezine almak dedikoduya karşı en güçlü silahtır. İyiliği yayma peşinde koşan kişiler dedikodu malzemesi olsa bile, zamanla ortaya koydukları icraatlar dedikodunun önüne geçer ve üstün gelen her zaman gerçekler olur. 


Ya hayır söyle ya sus! 


“Ademoğlu sabaha erdiğinde bütün azaları dile yalvarır: “Bizim hakkımızda Allah'tan kork! 
Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız. derler.” (Tirmizi, Zühd, 61.) 


Maddi ve manevi hayatımızın merkezinde dilimizi ve kalbimizi doğru yönetebilme becerisi yer alır. Kalbimizden geçen her düşüncenin kontrolsüz bir şekilde dilimize yansıması ilişkilerimizde ağır yaralanmalara yol açabilir. 


Söylediklerimizin iyi, faydalı, değerli sözler olmasına gayret etmek, bunları içermiyorsa susabilmekl Belki de Peygamber Efendimizin (s.a.s.) tavsiyeleri içinde yerine getirmekte en zorlandığımız ama gerçekleştirebildiğimizde huzura ulaşacağımız sünnetlerden biri de budur. 


Ah bir başarabilsekl m 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YAMALI SECCADE 


Meryem ALTINKAYNAK 





alabalık bir ailede doğan küçük bir kız çocuguydum. Televizyonun olmadığı, radyonun ise pek fazla kullanılmadığı dönemlerde bizim eğlencemiz bahçemizdeki bitkilerin çapalanması, yabani otlardan arındırılması, mahalledeki arkadaşlarımızla çelik çomak, dombilis, saklambaç oynamak, ip atla-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İstanbul Üsküdar Kur'an Kursu Öğreticisi 


mak vb. oluyordu. Ama en çok da ailemize yardım etmek işi ağır basıyordu. Herkesin bir sorumluluğu vardı ailede. 


Gecelerin uzun olduğu kış günlerinde annem önümüze bir torba birikmiş yamanacak çorap döker, beraberce renklerine göre tasnif edip çok yıpranmış olanlarının o bölümlerinin ke- 








silmesi ve kalan sağlam yerin değerlendirilmek üzere bir yerde biriktirilmesiyle çorap yamama işlemine geçerdik. “Bu yama işte buraya şöyle konulur ve bu şekilde de dikilir.” diyen annemin ince ince yama yapmasını aynen hafızama işledim ve o zamandan beri ben de çok iyi yama yaparım. 





O dönemler refah seviyesi bu kadar yüksek değildi. Kız kardeşler birbirimizin küçülen eşyalarıyla büyüdük. Kendime ait ilk elbisem İstanbul'a gelecegim sene ablamın bana diktiği elbise oldu. Ne çok sevinmiştim ona. Hâlâ unutamam. 





Çorapları yama yapan annem, eskiyen kıyafetleri de değerlendirir; onlarla aynı şekilde somya, yatak örtüsü ve daha çok da seccade yapardı. Hepimizin yoğşuyan (eskiyen) elbiselerimizi getirdi bir gün, onları eskimiş yerlerinden ayırdı, kare kare biçimlendirdi ve “Bunlarla ne yapacağımıza karar verelim.” dedi. 


Ertesi gün baktım ki kesilen parçaları annem renklerine göre tasnif etmiş, yapılacak örtünün altyapısını oluşturmuştu. 
İlginç olan ise gecelik pijama gibi mahrem kıyafet parçalarını yapılacak örtünün alt tarafına koymak istemesiydi. Böyle yapmasının sebebi iç giyim olanların gizlenmesi gerektiğini düşünmesiydi. 





Bu işlemler bir taraftan devam ededursun, radyodan işitilen Neşet Ertaş'ın türküleri ardı ardına gelir, hayallerimizdeki yerini alırdı Zahide. 


Örtüler hemen bitmezdi, nasıl bitsindi ki hem? Bahçede sebzeler, evlekler annemi beklerdi. Babam da onları sulamakla görevlendirmişti kendisini bir de yabani otları ayıklamakla. 
Çapalamak, otları ayıklamak ve uzayan fasulyelere sırık desteği sağlamak anneme kalırdı tabii, biz de yardım ederdik. 





İşler devam ederken mis gibi semaverde demlenen çayın kokusu her yeri sarardı. Bizim yakmaya çalışırken yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız semaver işini babamın çok kolay bir şekilde yapmasına hayran olmamak mümkün değildi. Bu da babamın ustalığını gösteriyordu belli ki. 





Bir taraftan ocakta akşam için kaynayan bizim oraların meşhur yarma çorbası, bir taraftan da bahçede yeni yetişen marul, maydanoz, soğan, çorba yanına katık yapılmak için toplanıp yıkanıyordu. 


Gün; yorgun argın bittikten sonra ertesi gün annem fırsat bulduğunda emektar makinesinin başına geçer, yarım kalan dikişinin başına oturur, sıradaki yamayı bir diğerine tutturur ve bir ya da iki haftada elindeki örtüyü bitirirdi. 





Eskiyen kıyafetlerden yeni ev malzemeleri yapılması, eskilerin yenilerde hayat bulması beni çok mutlu ederdi. Yapılanların hepsinde büyük bir sabır, göz nuru ve şimdikilerin tabiriyle tasarım vardı. 


Çocukluğumuzdan günümüze bakacak olursak gençlerin ve ailelerin savrulduğu ve insanların kadir kıymet bilmediği, ellerindekiyle yetinmediklerini ve nedense hep yükseklere bakarak kendilerini kıyas ettiklerini görüyoruz, yukarıdaki anlatılanlara inat. Bunun altında bir sürü etken yatmakta ama en önemlisi; sosyal medya denilen 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ze eden sistem bana göre. Öğrencilerimle veya başka platformlarda bir araya geldiğimiz topluluklarda konuyu bilinçli şekilde açarak fikir paylaşımı yapıyor, bu gidişatı sorgulamalarını sağlamaya çalışıyorum. 
Kadının yetişmesinin bu toplum için ne denli önemli olduğuna vurgu yapıp bilinç düzeylerini yükseltmeleri konusunda ciddi telkinlerde bulunuyorum. Ve onlara bir sözü hatırlatıyorum: “Bir toplumda bir erkek yetişirse sadece bir birey yetişir ama bir kadın yetişirse bir toplum yetişir...” O yüzden kadınlar olarak çocuklarımıza olabildiğince ihtimam göstermemiz ve kız çocuklarının eğitimi noktasında şartları olabildiğince zorlamamız gerektiğini söylüyorum. 
Çünkü Hz Peygamber (s.a.s.) 
“İlim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır.” (ibn Mace, Mukaddime, 17.) buyurarak İslam'ın ilimle kadın ilişkisini ne de güzel ifade etmiştir. Ve sonra konuyu yine anneme getiriyorum. Azla kanaat etmeyi ben o güzel kadında, annemde ve o sanat eseri battaniyelerde ve seccadelerde gördüm. 


Şu an annemin diktiklerinden biri olan seccadeyi evimde misafir ediyor olmak inanılmaz keyif benim için. Her kıbleye serişimde dua ediyorum canım anneme. 





Annemin yamalı seccadeleri vardı ama inanıyorum ki imanı tastamamdı. 





ve tüketimi olabildiğince empo- 


Ve eskisi olmayanın yenisi olmazdı. m 
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DIYANETE 
SORALIM 


öö 


— 


BİR KİMSE AYNI YIL İÇİNDE HEM KENDİSİ İÇİN ASALETEN HEM DE BAŞKASI İÇİN VEKALETEN HAC YAPABİLİR Mİ? 


Bir sene içerisinde sadece bir hac yapılabilir ve bir hac, iki kişi adına geçerli olmaz. Dolayısıyla bir kimsenin aynı yıl kendi adına asaleten, başkası adına da vekaleten hac yapması geçerli değildir. Başkasından vekâlet alan kişi, kendisi için de hacca niyet ettiğinde, müvekkilinin emrinden çıktığı için vekâlet geçersiz hâle gelmiştir, kendisi için hac yapmış olur. Bu durumda müvekkilinden aldığı parayı iade etmesi gerekir. (Kâsâni, Bedâi" II, 213-214.) 


99 


BİR KİŞİ, İÇİNDEN YEMİN ETSE VEYA BİR ŞEY ADASA; BU DURUMDA YEMİN VE ADAK HÜKÜMLERİ OLUŞUR MU? 


İslam dininin esaslarına göre sadece düşünmek ve niyet etmekle sorumluluk altına girilmez. Sorumluluğun oluşabilmesi için irade beyanı şarttır. Bu itibarla yemin ve adağın da geçerli olabilmesi için dille telaffuz edilmeleri gerekir. Telaffuz etmeden sadece içinden geçirmekle yemin ve adak hükümleri oluşmaz. 
(Kâsâni, Bedâi", III, 5, V, 81-82; Nevevi, el-Mecmu, VIII, 434; Dimyati, İanetu”t-Talibin, II, 412.) 


99 


74 diyanet Aylik Dergi | Aralık 2021 


66 
ŞİFA NİYETİYLE KUR'AN OKUMAK VE OKUTMAK CAİZ MİDİR? 


Kişinin maddi, manevi ve ruhi rahatsızlıklardan kurtulması için tıbbi tedavi yöntemlerine başvurması temel ilkedir. Bunun yanında Allah Teâlâ'ya dua etmesi de uygun olur. Şüphesiz Kur'an müminler için şifa ve rahmettir. (İsra, 17/82.) Dolayısıyla gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde yer alan dualar ve sureler, belirli sayılarla sınırlanmayarak okunabilir. Bu okumaya rukye denir. Sahabenin rukye olarak Fatiha suresini okuduğu ve Resulüllah”ın da bunu onayladığı bilinmektedir. (Buhari, Fedâilü'l-Kur'an 9.) Aslolan, duayı insanın kendisinin okumasıdır. Ancak iyi ve takva sahibi bir insan olduğuna inandığı diğer müminlerden de kendisine dua etmesini isteyebilir. Hz. Aişe”den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: “Hz. 
Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi: Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifa ver.” (ibn Mace, Tıb, 35, 36.) Hasta olan kimse, ihtiyarlık ve ölüm dışında her hastalığın mutlaka bir çaresi olduğunun bilinciyle uzman hekimlere müracaat ederek tedavi yollarını aramalı, bunun yanında Yüce Allah'a sığınıp şifa vermesi için dua etmelidir. Bu maksatla bazı âlimler Kur'an-ı Kerim'den şifa konulu ayetlerin okunmasını tavsiye etmişlerdir. Şifa için okunan bazı ayetler şunlardır: Tevbe, 9/14; Yunus, 10/57; Nahl, 16/69; Şuara, 26/80; Fussilet, 41/44. 


99 


66 


ÇOCUKLARA ALLAH'IN İSİMLERİ VERİLEBİLİR Mİ? 





99 
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Biranne babanın çocuğuna karşı görevlerinden biriside ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek “Çocuklarınıza güzel isim koyunuz.” (Ebu Davud, Edeb, 69.) buyurmuştur. Çocuklara Allah'ın isimlerini vermeye gelince hemen belirtmek gerekir ki Allah'a has isimler aynı lafızla çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara Allah'ı hatırlatacak isimler verilecekse başına “kul” anlamına gelen “abd” kelimesi eklenerek “Abdullah” (Allah'ın kulu), “Abdurrahman” (Rahman'ın kulu), “Abdurrahim” (Rahim'in kulu), “Abdülkâdir” (Kâdir'in kulu) gibi isimler verilmelidir. Allah Teâlâ'nın “esma-i hüsna”sından “Kerim, Latif, Rauf...” gibi isimler ise Allah'ın dışında kulların da vasıflandığı müşterek isimler olduğundan Allah'a has olmayan bu isimler çocuklara ad olarak verilebilir. (ibn Abidin, Reddü'l-muhtâr, IX, 598.) 


75 


—  — ©TEBDİL-İ MEKÂN 


KIZIL ÇÖLLERDEN KIZILDENİZ”E URDUN 


F. Hilal FERŞATOĞLU İstanbul Kadıköy Vaizi 





esmi adı Ürdün Haşimi Krallığı olan Ortadoğu ülkesi, adını Ürdün (Şeria) nehrinden 

alan topraklar üzerinde, I. Dünya Savaşı sonrası bir emirlik olarak kurulmuştur. ” Nehrin doğu yakası Ürdün, batı yakası ise tarihf Filistin (Batı Şeria) bölgesidir. Akdeniz'e, Kızıldeniz'e, üç dinin kutsal saydığı Kudüs'e, Bilâdüşşam'ın merkezi Dımaşk'a yakınlığı; Hicaz yolu üzerinde oluşu sebebiyle tarih boyunca önemini koruyan bu topraklar aynı sebeplerle ticaret kervanlarının ve hac yolcularının da güzergâhıdır. 


| 





İslam'ın Hicaz'da doğduğu dönemde, görkemli Roma şehirlerinin bulunduğu Ürdün-Suriye bölgesinde, Bizans'a tabi Hristiyan Arap hanedanı Gassaniler hüküm sürmekteydi. 
Gönderdiği elçinin teamüle aykırı olarak katledilmesi sonucu, Allah Resulü (s.a.s.) Gassaniler üzerine sefer emri verdi. İslam askerlerinin Bizans ordularıyla ilk karşılaşması Kerak şehri yakınlarında Mute'de gerçekleşti (629). Cennetle müjdelenen üç büyük komutan Zeyd b. Harise, Cafer b. Ebi Talib ve Abdullah b. Revaha bu topraklarda şehit düştü. Hz. Ebubekir ve Hz. 
Ömer dönemlerinde kazanılan Ecnâdeyn (634), Fihl (635) ve Yermük (636) zaferleriyle, dört asır bu topraklarda hüküm süren Gassani Devleti yıkılacak ve Ürdün Müslüman memleketi olacaktı. 


— 


Emevi, Abbasi, Fatımi, Selçuklu hakimiyetlerinden sonra bir süre Kudüs Haçlı kralının eline geçse de Selahaddin Eyyübi'nin fethiyle bölge yeniden İslam toprağı oldu. Eyyübi ve Memlük dönemlerinin ardından Yavuz Selim'in Mısır seferi sırasında 
Osmanlı yönetimine girdi. 402 
sene Osmanlı idaresinde kalan bu topraklar Şam Beylerbeyliğine bağlı sancak merkezlerinden yerel idarecilerce yönetildi. Dımaşk, Kudüs, Hicaz, Mısır havalisine mücavir olması sebebiyle merkez tarafından dikkatle takip edilen Ürdün bölgesi, hac güzergahının önemli bir bölümünü kapsadığı için ayrıca önemliydi. 


XVIII. asırda Arap Yarımadası'nda bedevi kabileler arasında yayılan Vahhabilik hareketi Ürdün ve Suriye bölgesinde de 


Akabe Limanı, Ürdün 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etkisini gösterdi. XIX. asrın başında Mehmet Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa tarafından bertaraf edilse de yüzyılın ortalarında kabile isyanlarıyla bölge yeniden karıştı. İşte II. Abdülhamit'in -önemli kısmı Ürdün topraklarından geçen- Hicaz Demiryolu projesi hem hac yolunun emniyetini sağlamak hem de merkezden uzak bölgelere gerektiğinde askerin daha süratli ulaşmasını temin içindi. Ne var ki patlak veren 1. Dünya Savaşı ve peşi sıra gelen Arap isyanları huzuru tümden kaçıracaktı. 


Arap isyanı ve sonrası 


Cihan Harbi sırasında müttefik kuvvetler Osmanlı coğrafyasındaki farklı milletlerden halkları devlet otoritesine karşı kışkırtmak suretiyle içeriden çökertme faaliyetine giriştiler. Kendilerine vereceği desteğe karşılık Hicaz Emiri Şerif Hüseyin'e vadedilen şey Arapların bağımsızlığıydı. 
Sonradan aldatıldığını itiraf edecek olan Şerif Hüseyin, İngiliz desteğini alarak Osmanlı'ya karşı ayaklandı (1916). İsyan Ürdün'deki bazı bedevi kabilelerce de desteklendi. 











Lawrence'ın rüşvet ve kışkırtmalarıyla harekete geçen bedevilerce Osmanlı birliklerine bas- 


: s kınlar düzenlendi. Medine'deki 





Türk birliğine yardım gelmesine mani olmak üzere Hicaz Demiryolu tahrip edildi. Akabe, Maan, Salt ve Amman şehirleri Şerif 


* Hüseyin'in oğlu Faysal'a bağ- 


lı kuwetlerce ele geçirildi ve 
1918 sonunda tüm Ürdün Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. 


Araplar savaştan sonra milletlerin kendi geleceğini belirlemesi anlamına gelen “self-determinasyon” ilkesi gereğince hareket edileceği zannına sahiptiler. Oysa İngiltere ve Fran- sa savaş sonrası için paylaşım planlarını çoktan yapmışlardı (Sykes-Picot). İngiltere Şeria nehrinin iki yakasını birbirinden ayırarak manda idaresi kurdu ve doğuda Şarki Ürdün Emirliği ilan edilerek başına da Şerif Hüseyin'in diğer oğlu Abdullah getirildi (1921). İngilizler tarafından bağımsızlığı verilene dek (1946) manda idaresinde kalan Ürdün, bu zaman zarfında devlet olarak yapılandırıldı ve 1949'da Ürdün Haşimi Krallığı adını aldı. 


15 Mayıs 1948'de manda yönetimine son veren İngiltere aynı gün Tel Aviv'de İsrail devletinin kurulduğunu da ilan etti. 
Birkaç saat sonra Arap Birliği İsrail'e karşı savaş açacak, başarı da kaydedecek fakat İsrail'i destekleyen Batılı güçler durumu Arapların aleyhine çevirecekti. Sina Yarımadası'nı ve Akabe Körfezi'ne kadar bütün Filistin'i ele geçiren İsrail savaş sonunda her Arap ülkesiyle ayrı bir mütareke antlaşması imzalayarak sınırlarını belirledi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs Ürdün'e bırakıldı. 


1967'de gerçekleşen ikinci Arap-İsrail savaşında Ürdün 1948'de kendisinde kalan Batı Şeria ve Doğu Kudüs topraklarını kaybetti. Bu son savaş Filistin'den Ürdün'e iki milyon insanın göç etmesine sebep oldu. 
1994'te ABD aracılığıyla İsrail ile Ürdün arasında başlatılan barış ve diyalog süreci sonrasında diplomatik ilişkiler geliştirildi. Bu barış, göçlerle nüfusu hızla artan Ürdün'e, ara bulucu ABD'nin mali yardımlarını arttırdı. 


Ürdün, Kral Hüseyin'in 47 yıllik iktidarı döneminde İngiltere ve Amerika'nın ekonomik ve askeri desteğini alarak güçlenmiştir. Halkın ekserisini toplam nüfus içinde oranı yüzde 70'i bulan Filistinli Araplarla bedevi Araplar oluşturmaktadır. Bugün ülke Kral Hüseyin'in oğlu TI. Abdullah”ın kral olduğu anayasal bir monarşiyle yönetiliyor. Dört yılda bir siyasi partilerin katıldığı parlamento seçimleri yapılıyor, başbakan ve kabineyi kral tayin ediyor. 





Amman ve Ceraş 


En az beş bin yıllık bir tarihi olduğu düşünülen Amman, Ürdün'ün kuzeyinde, Zerka vadisinde bulunan tepelere kurulmuştur. Ammonilerin başşehriyken Rabbath, Helenistik devirde Philadelphia olarak adlandırılmıştır. Bu eski kentin İslam yurdu olduğundan beri kullanılagelen ismi ise Amman'dır. Osmanlı'nın son döneminde Hicaz Demiryolu'nun Amman'dan geçmesi şehrin önemini artırmıştır. 1946'da Ürdün Emirliği'nin bağımsız bir krallığa dönüştürülmesinden sonra ise başkent olmuştur. 


Bugün Roma, Bizans ve Emevi döneminden tapınak, kilise ve saray kalıntılarının bulunduğu tarihi kaleden şehrin diğer tepelerine bakıldığında kireç taşından yapılma bej rengi evler, Roma tiyatrosu, Emeviler dönemine ait Eşrefiye Camii, kraliyet 


sarayı kompleksi ve modern şehir aynı anda farklı dönemleri gözler önüne seren panoramik bir fotoğraf verir. 


Romalılar döneminde merkez, Amman'a 50 km mesafede- ki Jerash (Ceraş) kentiymiş. 
İmparatorluğun en büyük şehirlerinden biri olduğu bilinen Jerash önemli bir kavşak, işlek bir ticaret merkeziymiş. Antik şehirden geriye kalanlar büyük kemerli kapıları, sütunlarla çevrili oval forumu, agorası, tiyatrosu, tapınakları, şehrin görkemi ve zenginliği hakkında yeterince fikir vermektedir. 


Salt Türk Şehitliği 

Amman'ın batısında yer alan Salt şehri Osmanlı idari merkezlerinden biriydi. Dünya Savaşı sırasında Salt'ta bulunan Osmanlı birliklerinin vazifesi Ürdün ile Filistin arasında yer alan Yuşa Vadisi'ni korumak, Kudüs'e geçit vermemekti. 1918 
Mart'ında Kudüs ve havalisini ele geçirme niyetiyle harekete geçen İngiliz birlikleri ile Osmanlı ordusu arasında şiddetli çarpışmalar yaşanmış, İngiliz hava kuvvetlerinin de devreye girmesiyle büyük kayıplar verilmiştir. Can verip yol vermeyen, 
4. Ordu'nun 48. tümenine bağlı 
piyade alaylarına mensup 300 
kadar Türk subay ve erinin aziz hatırasını yaşatmak üzere Salt kalesinin hemen yanına Türk Şehitliği inşa edilmiştir. 





Lut Gölü 


Kutsal kitaplarda ismi geçen peygamberlerin yaşadıkları, vazife gördükleri yahut güzergâh eyledikleri bir coğrafyada yer alan Ürdün'de yer isimleri dinler tarihinden izler taşır. Sapkınlıkları sebebiyle helak oldukları bildirilen Lut kavminin yaşadığı bölgeye izafeten Müslümanlarca Lut Gölü diye adlandırılan göl, bunlardandır. Rift Vadisi'nde, yeryüzünün en alçak rakımlı yeri olan Gür çukurluğunda yer alan gölün yüzeyi ve kristalleşmiş tuzdan kıyıları deniz seviyesinin 402 m daha aşağısındadır. Tuz oranı okyanuslardan sekiz kat fazla olan Lut Gölü, tuzluluğu sebebiyle içinde bitki yahut hayvan hiçbir canlı barındırmadığı için Ölü Deniz olarak da isimlendirilmiştir. Kıyıları yerleşime müsait olmamasına rağmen doğu kıyılarında Ürdün, batı kıyılarında İsrail -sınır çizgisi göl ortasından geçtiği içinturizme yahut sudaki kimyasal maddeleri o değerlendirmeye yönelik tesisler kurmuşlardır. 


Vadi Musa ve Petra 

Lut Gölü'nün 200 km güneyin- de, Musa Vadisi'nde kızıl kum taşı kayalara oyularak inşa edilen kaya şehir Petra, MÖ 400- MS 106 yılları arasında Nebatilerin başkentiydi. 1812'de İsviçreli bir gezgin tarafından keşfedilip dünyaya tanıtılıncaya 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kadar dünyanın büyük çoğunluğu tarafından unutulmuştu. 
Gül renkli şehrin (Rose-City) girişinden itibaren 1 km devam eden dar kanyon eski çağın en görkemli eserlerinden biri olan el-Hazne”ye açılıyor. Nebati kralına ait bir anıt mezar olduğu düşünülen el-Hazne, 45 
m yüksekliğindeki bir kayanın yukarıdan aşağı doğru yontulması suretiyle yapılmış. Petra, koyu kırmızıdan sarıya uzanan bir yelpazede zaman zaman dantel dantel şekillenen kum taşı kayalıklarla vadi boyunca dalga dalga uzayıp gidiyor. Şehre Roma döneminde yapılan tiyatro, kesme taştan örülerek değil kayalar oyularak yapılmış. 
İnsanoğlunun tabiata meydan okuyarak değil de ona uyarak ve ihtiyaçlarını estetize ederek yaşamışlığına nefis bir örnek olan Petra, UNESCO dünya kültür mirası listesinde ve dünyanın yeni yedi harikası arasında. 


Kızıldeniz ve Akabe 

Çölün suya kavuştuğu, sarp dağlar arasından yol veren geçidin  Kızıldeniz'le buluştuğu yerde, Akabe Körfezi'nde kurulan eski bir liman şehri Akabe. 
Yüzyıllardır üç kıta arasında ticaret ve ulaşım sağlayan bir kent olmasından başka Osmanlı topraklarından Hicaz'a gidenlerin Şam'dan sonra ikinci ana konak yeri ve Mısır tarafından gelen hacılarla buluşma noktasıydı. Süveyş Kanalı ve Hicaz Demiryolu'nun devreye girmesiyle eski önemini kaybetse de dışa açılan tek limanı olarak yüzde 75'i çöllerle kaplı Ürdün için bugün hayati kıymettedir. m 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İLK MÜSLÜMAN FİLOZOF 


Kili 





ditörlüğünü Prof Dr. 

Gürbüz Deniz”in üstlendiği “İlk Müslüman Filozof Kindi” Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından, ilmi eserler kategorisinde yayımlandı. Filozof ve bilim adamı olarak Kindi'yi farklı yönleriyle ele alan ve 320 sayfadan oluşan çalışma; değişik kalemlerden oluşsa da üslup birlikteliğine sahip, akıcı, anlaşılır ve samimi bir dille yazılmış. İçeriği itibarıyla eser, okurun art alan bilgisine ihtiyaç duyuyor. Kitap; “Kindi, Felsefeyi Kabulü ve Konumlandırması”, “Posoloji'nin ve Psikofizik'in Kurucusu Olarak el-Kindi”, “Kindi'nin Tanrı Ta-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Ali AYGÜN 








savvuru Üzerine”, “Kindi Metafiziği”, “ Kindi'de İnsanın Evrendeki Yeri ve Önemi”, “Kindi ve Antik Yunan Felsefe Geleneği”, “Kindinin Düşünce Sisteminde Müzikal Seslerle Âlemdeki Düzen Arasındaki İlişki”, “Kindi'de Nefs, Beden ve Kötülük”, “Kindi'de Klasik Psikoloji ve Temel Problemleri”, “Aristoculuk ve Mu'tezile Arasındaki Kindi”, “Kindi ve Bazı Ayet Yorumları”, “Kind”ye Göre Heyüla Kavramı Bağlamında Alemin Ezeliliği Problemi”, “Kindi'de Âlemin Mükemmelliği”, “Kindi'de Hulfi Kıyas/İmkânsıza İndirgeme'nin Kullanımı” başlıklarını taşıyan on dört ana bölümden oluşuyor. 


Kitapta Kindi'nin, Yunan felsefesi ve felsefi kavramların İslami dünya görüşüne intikalinde ciddi tercihlerde ve önerilerde bulunduğu belirtiliyor; onun din ile felsefe arasında ciddi bir ayrılık olduğunu kabul etmediği vurgulanıyor. Çünkü Kindi, her ikisinin de dünya ve ahiret saadeti adına hikmeti araştırdığını ifade ediyor, hem vahyin hem de felsefi usulün kişiyi hakikate götüreceğine inanıyor. Eser; felsefenin İslam düşüncesinin bir parçası olarak kabul edilmeye başlanmasının Kindi sayesinde olduğunun altını çiziyor. 





Kindiye göre felsefenin amacı, vahyin doğruluğuna karşı 


koymak yahut onunla üstünlük hatta eşitlik yarışına kalkışmak değildir. Ona göre felsefe vahye tabi olup ona hizmet etmelidir. 
Bu bakımdan Kindi, felsefi sistemini şekillendirirken din ile felsefe arasındaki uzlaşıyı referans alarak felsefeyi dine göre yorumluyor. Onun sisteminde, âlemin sonluluğu ile Gerçek Bir'in ispatı, bu ikili uzlaşının en güzel dışa vurumu olarak karşımıza çıkıyor. Felsefe ve bilimin temel argümanları fizik, mantık, matematik ve metafizik gibi ilimler, dinin temel argümanı vahiy ve Hz. Peygamber'in sünneti ile birleşmiş ve ortaya çıkan ürün, ilahi olanın mükemmeliyet derecesindeki üstünlügü ile perçinleniyor. 








“Felsefe neden gereklidir, felsefe yapmak ne işe yarar?” 
sorularına Kindi şöyle cevap veriyor: “Bir sebeplilik bağıntısı olmadan gerçeğin bilgisini elde edemeyiz. Her şeyin varlığının ve sürekliliğinin sebebi gerçekliktir.” 








Kindi'nin “ilk Müslüman filozof” şeklinde tavsif edilmesinin arkasında yatan sebepleri ve onun felsefi mirasının mahiyetini öğrenmek için İlk Müslüman Filozof Kindi okunası bir kitap. 
İyi okumalar. m 
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